yaşamınızda  yeni  bir  sayfa 


‘Devrim;  eskinin  küflü  yöntemleriyle,  eskinin  elleri, dili,  yüreği  ile  olmaz.  Devrim  her  adımda  yaşam ve  insanda  yeşerttiğimiz  yeni  tohumlardır. 
Yeni  tohumların  her  adımda  filizlenmesidir.” 


Türkiye'deki  hem  barış  sürecinin,  hem  de  demokratik  özerklik  başta  olmak  çeşitli sömürgesizleştirme  politikalarının  hayata  geçirilmesinin  garantisi,  en  geniş  toplumsal  ve  siyasal  katılımı  sağlayacak  kalıcı  mekanizmaların  oluşturulması  olacaktır. 
Bu  mekanizmalar,  aynı  zamanda  barışın  demokratik  zemininin  en  temel  garantilerinden olan  kadınların  katılımı  açısından  da  kritik  bir  öneme  sahip.  Bu  da  bizi,  barış  sürecinin başından  beri  'barışın  toplumsallaşması'  kavramının  altını  en  çok,  sürekli  ve  aralıksız 
çizen  özneye,  Abdullah  Öcalan'a  götürür.  •  Özgür  Sevgi  GÖRAL/ Sayfa  3 


Oı  savunmanın  iki  temel  ilkesi  vardır;  bunlardan  birincisi  örgütü,  mücadeleyi  ve  kadın dayanışmasını  güçlendirmek  ve  kadınlara  karşı  gelişebilecek  saldırıları  önlemektir.  En önemlisi  de  şiddeti  önleyici  tedbirler  almaktır.  Öz  örgütlülüğünü  güçlendiren  kadınlar, toplumdaki  değişime  ve  özellikle  de  zihinsel  değişime  öncülük  edeceklerdir.  Öz  savunmanın diğer  ilkesi  ise  güvenlik  boyutudur.  Şiddet  mağduru  kadınlar  kendilerini  korumalı  ve  bunun araçlarını  yaratmalıdır.  Kadınların  hem  bireysel  olarak  hem  de  kolektif  olarak  öz  savunmalarını  geliştirmeleri,  şiddetin  önlenmesini  sağlayacaktır.  •  SebahatTUNCEL/  Sayfa  6 


Siz  kadınlar  kendinizi  ne  sanıyorsunuz? 


Kelepçeden  on  dakika  önce  çıkmış  ellerini  yumruk  yapmış,  bize  doğru sallıyordu:  "Benim  gibi  bir  erkek  adamı  bu  hale  getirirsiniz  öyle  mi? 
Benden  hesap  istersiniz,  öyle  mi?  Hepinizin  gözünü  çıkarırım,  sizi  pişman  ettiririm.  Siz  kadınlar  kendinizi  ne  sanıyorsunuz?  Nereye  gitseniz  peşinizde  olacağım,  bacaklarınızı  kıracağım. #  Newroz CEREN /  Sayfa  15 


"En  büyük  felaket unutmaktır" 


Bizi  anlamamak ve  Pamuk  Nine 


Çima 

Parastina  Rewa? 


Foto:  Bircan  YILDIZ 


Xweparastin  feraset û  ruhe  azadiye  ye 


|  JuT  YPJ-YPG,  HPG-YJA  STAR  güçlerinin 

cesur  kadın  ve  erkekleri  toplumsal  özgürlük  damarının  doğduğu  topraklarda  yeniden canlanabildiğim  sembolü  halindeler.  Günümüzde yaşadığımız  şiddet  düzeyini  insanların  psikolojik  sorunlarından kaynaklıymış  gibi  ele  alan,  direnişi  bu  şiddet  anlayışından  dolayı  anlamsızlaştıran,  bu  nedenle  karşı  çıkan  ve  bu  mantıkla  barış  isteyen  yüzeysel 
girişimler  ne  kadar  yanıltıcı  oluyor.  •  Tekoşin  OZAN/  Sayfa 8 


jinenîrane  mafe  hilbijartina  cil, 

I  pervverde,  xwedîkirina  li  zaroken 
I  xwe,  mafe  revvîtiya  derveyî  welat  û mafe  hilbijartina  kar  dixwazin  û  bi giştî  dest  birine  nav  zincîra  ku  sisteme,  linge  wan  pe  giredaye.  Jin  daxwaza  huqûqa  gerdûnî  dikin  û  bi  rebazen  cüda  daxwazen  xwe  tinin  ziman. 

#  Manya  Reşîdî /Hevpeyvîn  /rûpel  10 


IŞİD'in  Palmyra'yı  ele  geçirmesiyle  farklı  tarihi  değerlerin  yıkılmasından  daha  önemlisi,  kadınlara  dair  izlerin  de  yok  edilmesi, kadınların  tarihte  var  olmadığı, olamacağı  ve  toplumsal  yaşamda sadece  bir  cinsel  objenin  ötesine gidemeyeceği  anlatılmak  istenmiştir.  #  Derya  QOÇGIRÎ/  Sayfa  7 


Kır  yaşamında  tehlike  yoktur,  bir çocuğun  başına  gelebilecek  kötü olay  ihtimali  şehirlere  göre  çok ama  çok  azdır.  Dolayısıyla  çocukların hareket  alanı  geniştir,  çocuk  daha özgür  ruhludur,  oyun  alanı  kısıtlanmamıştır.  Fakat  şehirlerdeyseniz öncelikle  doğadan  kopuksunuzdur. 

#  RojinZERDAL/ Sayfa  16 


Kuşların  ötmediği  bir  köy,  köy  değildir. 
Gölgesinde  oturamadığın,  dalından  meyvesini  yiyemediğin  bir  ağacın  olmadığı  köy,  köy değildir.  Karadeniz'de  Yeşil  Yol  neyse,  Muğla'da yanan  ormanın  verdiği  acı  neyse,  Kürdistan'da yakılan  ormanların  verdiği  acı  da  o  olmalıdır. 


Tarih 

bu  cellatları*? 
affetmeyecek! 


y  Çilem  AKKAYA  /  Sayfa  13 


Bu  bağlılığır kaynağı  ne? 


Bugün  tüm  dünyanın  gıpta  ile  baktığı  Kürt  kadınlarının  özgürlük mücadelesi.  Önderliğimizin  en  büyük eseridir.  Yokluktan  varlık  yaratan, kimlik  kazandıran,  sesi  dahi  çıkmayan  kadından  öncüler  yaratan  bir hakikat. . .  Kürt  kadınlarının  Önderliğine  bağlılığın  en  temel  kaynağı 
budur.  #  Leyla  VİYAN/  Sayfa  4 
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Kişilik  psikolojisi  kötülüğü  nasıl  açıklıyor? 


araştırma  gündeme  geldi. 

Örneğin  insanların  doğuştan mı  bu  özellikleri  taşıdıkları sorusuna  yanıt  bulmak  için tek  ve  çift  yumurta  ikizleri incelendi.  Narsistlik  ve  psikopatlığın  genetikle  ilgili  olabileceği,  fakat 

Makyavelcilikte  çevresel 

etkenlerin  önemli  olduğu sonucuna  varıldı.  Fakat  genetik  olarak  devralınan  miras insandaki  bireysel  sorumluluk duygusunun  ortadan  kalktığı  anlamına  gelmiyordu.  Liverpool  Üniversitesinden  Minna  Lyons  "Kimse  psikopatlık  geniyle  doğmaz  ve  bu  konuda yapacak  bir  şey  yok  denemez"  diyor. 


Diyelim  ki  zararsız  böcekleri  kahve  öğütme  makinasına  atıyorsunuz;  bu  iş  hoşunuza  gider  miydi?  Ya  da  sokaktan  geçen herhangi  bir  insanı  sağır  edici  bir  sesle  korkutmak?  Bunlar  Delroy  Paulhus'ın  içimizdeki  "kötü insanları"  anlamak  için  yaptığı  deneylerden  bazıları.  Kanada'daki  British  Columbia  Üniversitesinde  psikoloji  profesörü  Paulhus  bazı  insanların neden  başkalarına  acı  çektirmekten  hoşlandığı sorusuna  cevap  arıyor. 

Paulhus,  bu  insanlar  hakkında  hemen  yargıya varmanın  kolay  olduğunu  söylüyor.  "Tanıştığımız insanlar  hakkında  melek  ve  şeytan  kalıbını  kullanma  eğilimi  taşıyor,  dünyamızı  iyi  ve  kötü insanlar  olarak  basitleştirmek  istiyoruz"  diyor. 
Zalimliği  mazur  görmeye  çalışmasa  da  onun  bu tür  insanlara  yaklaşımı  tıpkı  bir  zoologun  zehirli böcekleri  incelemesine  benziyor. 

'Karanlık  Üçlü' 

Paulhus'un  konuya  ilgisi  narsistlerle  başladı. 
Bunlar  kendilerine  biçtikleri  değer  duygusunu korumak  için  saldırıya  geçebilen  aşırı  bencil  ve kibirli  insanlardı.  Daha  sonra,  bu  eğilimlerin manipülatif  makyavelcilik  (amacına  ulaşmak  için her  yolu  meşru  sayma)  ve  başkalarının  duygularına  karşı  duyarsız  psikopat  özelliklerle  bağlantısı incelendi.  Fakat  bunların  birbirinden  bağımsız özellikler  olduğu,  ama  bazen  tesadüfen  bir  arada 


görülerek  "Karanlık  Üçlü"  oluşturdukları  sonucuna  varıldı. 

Paulhus'un  deneylerine  katılan  insanlar  şaşırtıcı  derecede  açık  sözlüydü.  "Zayıf  insanları  hedef almaktan  hoşlanırım"  ya  da  "Bana  sırlarınızı  söylemeseniz  sizin  için  daha  iyi  olur"  gibi  ifadeleri kabul  etmek  utanç  verici  gelebilir.  Fakat  bu insanlar  en  azından  laboratuvar  ortamında  açık davranıp  bunları  kabul  ediyor  ve  bu  davranışlar gerçek  yaşamdaki  zorbalıkla  örtüşüyordu.  Bunlar sınavlarda  sahtecilik  yapmaya  ve  eşlerini  aldatmaya  da  daha  meyilliydi. 

Paulhus  kriminal  ya  da  psikiyatrik  vakalardan ziyade  gündelik  yaşamdaki  kötücül  davranışlarla ilgiliydi.  İnsanlar  bu  tür  davranışları  toplum  içinde  kontrol  altında  tutabiliyor  ve  hemen  kendisini göstermiyor  olsa  da  bir  şekilde  dikkat  çekiyordu. 
Örneğin  narsistler,  kendi  egolarını  tatmin  edecek eğilimlerde  bulunuyordu.  Paulhus  kendisinin uydurduğu  bir  konuda  onların  bilgisini  ölçmek istediğinde  her  konuda  bilgileri  varmış  gibi  davranıyor,  itiraz  gördüklerinde  ise  hemen  hemen öfkeleniyorlardı.  "Bu  insanların  kendilerini  dev aynasında  görmelerini  sağlayan  özelliklere  uyuyor  bu  davranış  biçimi"  diyor  Paulhus. 

Doğuştan  mı? 

Paulhus'ın  bu  karanlık  beyinlere  küçük  bir pencere  açmasıyla  bu  konuda  birçok  farklı 


Sadistlik 

Paulhus,  araştırmalarında  diğer  üç  gruba konamayacak,  başkalarına  acı  vermekten zevk  alan  "sıradan  sadizme"  de  rastladığı  için kötücül  özellikleri  artık  "karanlık  dörtlü"  olarak  adlandırıyor. 

Bu  teoriyi  sınamak  için  böcek  öğütme  makinası  deneyine  başvuruldu.  Bu  aygıtta  deneklerin görmediği,  fakat  böceklerin  kaçacağı  bir  yol vardı.  Yine  de  sanki  böcekler  eziliyormuş  gibi  bir 


duyuluyordu.  Deneklerin  bazısı  makinayı  kullanmayı  reddedip  odayı  terk  ediyor,  fakat  bazıları  da bundan  zevk  alıyordu. 

Benzer  bir  deney  bilgisayar  oyununda  rakibini  cezalandırırken  kulaklıktan  acılı  bir  insan sesi  aktarımı  yoluyla  yapılmış,  ancak  bu  aşamaya  geçmek  için  deneklerin  uzun  bir  sözlü sınavdan  geçmesi  gerekmişti.  Sadistlerin sadece  zevk  için,  bu  işten  hiçbir  yararları olmadığı  halde  başka  insanlara  acı  vermek için  bu  sıkıntıya  katlandığı  görüldü.  •Bbc 


Miyopa  karşı  güneş 


Miyopluk  ya  da  uzağı  net  görememe  sorunu  en yaygın  göz  bozukluklarından  biridir.  Böyle  bir göz  bozukluğu  teşhisi  konmuş  ise  açıklamaların  çoğu,  sorunu  genlere  ve  fazla  okumaya  bağlama yönünde  oluyor.  Ancak  son  araştırmalar  bu  varsayımların  yanlış  olduğunu  gösteriyor.  Farklı  çevresel  faktörler de  göz  bozukluğuna  neden  olabilir.  Bazı  basit  önlemler alarak  çocuklarımızı  bu  sorundan  kurtarmak  mümkün olabilir.  Miyopluk  oldukça  yaygın;  Avrupa  ve  ABD'de nüfusun  yüzde  30-40' ı  gözlük  kullanıyor.  Bazı  Asya  ülkelerinde  ise  yüzde  90' ı  buluyor  bu  oran.  Miyopluk  kalıtsal ise,  yani  genler  neden  oluyorsa  nasıl  olur  da  böylesine bir  dezavantajlı  özellik  binlerce  yıl  öncesinden  bugüne kadar  gelebilir? 

Eskimoların  durumu 

Kanada'daki  Eskimoların  durumuyla  ilgili  gelişmeler, bu  sorunun  üstünü  aslında  50  yıl  önce  çizmiş  olmalıydı. 
Eski  kuşak  Eskimolarda  neredeyse  hiç  miyopluk  görülmezken  bugünkü  çocuklarda  yüzde  10-25  arası  gözlük kullanımı  söz  konusu.  Uzmanlar  miyopluğun  genetik olması  halinde  böyle  durumun  asla  mümkün  olamayacağını  belirtiyor.  Zaman  içinde  Eskimoların  eski  yaşam tarzından  vazgeçip  daha  Batılı  bir  tarza  yönelmelerinin bu  göz  bozukluklarına  neden  olması  daha  muhtemel. 
Bazı  uzmanlar  genlerin  kısmen  belirleyici  olabileceğini, ancak  asıl  nedenin  çevresel  faktörlerden  kaynaklandığını,  miyopluğun  bir  sanayi  hastalığı  olduğunu  söylüyor. 

Güneşin  etkisi 

Bugünlerde  üzerinde  durulan  bir  başka  olasılık  ise  içeride  geçirilen  zaman  ile  miyopluk  arasındaki  ilişki. 
Avrupa,  Avustralya  ve  Asya'da  yapılan  birçok  araştırmada,  açık  havada  daha  çok  zaman  geçirenlerin  miyop olma  ihtimalinin  kapalı  ortamda  zaman  geçirenlerden çok  daha  düşük  olduğu  görüldü.  Bunun  nedeni  kesin olarak  bilinmese  de  güneş  ışığının  gözleri  beslemesine dayandırılıyor.  Başka  bir  açıklama  ise  güneşin  doğrudan gözde  dopamin  salgılanmasını  sağladığı  yönünde. 
Miyopluk  göz  yuvarının  aşırı  büyümesi  nedeniyle  lensin görüntüyü  retina  üzerine  odaklamada  sorun  yaşamasına  neden  oluyor.  Dopaminin  ise  bu  büyümeyi  sınırlayarak  gözü  sağlıklı  kıldığına  inanılıyor.  Bugün  için  yapılacak en  iyi  şey  ise  gözlük  ya  da  lens  kullanmaya  devam etmek  ve  çocukları  dışarıda  daha  fazla  zaman  geçirme¬ ye  teşvik  etmekten  ibaret  görünüyor. 


L 

r 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neden  dilimiz  sızlar? 


Tat  alma  duyusu,  yediğimiz  yemeklerin dilimizdeki  tat  alma  hücrelerini  harekete  geçirmesi,  beyne  giden  sinirleri tetiklemesiyle  oluşur.  Dil  tatların  yanı  sıra ısıya,  basınca  ve  bunları  taklit  eden  kimyasallara  karşı  da  duyarlıdır.  Bu  maddeler  tat  olarak  değil,  ağızda  ve  dilde  yarattıkları  his  olarak kendilerini  gösterir. 

Asya  mutfağının  vazgeçilmezlerinden  olan Siçuan  (Çin)  biberi  en  ilginç  hislerden  birini yaratır.  Dilde  hafif  bir  sızlama  ve  uyuşma  hissi oluşur.  Buna  biberdeki  "sanşol"  denen madde  neden  olur.  Bu  maddenin,  dildeki sinirlerin  zarında  bulunan  kanallara  tutunarak bu  hisse  yol  açtığı  biliniyor. 

2013'te  yapılan  bir  araştırmada  deneklerin dudağına  bu  madde  sürülmüş,  daha  sonra parmak  uçlarına  çeşitli  titreşimler  uygulanarak  hangisinin  biberin  yarattığı  hisse  yakın olduğu  sorulmuş.  Herkesin  50  Hz  şiddetinde¬ ki  titreşimi  seçmesi  üzerine  araştırmacılar  o 


titreşime  duyarlı  belli  bir  sinirin  bu  hissi yarattığı  sonucuna  varmış.  Tadı  olmayan başka  bir  tat  da  acı  bibere  o  tadı  veren kapsaisin  molekülüdür.  Bu  madde,  hücrelerde  ısıyı  algılayan  ve  acı  duyma  mesajını beyne  ileten  hücrelerdeki  alıcılara  tutunur. 
Karabiberdeki  piperin  ve  hardala  ve  turpa  o yakıcı  tadı  veren  alil  isotiosinanat  da  benzer bir  etki  yaratır. 

Bu  yiyecekleri  yediğimizde  acı  hissederiz, 
çünkü  onların  harekete  geçirdiği  alıcılar  42 
dereceden  fazla  ısı  ya  da  asit  ile  tetiklenir. 
Bunların  muhtemelen  yediğimiz  şeye  karşı dikkatli  olmamızı  hatırlatan  uyarıcı  bir  işlevi vardır.  Fakat  kapsaisin  ve  diğer  maddelerin dile  zararı  yoktur,  istediğiniz  kadar  yiyebilirsiniz.  Acı  ve  baharatlı  yiyecekler  bir  süre  sonra dilinizde  aynı  yakıcı  etkiyi  bırakmayacak,  tat alma  hücrelerindeki  alıcılar  bu  yiyeceklerin içerdikleri  maddelere  karşı  aynı  şiddette  tepki göstermeyecektir. 
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1797"de  yaşamını  yitirdi. 

Eylül  1960'da  yaşamını  yitirdi. 


MS  hastalığına  karşı  D  vitamini 


AvrupalI  onbinlerce  kişinin  DNA  profilleri esas  alınarak  yapılan  araştırmanın  bulguları,  güneş  ışığının  MS  tedavisinde rolü  olabileceği  savlarını  güçlendiren  bir  gelişme  olarak  görülüyor. 

Bilim  dünyası  halihazırda  bireylere  ek  D  vitamini  vermenin  MS'i  hafifletip  hafifletmeyeceği¬ 


ni  ya  da  önleyip  önlemeyeceğini  belirlemek amacıyla  deneyler  yapıyor.  Bilim  insanları  çevresel  ve  genetik  faktörlerin  beyin  ve  omurilikte bu  hastalıkla  ilgili  sinirler  üzerinde  etkili  olduğu ihtimaline  dikkat  çekiyor. 

D  vitamini  neden  önemli? 

Sağlıklı  bir  kemik  yapısı  için  önemli. 


Vücut  D  vitaminini  cildi  aracılığıyla  güneş  ışığından  sağlıyor.  Beslenmenin  de  vitaminin vücuda  girişinde  etkisi  var.  Önde  gelen  D  vitamini  kaynakları  yağlı  balık,  yumurta,  zenginleştirilmiş  kahvaltı  yulaf  gevreği  ve  ekmek  üzerine sürülen  zenginleştirilmiş  margarin  ve  tereyağı. 

Yeterince  güneş  ışığından  yararlanamayan yaşlılar,  hamile  veya  emziren  kadınlar,  bebekler  ve  beş  yaşından  küçük  çocuklar  vitamin desteğine  ihtiyaç  duyabilir. 


Eylül  201  5 


îündem 


Nevvaya  Jin 


Bir  sömürgesizleştirme siyaseti  olarak  barış  süreci 


işkenceyle  infaz  edilenlerin  cansız  bedenlerinin devlet  arazisi  olan  arsaların  kenarına  atıverilmesine,  bu  çok boyutlu  şiddet  repertuarı arkasında  çok  büyük  bir  siyasi, toplumsal  ve  ahlaki  bakiye bıraktı. 

Sömürgesizleştirme ve  barış  süreci 


eylet  hangi  yaklaşımı  benimserse  benimsesin,  özellikle  de  etnik  veya  ırksal  temelde  çatışma  yaşanan  ülkelerdeki  barış  süreçlerinin  başarısı,  sömürgesizleştirme süreciyle  sıkı  sıkıya  ilişkili.  Sömürgesizleştirme sürecinin  başarısı  ise  ülkelerdeki  siyasi  hareketlerin politik  yönelimleri  ve  kapasiteleriyle  ilişkili. 


Kürdistan'da,  çok  uzun  süredir  devam eden,  çok  sayıda  aktörün  yer  aldığı  ve  çok boyutlu  siyasi,  toplumsal  ve  kültürel sonuçları  olan  bir  savaş  yaşandı.  Otuz  yıldan  daha uzun  bir  süredir  Kürt  meselesi  denilen  etno-politik  mesele  ve  bu  mesele  ekseninde  yaşanan  savaş deneyimi  hem  Kürdistan'ı  hem  de  Türkiye'yi  şekillendirdi,  derinden  etkiledi.  Sadece  toplumsal  alan değil  devletin  farklı  kurumlan  ve  aktörleri  de  bu savaşın  farklı  dönemleri  boyunca  farklı  biçimlerde değişti,  dönüştü.  Savaşın  en  önemli  sonuçlarından  biri,  Türkiye  devletinin  PKK  ile  yürüttüğü çatışma  boyunca  kimi  devlet  terörü  pratiklerini, yaygın,  sistematik  ve  bütünsel  olarak  Kürdistan bölgesinde  uygulamış  olmasıdır:  Zorla  kaybetmeler,  yasadışı  ve  keyfi  infazlar,  zorla  göç  ettirme, işkence,  eziyet  ve  kötü  muamele  gibi  devlet  terörünün  en  bilinen  teknikleri  devletin  savaş  repertuarının  yapısal  bir  parçası  oldu.  Bu  teknikler Kürtlerin  bedenlerini  hırpaladı,  damgaladı,  işkence  etti  ve  imha  etti.  Kürtlerin  bedenleri,  kolaylıkla imha  edilebilir  bedenlere  dönüştü. 

Devletin  şiddet  repertuarı 

Fakat  savaşın  etkisi  sadece  bu  türden  bir  felaketle  sınırlı  olmadı.  Savaş,  bir  bütün  olarak  Kürt toplumuna  yönelik  muazzam  bir  yapısal  ve  sembolik  şiddet  anlamına  da  geldi.  Kürt  toplumunu bir  bütün  olarak  hedef  alan  yapısal  ve  sembolik şiddet  biçimleri  dile,  toplumsal  pratiklere,  sembollere  ve  varoluş  biçimlerine  de  çok  büyük  bir şiddet  uyguladı.  Son  silahlı  Kürt  isyanının  devlet katında  yarattığı  büyük  öfke,  hem  açık  ve  doğrudan  hem  de  kılcal  ve  örtük,  çok  farklı  devlet  şiddeti  biçimlerini  harekete  geçirdi.  İşkence  edilen gerilla  cenazelerinin  panzerlerin  arkasına  bağlanarak  sokaklarda  sürüklemekten  haysiyete  yönelik  küfür,  aşağılama  gibi  saldırılara  Kürtçe'nin  bir dil  olarak  varolmadığını  hırsla  ileri  sürmekten, 


O  çalan’ ın  özgür  kal ması  hem  çok önemli  bir sömürgesizleştirme emaresi  anlamına gelecek  hem  de  sürekli  vurguladığı  toplumsal  barışın  altyapısını  sağlayacak kalıcı  mekanizmaların  oluşturulmasına  yol  açacaktır. 

Bunun  olması  ise 
Türkiye’deki hem  siyaset yapılarının hem  de  devlet 


Bu  çok  boyutlu  ve  karmaşık  devlet  şiddeti biçimlerinin  layıkıyla  idrak  edilmesi  için  öncelikle  Kürdistan'ın  kolonyal  niteliğinin  kavranması gerektiğine  inanıyorum.  Kürdistan'ın  kolonyal niteliği,  yani  Kürdistan'ın  Türkiye'nin  geri  kalanından  farklı  bir  iktidar,  hukuk  ve  şiddet  rejimine  tabi tutulduğunun  tanınması,  otuz  yıldır  devam  eden savaşı  anlamak  için  bence  kritik  önemde. 
Dolayısıyla  bir  barış  süreci,  öncelikle  bu  kolonyal niteliğin  değişmesi  ve  çözülmesi,  akademik  literatürde  sömürgesizleştirme  (de-colonization)  olarak bilinen  sürecin  başlaması  demek.  Kimi  barış süreçlerinde  bu  kolonyal  nitelik  devlet  tarafından açıkça  ismi  konarak  tanınıyor,  pek  çok  başka örnekte  ise  devlet  kolonyal  nitelikteki  birçok  coğrafyanın  yaşadığı  çatışmayı  'ihlal  edilen  bireysel haklar'  ilan  ederek  küçültüyor.  Ancak,  devlet hangi  yaklaşımı  benimserse  benimsesin,  özellikle de  etnik  veya  ırksal  temelde  çatışma  yaşanan ülkelerdeki  barış  süreçlerinin  başarısı,  sömürgesizleştirme  süreciyle  sıkı  sıkıya  ilişkili. 
Sömürgesizleştirme  sürecinin  başarısı  ise  ülkelerdeki  siyasi  hareketlerin  politik  yönelimleri  ve  kapasiteleriyle  ilişkili. 

Türkiye'deki  barış  süreci,  devlet  bu  ilişkinin adını  koysa  da  koymasa  da,  defacto  olarak  benzer bir  sömürgesizleştirme  süreciyle  yakından  ilişkili. 
Şüphesiz  bu  süreç  barış  görüşmeleriyle  başlamadı ve  görüşmelerin  tıkanmasıyla  da  buhar  olmayacak.  Ama  hiç  şüphesiz,  barış  sürecinin  derinleşmesi  sömürgesizleştirme  politikalarının  hayata geçirilmesi  ve  genişletilmesi  için  uygun  bir  siyasi iklim  yaratacak.  Örneğin,  Kürtçe'nin  kamusal 


alanda  kullanılan,  belediye  hizmetleri  verilen, siyasi  konuşmalar  yapılan,  prestijli  ve  kadim  bir  dil olarak  tanınması  için  verilen  mücadele  kimi önemli  sonuçlar  doğurdu.  Bu  mücadelenin  yanısıra  barış  sürecinin  yarattığı  siyasi  iklim,  Kürtçe'nin ve  bu  dilin  bugüne  kadar  nasıl  hoyratça  hırpalandığının  konuşulmasını  kolaylaştıran  bir  siyasi  iklim yarattı.  Bu  siyasi  iklim,  şüphesiz,  otomatik  olarak ezilen  gruplar  için  özgürleştirici  sonuçlar  doğurmaz,  ancak  bu  sonuçların  doğacağı  ortamı  hazırlar.  Sonrasında  bu  ortamdan  neyin  ne  kadar  çıkacağı  siyasi  güçlerin  kapasitelerine  ve  güçlerine bağlı  olarak  değişecektir. 

Barışın  toplumsallaşması 

Demokratik  özerklik  de  bu  çerçevede  ele  alınması  gereken  bir  mesele.  Güçlü  radikal  demokrat vurgusuyla,  kendi  kendini  yönetme  konusundaki demokratik  tabanı  sürekli  genişleten  yaklaşımıyla,  farklı  toplumsal  kesimlerin  temsiliyeti  konusundaki  ısrarıyla  demokratik  özerklik  çerçevesi biz  'sıradan  insanların'  kendi  hayatımız  üzerinde söz  sahibi  olabileceğini  ortaya  koyduğu  için  de son  derece  heyecan  verici  bir  fikir.  Bu  fikrin  nasıl uygulanacağı  şüphesiz  Kürt  Özgürlük  Hareketi'nin hem  gücü  ve  sahip  olduğu  kitle  desteğiyle  ama hem  de  ikna  kapasitesi  ve  iç  demokrasisi  ile yakından  ilişkili  bir  mesele.  Ancak  bu  fikrin  uygulamaya  geçirilmesi  için  barış  süreci,  ister  istemez, muazzam  bir  imkan  sunar:  Çatışmanın  olmadığı bir  yerde  tüm  bu  radikal  demokrasi  sorularına aranan  yanıtlar  çeşitlenecek  ve  farklılaşacaktır. 
Üstelik,  demokratik  özerklik  de  dahil  olmak  üzere farklı  radikal  demokrasi  politikalarının  hayata geçirilmesi  için,  en  geniş  toplumsal  kesimlerin hangi  kalıcı  mekanizmalarla  sürece  katılacağının ortaya  konması  için  parti  yöneticilerinin  de  bahanesi  kalmayacaktır.  Kim  çatışmanın  olmadığı  bir yerde  bu  kalıcı  katılım  mekanizmalarını  oluşturmaktan  kaçabilir  ki? 

Dolayısıyla  Türkiye'deki  hem  barış  sürecinin, hem  de  demokratik  özerklik  başta  olmak  çeşit- i  sömürgesizleştirme  politikalarının  hayata  geçirilmesinin  garantisi,  en  geniş toplumsal  ve  siyasal  katılımı 


sağlayacak  kalıcı  mekanizmaların  oluşturulması olacaktır.  Bu  mekanizmalar,  aynı  zamanda  barışın demokratik  zemininin  en  temel  garantilerinden olan  kadınların  katılımı  açısından  da  kritik  bir öneme  sahip.  Bu  da  bizi,  barış  sürecinin  başından beri  'barışın  toplumsallaşması'  kavramının  altını en  çok,  sürekli  ve  aralıksız  çizen  özneye,  Abdullah Öcalan'a  götürür. 

Öcalan'ın  özgürlüğü ve  devlet  aygıtının  dönüşümü 

Çözüm  sürecinin  en  önemli  aktörlerinden  biri olan  Abdullah  Öcalan,  zaman  zaman  Kürt  Özgürlük  Hareketi'nin  farklı  unsurlarını  da  eleştirerek, hiç  durmadan,  hem  makro  hem  de  mikro  düzeyde,  bu  türden  kalıcı  mekanizmaların  önemini  vurguladı.  Öcalan'ın  bu  vurgusu  bir  yanda  barış  sürecini  devlete  özgüleyen  yaklaşımların,  bir  yanda  da barış  sürecini  sadece  sözel  bir  destekle  onaylayıp sonra  da  içini  boşaltan  yaklaşımların  karşısında çok  özel  bir  önem  taşıyor.  Dünyanın  pek  çok  ülkesindeki  barış  süreçleri  çatışma  boyunca  kriminalize  edilen,  itibarsızlaştırılan  siyasi  liderlerin  özgür kalarak  devletlerle  masada  müzakere  etmesi unsurunu  taşıyor.  Öcalan'ın  özgür  kalması  hem çok  önemli  bir  sömürgesizleştirme  emaresi  anlamına  gelecek  hem  de  sürekli  vurguladığı  toplumsal  barışın  altyapısını  sağlayacak  kalıcı  mekanizmaların  oluşturulmasına  yol  açacaktır.  Bunun olması  ise  Türkiye'deki  hem  siyaset  yapılarının hem  de  devlet  aygıtının  geri  dönüşsüz  bir  biçimde  dönüşmesi  anlamına  gelir.  Çatışmanın  yeniden  başladığı,  devletin  Kürdistan'da  her  gün pek  çok  kişiyi  öldürdüğü  bir momentte  bu  tartışma  lüks  gibi gelebilir,  oysa  hiç  değil. 

Kaybettiklerimize  olan  borcumuzu  ancak  bu  mekanizmaları  oluşturarak  ve  barış ortamını  derinleştirerek ödeyebiliriz  çünkü. 


aygıtının  geri dönüşsüz  bir biçimde dönüşmesi anlamına gelir. 
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Ölen  kim? 


Yer  Malatya  cezaevi.  Yıl  1993 
Her  gün  birçok  kadın  geliyordu  zindana.  Kimisi  çocuk, kimisi  ana,  kimisi  öğrenci,  kimisi  gerilla olan  kadınlardı.  Hepsinin  anlatacak veya  anlatamayacak  kadar  derin  hikayeleri  vardı. 
Kimisi  tüm  cesaretini  yüklenip  dile  getiriyor, kimisi  de  tarihin  bütün  yükünü  omuzlamışçasına içine  gömüyordu.  Ancak  ister  ana,  ister  bir çocuk,  ister  genç  bir  kadın,  ister  bir  gerilla  kadın olsun,  hepsinin  hikayesi  birbirine  benziyordu. 
Kadındılar.  Ve  yaşadıkları  onca  acı,  işkence  sadece  Kürt  olmalarından  kaynaklı  değildi.  Çünkü bütün  Kürtler  cinsiyetlerine  bakılmaksızın  işkence  ve  zulüm  görüyorlardı.  Ancak  onlar  cins  kimliklerinden  dolayı  ayrıca  bir  işkenceye  maruz  kalıyorlardı.  Çünkü  onlar  kadındı. 

1993-94  yıllarında  Türk  devletinin  emniyetin¬ de  sorguya  girip  de  tecavüze  ve  cinsel  tacize  uğramayan  hiçbir  kadın  yoktu.  70’lik  analar,  henüz on  sekizini  doldurmamış  çocuk  kadınlar  bu faşizmden  nasibini  alıyordu.  Polisin  tecavüzüne uğrayarak  hamile  kalan  kadınların  durumunu anlatmaya  ise  hiçbir  kelimenin  gücü  yetmez. 

Bedenlerine  dokunamayan  binlerce  kadının çığlığı  kendinde  saklı  kaldı.  Çok  sonraları  birer kadın  olarak  yaşadıklarımızı  birbirimize  anlatabildik.  Çünkü  yaralarımız  aynıydı.  Ağrıyan  ruhumuz  aynıydı.  Her  kadın  diğer  kadında  kendini gördü.  Birbirimizin  ruhuna  dokunarak  acılarımızı  ve  kanayan  taraflarımızı  onarmaya  çalıştık.  Zor oldu.  Gece  boyunca  süren  kabuslarımızı,  çığlık çığlığa  uyanmalarımızı,  banyoya  giremeyen  hallerimizi,  kendi  bedenine  dokunmayan  anlarımızı, aynada  kendine  bakamayan  psikolojilerimizi  yıkmak,  aşmak  zamanımızı  aldı.  Ağız  dolusu  gülebilmeyi,  biraz  da  olsun  geçmişin  gölgesinden  çıkıp bu  ana  ve  geleceğe  odaklanabilmeyi  yıllar  sonra yoğun  mücadeleler  sonucu  başarabildik. 

Bizler  binlerce  özgürlük  savaşçısı  kadın  olarak zindanlarda  bu  işkenceleri  görürken,  aynı  yolun yolcusu  olan  binlerce  gerilla  kadın  da  Türk  devletiyle  savaşırken,  şehit  olurken  aynı  zihniyetin sonuçlarını  yaşıyordu.  Şehit  düşen  onlarca  kadın gerillanın  bedenine  aynı  şeyler  yapılıyordu. 
Çırılçıplak  soyularak,  tankların  arkasına  bağlanıp sürüklenerek,  bedenleri  parçalanarak,  rahimleri¬ ne  kurşun  sıkılarak,  memeleri  bıçakla  kesilerek tecavüz  ideolojisi  hayat  buluyordu.  Ele  geçirilemeyen  özgür  kadın  ruhunun  intikamı  kadın bedenlerinden  alınıyordu.  Bu  öylesine  bir  intikamdı  ki  beş  bin  yıllık  erkek  egemen  sistem  adına saldırılıyordu,  “bu  sisteme  başkaldıran  kadınlar mısınız?”  dercesine  insanlık  tarihinin  en  onursuzca  saldırıları  gerçekleştiriliyordu.  Bütün  bu vahşeti  yapanlar  tekil  birer  erkek  olarak  değil, elbet  teki  erkek  egemen  ideolojinin  gücüne  dayanarak  yapıyorlardı.  Sadece  devlet  ve  iktidarda vücut  bulmuş  egemen  ideolojiye  değil,  toplumun içine  sinmiş  kadın-beden-namus  üçlemesinin 

gücüne  inanıyorlardı. 

*  *  * 

Kevser  Eltürk,  yani  Ekin  Wan...  Çırılçıplak soyularak,  bedeni  teşhir  edilen  bir  gerilla... 
Özgürlük  uğruna  mücadele  veren  milyonlarca kadından  biriydi.  Ona  yapılan  vahşet  bizlere  tanıdıktı.  Hafızamızda  yılların  biriktirdiği  aynı  kareler yeniden  canlandı.  Ekin  çırılçıplak  bir  meydandaydı.  Başında  poz  veren  erkekler,  bedenimiz  ve  çıplaklığımız  üzerinden  vurmaya  çalışıyorlardı,  ama bir  şeyi  unutuyorlardı.  Kürt  kadınları  çok  şey öğrendi.  Özgürlük  uğruna  savaşan  kadınlar  toplumun  geleneksel  olarak  onların  kimliklerine,  cinselliklerine,  bedenleri ne  yüklenen  namus  anlayışını  ve  geleneksel  algıları yerle  bir  ettiler.  Bedene yüklenen  cinsiyetçiliği paramparça  ettiler.Ve bu  ateş  topuna  dönüşen kadınlara  dokunan  her-  ■  ' 
keşi,  bütün  egemen anlayışları  yakıp  geçtiler. 

Sanmasınlar  ki  ölen  Ekin 
Wan  oldu,  asıl  ölen  onun bedeni  üzerinde  bekleşen  ve çirkinlikte  sınır  tanımayan erkekliğin  kendisidir.  Ölen kim  gerçekten?  Peki yaşam  bulan  nedir? 

Yaşam,  Ekin 
Wanlar  şahsında  çoktan  kazanıldı  bile... 


Bu  öaiHığn  kaynaaneP 


•  Leyla  VİYAN 

Kürt  halkı,  kadınları  ile  Kürt  halk  Önderi Abdullah  Öcalan  arasında  güçlü  bir  bağ vardır.  Bu  bağın  sadece  duygusal  ve  sıradan  bir  bağ  olmadığını  en  başta  belirtmek  gerekiyor.  Önderliğimiz  ölümle  bocalayan  bir  halkın dirilişini  ve  yaşama  nasıl  bağlanması  gerektiğinin öncüsü  ve  mimarı  oldu.  Kapitalist  modernitenin tarihimize,  maneviyatımıza,  evrenimize,  tüm duygu-düşüncelerimize,  kadınlık  ve  insanlık değerlerimize  yönelttiği  saldırıların,  bizi  biz yapan  tüm  hakikatlerimizde  yarattığı  tahribatları gidermenin  bilme  gücünü  ve  bilgeliğini  yarattı. 
Yaşama  anlam  kattı.  Anlam-yaşam-toplum-kadın bağlarını  hiç  koparmadan  güç  verdi,  güç  kattı. 
Derin  bir  anlamsızlık  içinde  boğulan  insan  ve  toplumun,  yaşamın  sırına  ermesi  çok  zor  bir  durumdu.  Önderlik  bunu  dikkate  alarak  tüm  acılı  ve işkenceli  hayat  gerçeğine  rağmen,  bu  hakikatin yollarını  döşemeyi  başardı.  Yani  bu  toplumun gözü-kulağı  oldu,  beyni-yüreği  oldu.  Bir  toplumun  ruhu  ve  duygularıyla  bütünleşti.  Milyonların toplamı  oldu.  Önderlikle  halk  arasındaki  koparılmaz  bağın  sırrı  bu  gerçekliktir.  Kürt  halkı  ve kadınları  artık  parçalanamaz  bir  hakikattir Bundan  kaynaklıdır  ki  Önderliğin  özgürlüğünü kendi  özgürlüğü  olarak  ele  almaktadır. 

Yokluktan  var  eden  hakikat... 

Kürt  halkı  özgür  bir  toplum  değildi,  özgürlüğü  için  savaşabilecek  ne  gücü  ne  de  bilinci vardı.  "Kendi  adına  söz  söyleyebilecek"  bir cesareti  dahi  yoktu.  Önderliğimiz,  kendisinden dahi  korkan  bir  toplumsal  gerçeklikten  bugün yeryüzünün  en  özgür  ruhlu  halkını  yarattı.  Bu toplumun  gerillikleriyle  kıyasıya  mücadele  etti, yanlışları  ayrıştırdı,  güzelliklerini  açığa  çıkardı. 

Kürt'ün  duygusu  kalmamıştı,  ezikti,  yalnızdı, ürkekti.  Önderlik,  kendi  duygusunu  dahi  tanımlayamayan  bir  halktan  bugün  erdemleriyle,  onurlu duruşu  ve  yüce  duygularıyla  diğer  halklara  ilham olan  bir  gerçekliği  yarattı. 

Önderliğimiz;  kadın  köleliğinin  en  çıplak  yaşandığı,  kadına  ait  tek  bir  değerin  dahi  kalmadığı, kadınların  "kadın"  olmaktan  utandığı  bir  coğrafyada  tanrıça  kültürünü  yeniden  diriltti.  Kadınların özgürlüğü  Önderliğimiz  için  bir  tutkuydu,  devrimin  en  önemli  ayağı  kadınların  kurtuluşuydu. 
Kadın  için  evlilik,  aşk,  aile,  cinsellik,  sosyal yaşam  konularını  sürekli  sorgulattı,  tüm bunların  kadını  düşürdüğü  noktayı  görmemiz  için  sürekli  çabaladı.  Özgür  olmayan  bir kadının  özgür  bir  toplumun  parçası  olamayacağından  hareketle  kadınlara  her  daim "özgürleşin"  dedi.  Ve  özgürleşme  yolunda kadın  iradeleşmesi  ve  örgütlülüğü  için  zemin yarattı,  seferber  oldu.  Bunun  için  geri  erkeklik¬ le  çarpıştı,  çatıştı.  Bugün  tüm  dünyanın  gıpta  ile baktığı  Kürt  kadınlarının  özgürlük  mücadelesi, Önderliğimizin  en  büyük  eseridir. 
Yokluktan  varlık  yaratan,  kimlik kazandıran,  sesi  dahi  çıkmayan 
,  kadından  öncüler  yaratan  bir 

hakikat...  Kürt  kadınlarının 
Önderliğine  bağlılığın  en temel  kaynağı  budur. 


'Önderliksiz  yaşam  asla' 

'Yarım  kalmış  projem'  dediği  özgür  kadın  çizgisi¬ nin  mimarı  olan  Önderliğimizin  özgürlüğü  bugün olduğu  gibi  yarın  da  en  fazla  kadınların  temel sorunu  olacaktır.  Kadınlar  geliştirdikleri  her  eylem ve  örgütlülükte  Önderliğin  özgürlüğünü  temel gündem  olarak  belirleme  bilincine  ve  örgütlülüğü¬ ne  ulaşmış  bulunmaktadırlar.  '99  komplosuna  en fazla  tepki  gösteren  kadınlar  olmuştur. 
'Önderliksiz  yaşam  asla'  diyen  kadınlar  bütüm eylemselliklerin  başını  çekmiş  ve  örgütlü  tepkilerini  dile  getirmişlerdir.  Ağırlaştırılmış  tecrit  uygulamalarına  karşı,  kadınlar  yine  alanlarda  olmuş, öfkelerini  haykırmışlardır. 

Şimdiye  kadar  Önderliğin  özgürlüğü  için  birçok kampanya  ve 


eylem  düzenlenmiştir,  açlık  grevlerine  gidilmiş, süresiz  nöbet  eylemleri  tutulmuştur.  İki  yılı  aşkın bir  süredir  Avrupa  Konseyi  ile  CPT  önünde  aralıksız devam  eden  nöbet  eylemi  ile  uluslararası  toplumda  duyarlılık  yaratılmaya  çalışılmaktadır. 

Eylemlerimiz  süreklilik  kazanmalı 

Şimdiye  kadar  yürütülen  eylem  ve  kampanyalar anlamlı  olduğu  kadar  yetersiz  yanları  da  içinde barındırmaktadır.  Bu  eylemselliklerin  süreklilik kazanması  ve  bunun  etrafında  bir  sürecin  geliştirilmesi  önemli  olmaktadır.  Önderliğimiz  bizlerin kırmızı  çizgisi  ise,  buna  göre  bir  yaklaşımın  açığa çıkması  gerekmektedir.  Sürekli  devam  eden  tecrit işkencesine  karşı  24  saat  eylemde  olmak  en  büyük insanlık  ve  yoldaşlık  görevimizdir. 

Peki  neler  yapabiliriz; 

•  Tecrit  işkencesinin  siyasi  yanlarını  deşifre  ve teşhir  için  uluslararası  güçleri  göreve  çağırabiliriz. 


•  T.C  devletinin  bu  uygulamalarını,  hukuksuzluklarını  uluslararası  alana  taşıyacak  platformlar oluşturabiliriz. 

•  Küçük-büyük,  etkili-etkisiz  demeden,  tanıdığımız  tüm  gruplara  Önderliğimiz  üzerindeki  tecrit  hakkında  süreklileşen  bilgilendirmelerde  bulunabiliriz. 

•  Yaşadığımız  kentlerin  işlek  noktalarında belirli  gün  ve  haftalarda  info  standları  açabiliriz. 

•  Önderliğimiz  için  düzenlenen  kitlesel  eylem ve  kampanyalara  farklı  halklardan  komşularımızı, dostlarımızı  katabiliriz.  Duyarlılık  yaratmak  açısından  ilişki  ve  ittifak  yelpazesini  genişletebiliriz. 

•  Yine  yaşadığımız  ülkelerin  medya  gruplarına belirli  aralıklarla  ama  süreklileşen  e-posta'lar  gönderebiliriz. 

•  Önderliğimiz  üzerindeki  ağır  tecritin  deşifre edilmesi  için  demokratik  sosyalist,  duyarlı  çevreleri  harekete  geçirebilir,  sesimizi  ortaklaştırabiliriz. 

Eylem  ve  kampanyalarımızı  zenginleştirebilir, çoğaltabiliriz.  Ama  burada  önemli  olan  tüm  bunların  bir  süreklilik  kazanması,  gündem  oluşturması ve  sonuç  yaratmasıdır. 

Avrupa  sahasında  tüm  kurum  ve  örgütlerimiz, 

Önderliğin  özgürlüğünü  temel  bir  çalışma  olarak merkeze  almış  bulunmaktadırlar.  Keza  Kürt Kadın  Hareketi'nin  2  yıldır  gündeminde olan  "Kadınlar  Önderliği  ve  özgürlüğü  için eylemde"  kampanyası  çerçevesinde  eylemler devam  etmektedir.  Genel  anlamıyla  yürüyen ve  yürütülecek  olan  bütün  kampanyalar  ve eylemsellikler  günübirlik  değil,  bir  sürekliliği ve  sonuç  alıcılığı  yakalamak  zorundadır. 
Sadece  tecrit  işkencesine  karşı  değil, "Önderliğin  özgürlüğünü  sağlayana  kadar eylemde  olacağız"  perspektifi  ile  sürece  girmiş bulunmaktayız.  Buna  dönük  de  başlatılan 

eylem  planlamasına  herkes  tüm  gücünü  seferber  ederek  katılmalıdır. 

Sadece  Kürtler'in  değil direnenlerin  Önderliği 

Önderliğimiz;  direnenlerin,  ezilenlerin,  emekçilerin  ve  herşeyden  önemlisi  de  ismi-cismi  tarihten silinme  ile  yüzyüze  kalmış  bir  halkın  temsilcisidir. 
Ve  günümüzde  Önderliğimizin  felsefe  ve  ideolojisi sadece  Kürtler  ve  Ortadoğu  için  değil,  tüm  halklar için  bir  yaşam  umuduna  dönüştü.  İnancı  ve  direniş iradesi  kırılan  halklar  ve  kadınlar  Önderliğimizin ideolojisi  etrafında  kenetleniyor.  Rojava  devrimi bunun  en  somut  örneğidir.  Sadece  Kürtlerin  değil, farklı  halklardan  enternasyonalist  insanların Rojava'da  özgürlük  kavgası  vermesi  ve  bu  uğurda şehit  düşmesi  bunun  en  somut  örneğidir. 

Sonuç  olarak;  Önderliğimiz  şahsında  uygulanan  ağırlaştırılmış  tecrit,  Kürt  halkı  üzerinde yürütülen  inkar  politikasının  halen  devam  ettiğini  ispatlamaktadır.  Kürt  halkının  gerçekliği  tıpkı kadınınki  gibi  tarihin  derin  karanlığında  bırakılmaktadır.  Her  şeyden  önce  bu  karanlığa  odaklanmak  ve  ışığın  gücüyle  bu  bu  karanlığı  aydınlatmak,  ışığın  sürekliliğini  sağlamak  önemlidir. 
Hepimiz  de  bu  gerçekliği  çok  iyi  biliyoruz;  bu inşa  edilmiş  bir  karanlıktır.  Bu  inşa  edilmiş karanlığın  farkındalığının  oluşmasıyla  onu  yıkabilirsin.  Onun  kavgasını  güçlü  verebilirsin. 
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^Haziran  2015 
seçimleri  sonrasında  Bakur  e 

Kürdistan  ve  Türkiye’de  yepyeni  bir  dönem  başladı.  2014 
yılı  sonunda  Türk  Milli 
Güvenlik  Kurulunda  alman  karar temelinde  ‘Kürt  sorununun  çözümünün,  yine  Türkiye’nin  halkların  eşitliği  temelinde demokratikleşmesinin  reddi’  kararı  devreye  konuldu.  Önder  APO,  bu  kararın  savaş-imha-yıkım  anlamına  geldiğini  çok  iyi  gördü.  Türk  devleti  tarafının, sorunların  çözümünden  çok  sadece  kendi  iktidar  ve egemenliklerini  düşündüklerini  gördü.  Recep Tayyip’in  iktidar-egemenlik  ve  para  için  yapmayacağı  şey  olmayacağını  gördü.  Buna  dönük  büyük  bir çaba  ile  ‘Barış  ve  demokratik  çözüm  sürecinin’  bu iktidar  güçlerince  kurban  edilmemesi  için  büyük emek  harcadı.  Kürt  halkı  kadar,  Türkiye’de  yaşayan tüm  halkların  özgürlük  ve  demokrasi  hakları  için çözüm  projesini  geliştirdi.  28  Şubat  2015’te Dolmabahçe’de  açıklanan  ve  2015  yılı 


Newroz’unda  halklarımıza  sunulan  proje,  7 
Haziranda  halklarımız  tarafından  kabul  edildi, onaylandı.  Ama  Recep  Tayyip  ve  tayfası,  ne  Önder APO’yu,  ne  çözüm  isteyen  tarafları,  ne  halklarımızı esas  aldı.  Esas  aldığı  tek  şey  kendi  ‘iktidarı’  oldu. 

Sonuç;  savaş-şiddet  oldu.  Rojava’da  desteklediği IŞİD  politikasını  artık  direkt  kendisi  devraldı  ve Suruç  katliamı  ile  bunu  pratikleştirdi.  Hem  de  insanlık  tarihine  en  çirkin  ve  kirli  savaş  tarafı  olarak  geçerek  yaptı  bunu...  Sadece  Kürt  halkına  ‘savaş  ilan’  ederek  yapmadı,  aynı  zamanda  kendi  halkına  da  ‘savaş ilan  etti.’  Türkiye’nin  dört  bir  yanma  asker  tabutları’ gönderen  bu  rejim,  kendi  halkının  çocuklarını  kendi çıkarları  için  hem  katil,  hem  de  kurban  etti. 

Recep  Tayyip  ve  tayfası  için  ‘Türk-Islam  sentezi’ ile  kendi  halkının  çocuklarını  savaşa  sürmek  sorun değildir.  Öyle  ya,  Recep  Tayyip  boşuna  ‘kadınlar  en az  3  çocuk  doğurun’  talimatını  vermemişti... 

Halk  nedir  ki  onlar  için...  Halk,  onlar  için ‘ayaktır,  ayak  takımıdır...  Ancak  kendileri  gibi  ‘baş’ olanlar  tarafından  yönetilecek  iradesiz- akılsız  nesnelerdir...  Tarlaya  sürülecek,  fabrikaya  sürülecek, 


madenlere  sürülecek,  savaşa  sürülecek  nesnelerdir. 

İnsan  nedir  ki  onlar  için...  Yaşarlarsa  ancak  kendilerine  hizmet  ettikleri  müddetçe  ‘vatandaş’ kabul  edebilecekleri  varlıklardır.  Ölürlerse  de  ‘ne mutlu  böyle  evlatları  ölenlere,  yeter  ki  vatan  sağolsun’  denilecek,  tabutları  başında  politika  yapılacak  nesnelerdir. 

Bu  faşizm,  Bakur  ile  sınırlı  kalmadı,  Rojava’da dahi  halklarımızın  özgür-eşit  birliktelik  sistemine karşı  insanlık  dışı  saldırılar  düzenledi.  Sırf  halkımız insanlık  tarafından  tanınacak  bir  statüye  kavuşmasın  diye  de  yaptı  bu  saldırıları.  Bu  faşizm  Kürt  halkını  bombaladı,  coğrafyasını  yakıp  yıktı.  Bakur ’daki halkımız  devlet  gerçekliği  karşısında  ‘Artık  yeter’ diyerek  oz  yönetimlerini  ilan  etti.  Silopi,  Cizre, Varto,  Doğubeyazıt,  Silvan,  Batman,  faşizme  geçit vermemek  için  özsavunmaya  geçti.  Yeni  Stalingrad duruşları  sergilendi. 

Iktidar-devlet  kültürü  ve  onun  temsilcilerinin barış  istemedikleri  bir  kez  daha  ortaya  çıktı.  O halde  barıştan  vaz  mı  geçmeliyiz?  Elbette  ki  hayır... 
Ama  bir  farkla... 


gonulkayal  1  @yahoo.com 


Bizim  istediğimiz  barış  ile  iktidarcı-sömürgeci ataerkil  sistem  güçlerinin  istediği  ‘barış’  arasında dağlar  kadar  fark  vardır.  Bizler  kadınlar,  halklar,  ezilenler,  iktidar  dışındaki  demokrasi  güçleri  olarak eşit-özgür  bir  yaşam  ve  siyaset  yapacağımız  sistemde  birlikte  yaşamak  istiyoruz.  Bizim  sistemimizde kadınlar  öldürülmeyecektir.  İnsan  emeği  alınıpsatılan  mülk  ilişki  sisteminden  kurtarılacaktır. 
Doğa,  birlikte  yaşanılan,  onun  parçası  olunan  en değerli  yaşam  alanı  olacaktır.  Eğitim,  özsavunma, inanç,  ekonomi,  siyaset,  sağlık,  aile  ve  daha  birçok alan,  devletin-iktidarın-ataerkil  sistemin  denetiminden  çıkarılacak,  topluma-kadına  iade  edilecektir.  Toplumun  üzerinde  yaşadığı  topraklardaki doğal  kaynaklar  kimsenin,  hiçbir  gücün  kar  alanı, kimsenin  özel  mülkü  olmayacaktır.  Kullanım  hakkı ekolojik- toplumsal  olacaktır.  İşte  biz  barıştan  bunu anlıyoruz. 

İktidarcı- devletçi  sistemin  istediği  ise  ‘Roma Barışı.’  Yani  Pax-Roma...  Yani  egemenlerin  çıkarına sağlanan  ‘barış’...  Yani  bize  söylediği  ‘konuşmayacaksın,  düşünmeyeceksin,  teslim  olacaksın.’ 
Savaştaki  ısrarın  sebebi  budur. 

Onlar  savaşta  ısrar  etsinler...  Bizler  de  onurlu barışta;  direnerek,  kendimizi  yöneterek,  kendimizi savunarak  ısrar  edeceğiz. 


EıHdl  etimsen: 


•  Royem  CEREN 

Asıl  adı  "Tebliğ  ve  Cihat  için  Ehl-i  Sünnet Cemaati"  olan  Boko  Haram,  "batı  eğitimine  karşı  olmak,  batı  eğitimini  haram görmek"  anlamına  gelmektedir.  "Boko"  kelimesinin  "book'tan  geldiği  (İngilizce:  kitap)  belirtilmektedir.  "İslami  anlayışa  uygun  olmayan düşünceyi"  yaydığı  propagandası  yapılarak,  ona dair  tüm  kurum,  kuruluş  ve  düşünceler  "haram" görülür,  şiddetle  ortadan  yok  edilmesi  gerektiği fikri  taşınır. 

Boko  Haram'a  göre,  okullarda  tek  öğrenilmesi gereken  şey  İslam  ve  kuran'dır.  Bilimselliği  ve demokratik  değerleri  içeren  eğitim  sistemini  düşman  olarak  ilan  etmişlerdir.  Boko  Haram  çeteleri¬ nin  Nijerya'daki  vahşi  saldırılarını  en  fazla  da  okullar  üzerinde  yoğunlaştırmasının  nedeni  budur. 
Onlara  göre  "batılı"  olan  eğitim  sistemi  yok  edilmeli,  yaşam  şansı  tanınmamalıdır. 

Ortadoğu'da  insanlığa  dair  yaşamı  yok  etme hedefiyle  katliamlar  yapan  IŞİD  çetesinin, 
Nijerya'daki  versiyonu  olan  Boko  Haram,  2002 
yılında  şeriatın  hakim  kılınması  ve  tüm  ülkede hüküm  sürmesi  amacıyla  kurulan  bir  çete  örgütü.  Dini  zehirlenmeyi  en  derin  yaşayan  selefi gruplardan. 

Ne  zaman  kuruldu? 

Dünyanın  en  kalabalık  7.  ülkesi  olan  ve Afrika'nın  en  büyük  petrol  rezervlerine  sahip olmasına  rağmen  en  yoksul  ülkesi  Nijerya'da ortaya  çıkan  Boko  Haram  2002'de  kuruldu. 
"Yeryüzünün  en  fakir  ülkeleri  neden  yeraltı  kaynakları  en  zengin  olan  ülkeler  oluyor"  sorusunu aklımızın  bir  kenarında  tutarak  Boko  Haram'ı 


yaratan,  kendi  çıkarları  için  varlığına  izin  veren  ve bu  vahşi  örgütün  yarattığı  kaostan  beslenen  egemen  ülkeleri  de  bir  kenara  not  alalım. 

Boko  Haram,  kurulduğu  günden  bugüne  kadar dehşet  dolu  günlerin,  vahşi  katliamların  yaşanmasına  neden  oldu.  Hedefinde  yoğunluklu  olarak  okullar  vardı.  Okulları  basıp  yaktılar,  kız çocuklarını  kaçırdılar.  Kiliseleri,  garları,  otelleri  ve restoranları  bombaladılar.  Sivillere  yönelik  katliamlarını  en  vahşi  ve  akıl  almaz  yöntemle  yaparak,  tıpkı  IŞİD  gibi  korku  salarak  topluma  hükmetmeye  çalıştılar.  Nijerya'nın  kuzeyinde  kurulan  bu  çete  örgütü,  Çad  Gölü  Havzası  olarak adlandırılan  Çad,  Kemurun  ve  Nijer"de  de  vahşi saldırılar  gerçekleştiriyor  ve  tahakkümünü  kurmaya  çalışıyor.  Boko  Haram  çetesi,  tıpkı  IŞİD  gibi karanlıktan,  ölümden,  kadın  ve  doğa  düşmanlığından  beslenen  terörist  bir  örgüttür. 
Düzenlediği  saldırılar  nedeniyle  şimdiye  kadar  7 
bin  insan  hayatını  kaybetmiştir,  yüzlerce  kız çocuğu  kaçırılmış,  tecavüze  uğramış  ve  satılmıştır.  Bu  vahşet  tablosu  nedeniyle  Çad  Gölü Havzası'nda  bir  buçuk  yıl  içinde  1,5  milyon  insan topraklarını  terk  etmek  zorunda  kalmıştır. 

Erkeklik  dayanışması  yaşanıyor 

Boko  Haram'ın  yaptığı  katliamları,  bütün  saldırı  biçimlerini,  çağrılarını,  açıklamalarını  bir  araya topladığımızda,  bu  çete  örgütünün  ruh  ikizi  olan IŞİD  gibi  erkek  emperyalizminin  bir  parçası  olduğunu  görebiliriz.  Bu  oluşumlar,  bu  gruplar,  can damarları  olan  devlet  aklından  ve  onun  erkek egemenliğinden  beslenmektedir.  Yok  ettikçe, kan  akıttıkça,  can  yaktıkça  kendine  yaşam  alanı bulmaktadırlar.  Kapitalist  modernite  nasıl  ki insan  sömürüsü,  doğanın  talanı  ve  kadın  metalaşhnası  üzerinden  varlığını  idame  ettiriyorsa, 


IŞİD  ve  Boko  Haram  gibi  oluşumlar  da  bu  kaynaklar  üzerinden  vücut  bulmaktadır.  "Cihat  yolculuğu"  ve  "hilafet  çağrısı"  yapan  bu  karanlık erkek  güruhunun,  Batı  emperyalizminden  hiçbir farkı  yoktur.  Onları  buluşturan,  benzeştiren  ve bu  kadar  kıyıma  neden  olan  akılları  aynıdır.  İkisi de  önce  kadına  saldırır,  kadınlara  dair  değerleri yok  eder.  Böylece  kendilerine  erkeklik  alanı  yaratır.  Bu  açıdan  Batı'yı,  ulus-devlet  anlayışını  ve milliyetçiliği  bu  çete  örgütlerinden  kopuk  ele  alamayız.  Bunların  hepsini  birleştiren  de  ve  buluşturan  da  erkek  dayanışmasıdır. 

Bu  çetelerle  neye  alıştırılıyoruz? 

ABD  başkanı  Obama,  Boko  Haram'a  yönelik "bölgedeki  en  kötü  terör  örgütü"  tanımlamasını yaparken,  bu  örgütü  yaratan  gerçeğe  temas etmeyi  tercih  etmemişti.  Zira  bu  çetenin  mali 


Boko  Haram  çeteleri  tarafından  kaçırılan  200  kız  çocuğunun  kurtarılması  için  uluslararası  çapta  "Bring  back  our  giriş  (kızlarımızı  geri  getirin)  kampanyası  yürütüldü . 


kaynağını  oluşturan  en  büyük  güç  Nijerya'nın büyük  tüccarları  ve  iş  adamlarıydı.  Ve  ABD  bu para  ve  petrol  babaları  ile  en  yakın  ilişki  içindeyken,  böylesi  bir  örgütün  doğuşunu  "bilinmez" kılması  tipik  bir  emperyalizm  kandırmacasıydı. 
Çünkü  benzer  örneği  Irak'ta  görmüştük.  IŞİD'i burada  büyüten  kaynak,  ABD'nin  müdahalesi ardından  bu  ülkede  içine  girdiği  ilişki  biçimiydi. 
Şimdi  havadan  bombalayarak  yok  etmeye  çalıştığı  bu  vahşi  örgütler,  ABD'nin  daha  fazla  kâr  hırsıyla  çullandığı  ve  bir  enkaz  yaratarak  ayrıldığı topraklarda  peyda  olmuştu. 

Dönelim  Boko  Haram'a;  2002'de  kurulan  bu çete  örgütü  2009  yılında  şiddet  saldırılarını yoğunlaştırdı.  2014-15  yıllarında  ise  en  fazla  da kaçırdığı  kız  çocukları  ile  gündeme  geldi.  İslam  ve din  adına  ölümün  ve  yok  etmenin  her  biçimini reva  görüyorlardı.  Kaçırdıkları  kızlara  tecavüz edip  ağaca  bağlayarak  ölüme  terk  edecek  kadar insanlık  yoksunu  olan  Boko  Haram,  geçtiğimiz aylarda  IŞİD'e  biat  ettiğini  açıklayan  bir  video yayınlayarak,  erkeklik  dayanışmasını  alenen  ilan ediyordu.  Onlar  da  tıpkı  IŞİD  gibi  en  fazla  kadınlara  yöneliyordu.  Kaçırdıkları  kız  çocuklarını  köle olarak  satacaklarını  pişkince  duyuruyor,  biat etmeyenleri  ise  en  vahşi  şekilde  katlediyorlardı. 

Boko  Haram  ve  IŞİD'in  hükmettiği  topraklarda  insanlığın  tüm  değerleri  gün  be  gün  ölüyor. 
Her  iki  coğrafyada  da  insanlık  can  çekişiyor. 
Fakat  birini  bir  diğerinden  ayrı  kılan  çok  temel bir  şey  var:  Kadınların  ve  halkların  direnişi... 
Ortadoğu  coğrafyası  Rojava  özgülünde  kadın merkezli  direnişi  ile  IŞİD'i  topraklarından  söküp atacaktır,  IŞİD  yenilecek  ve  yok  olacaktır. 

Peki  ya  Afrika? 

Dünyanın  zulüm  gören  bütün  halkları Rojava'daki  kadın  direnişinden  ilham  almaktadır. 
Rojava  onlar  için  bir  direnç  kaynağıdır. 
İnanıyorum  ki,  direnişçi  kadınlarını  yetiştiren Ortadoğu  gibi,  Afrika  topraklarında  da  zulme direnen  kadınlar  boy  verecektir.  Bizlere  ölümü  ve karanlığı  getiren  erkek  dayanışmasına  karşı,  yaşamı  doğuran  ve  aydınlığı  getiren  kadın  dayanışması  yeni  yaşamın  ışığı  olacaktır... 


Nevvaya  Jin 


Eylül  2015 


Kadınların  özgürlük  ve  eşitlik talebi  karşısında  sistemin  temsilcileri  olan  erkeklerin  saldırıları  da  artmaktadır.  Bu  saldırıları  bertaraf  etmenin  yolu, kadınların  kendi  öz  savunmasını  geliştirmesinden  geçer. 
Kadınlar,  kendilerine  ve  haklarına  yönelik  geliştirilen  sistematik  saldırılara  karşı  öz savunmasını  almak  zorundadır. 


Kadına  yönelik  şiddetin temel  nedeni  ideolojiktir.  Eşitsizlik  ve  hiyerarşi,  sömürü  üzerine  inşa  edilen erkek  egemen  sistemin  kendisi şiddeti  üretmektedir.  Bu  sistemin  şiddet  politikaları  en  çok kadınları  ve  çocukları  etkilemektedir.  Beş  bin  yıllık  ataerkil  sistem  kendisini  kadın  emeğinin  sömürüsü  üzerinden  şekillendirmiş,  kadın  ve  erkek  arasındaki  eşitsizlik  tüm  toplumsal  ilişkilerde  yansımasını  bulmuştur.  Toplumsal  yaşamın  dışına  itlilen,  emeği  sömürülen  ikincil  konuma  itilen  kadın, erkek  şiddetinin  en  acımasız  biçimleri  ile  karşı  karşıya  kalmıştır. 

Kadına  yönelik  şiddet  ile  mücadeleyi  3  temel eksen  üzerinden  ele  almak  ve  mücadele  araçlarını buna  göre  belirlemek  gerekir  diye  düşünüyorum. 
Bunlardan  ilki  kadına  yönelik  şiddetin  politik  olduğu  bilincinden  hareketle  kadın  özgürlük  ideolojisi etrafından  örgütlenmek,  egemen  sistemin  bize öğrettiği  ve  dayatığı  tüm  zihinsel  kalıplardan  arınmak  gerekliliğidir.  -Ki  bu  da  zihinsel  bir  devrimi zorunlu  kılar-  Bunun  için  kadın  özgürlükçü  bir paradigma  ile  toplumun  tüm  alanında  yeni  bir hukuk  oluşturmak  zorunludur.  Sadece  kadınlar için  değil,  tüm  toplumsal  alanda  demokratik,  ekolojk  kadın  özgürlükçü  paradigma  ile  yasal  ve  anayasal  düzenlemeler  yaparak  özgürlükçü  bir  hukukun  oluşturulması  gerekmektedir. 

İkinci  boyut  ise  kadın  dayanışmasını  güçlendirmek  ve  kadınların  eşitlik  ve  özgürlük  mücadelesini yükseltmektir. 

Üçüncü  boyut  ise  kadınlara  dayatılan  politikalara  karşı  kendi  öz  savunmayı  geliştirmektir. 

Bu  üç  eksende  yürüteceğimiz  mücadelenin  özü örgütlenmek  ve  kadının  kolektif  iradesini  açığa çıkarmak  olmalıdır.  Kek  tek  kadınların  vereceği mücadele  tabii  ki  küçümsenemez,  ancak  bu  adar köklü  bir  sorunla  başedebilmenin  yolu  kadınların örgütlenmesi  ve  kadın  dayanışmasını  güçlendirmeden  geçmektedir. 

Erkek  zihniyetli  yasalar şiddeti  engelleyemez 

Türkiye'de  son  yıllarda  kadına  yönelik  şiddetin önlenmesi  konusunda  kimi  yasalar  çıkartılmış, uluslararası  sözleşmeler  imzalanmış  olmasına rağmen,  şiddetin  giderek  artması  sorunun  kapsamını  göstermesi  açısından  oldukça  çarpıcıdır.  Her gün  kadınlar  şiddete  uğramakta;  eşleri,  sevgilileri, eski  eşleri  tarafından  hala  katledilmektedir.  En son  Mersin'de  Özgecan'ın  hunharca  katledilmesi, kadınlar  tarafından  büyük  bir  öfke  ile  karşılanmış, Türkiye  ve  Kürdistan'ın  birçok  yerinde  kadınlar sokağa  çıkmıştır.  Kadınlar  "bu  son  olsun"  demişse de  Özgecan'dan  sonra  onlarca  kadın  daha  erkek şiddeti  nedeniyle  katledilmiştir.  Kısacası  kadına yönelik  şiddet  bir  katliama,  kadın  kırımına  dönüşmüş  durumundadır.  Burada  önemli  olan  yasalar değil,  yasaların  hangi  zihniyetle  çıkartıldığı  ve 


Oz  savunma  varsa 


kadına  şiddet  yoktur 


yasa  uygulayıcıların  zihinsel  yapısıdır.  Erkek  egemen  sistemin  temsilciliğini  yapanların  çıkardıkları yasaların  kadına  yönelik  şiddeti  engellemesi mümkün  değildir.  Türkiye'de  çıkartılan  bütün yasalar  şiddetin  nedenlerini  ortadan  kaldırmaktan  ve  önleyici  tedbirlerden  geliştirmekten  ziyade,  şiddetin  sonuçlarını  ortadan  kaldırmayı hedeflemektedir.  Kadın-erkek  eşitliğine  inanmayan,  aile  içerisinde  kadının  geleneksel  rolünü  sürdürmesinde  ısrarcı  olan  zihniyetin  iktidarda  olduğu  bir  yerde,  kadına  yönelik  şiddetin  ortadan kalkması  mümkün  değildir. 

Kadınların  muazzam  mücadelesi 

Erkek  egemen  sistemin  saldırılarına  karşı  tarihin her  döneminde  kadınların  direniş  gösterdiğini aklımızdan  çıkarmamalıyız.  Kürdistan  Kadın Özgürlük  Hareketi,  Türkiye  ve  dünya  kadın  hareketinin  bugün  ortaya  çıkardığı  mücadeleyi  bu  bağlamda  ele  almak  gerekir.  Kadınlar  erkek  egemen sisteme  karşı  dünyanın  her  yerinde  farklı  deneyimlarle  mücadele  etmektedir.  Bu  mücadelenin ortak  noktası  "başka  bir  dünya  ve  yaşam  mümkün"  sloganında  hayat  bulan,  erkek  egemen  sisteme  karşı  başka  bir  sistemin  mümkün  olduğu düşüncesidir.  Kadınların  toplumsal  yaşamın  her alanında  var  olmak  için  muazzam  bir  mücadele yürütüğünü  görmek  gerekir.  Verilen  bu  mücadele ile  kadınlar  lehine  çok  önemli  kazanımlar  da  elde edilmiştir.  Ancak  şiddetin  tamamen  ortadan  kaldırılması  mümkün  olmamıştır. 

Direngen  kadınlar  ve  öz  irade 

Savaş  süreçlerinde  kadına  yönelik  şiddet  daha da  artmaktadır.  Biz  kadınlar  olarak  her  8  Mart  ve 
25  Kasım  günlerinde  savaşa  karşı  çıktık  ve  barış 
mücadelesinde  kadınların  rolünü  dile  getirdik. 
Savaş  dönemlerinde  kadınların  savaş  ganimeti olarak  ele  alındığını,  kadın  bedeninin  savaş  alanına  çevrildiğine  dikkat  çektik,  savaşın  yoksulluk, göç  demek  olduğunu  vurguladık. 

IŞİD'in  saldırıları  sonucu,  Suriye  ve  Irak  ve Kürdistan'da  yaşananların  korkunç  sonuçlarını hep  birlikte  yaşadık,  yaşıyoruz.  Tüm  bunlar  yaşanırken  tabii  ki  kadına  dayatılan  bu  zulüm  ve  kölelik politikalarına  karşı  direnen  kadınlar  da  olduğunu 


gördük.  Bu  direniş  bütün  kadınlara  güç  ve  moral vermiştir.  Özellikle  Rojava  Devrimi  ve  Kobane direnişinde  Kürt  kadınlarının  sergilediği  direniş geleneği  ve  öncü  yürüyüşü,  sadece  Kürdistan halklarını  değil,  bütün  dünya  halklarını  etkilemiştir.  Bu  çizgi,  özgürlük  iddiası  olan  kadınların  mücadelesine  büyük  bir  güç,  moral  ve  motivasyon  katmıştır.  Kadınlar  hem  Rojava'da  hem  Kürdistan'ın dört  parçasında  özgür  bir  yaşamın  inşası  için mücadele  yürütüyorlar.  Kürdistan  halkı  ve  kadınları,  kendi  öz  gücüne  dayanarak  demokratik  özerk bir  sistemi  inşa  ederek  devleti  dönüşüme  ve  çözüme  zorlamaktadırlar. 

Demokrasiyi  yerelden  inşa  etmek 

AKP'nin  çözümsüzlük  ve  savaş  politikasına  karşı devletten  bekleyen  değil,  kendi  çözümünü  geliştirerek  devleti  de  çözüme  zorlayan  bir  perspektifle öz  yönetimler  ilan  edilerek,  Kürt  sorunun  çözümünde  halk  iradesi  ortaya  konuluyor.  Bu  hem Türkiye  hem  Kürdistan  açısından  yeni  bir  durumu ifade  etmektedir.  Devlet,  halkın  çözüm  taleplerine devletin  tüm  zor  araçlarını  kullanarak  cevap  vermektedir.  Halk  meclislerinin  kendini  ilan  ettiği  yerlere  tanklarla,  panzerle,  özel  birliklerle  müdahale ederek,  sivil  halka  zor  kullanarak  savaş  politikalarını  90'lı  yılların  konseptini  aşan  bir  noktaya  taşımıştır.  Ancak  Kürt  halkı,  kadınlar  devletin  savaş politikalarına  karşı  direnişi  ve  kendi  öz  yönetimini geliştirerek  cevap  vermektedir.  Kendi  kendini yönetme,  demokrasiyi  yerelden  inşa  etme  talebi ve  mücadelesi  mevcut  sistemin  değişimini  zorunlu kılmaktadır.  Demokratik  Özerk  Kürdistan  ve Demokratik  Cumhuriyeti  geliştirmek,  Türkiye'deki bu  katı  merkeziyetçi  sistemin  değişmesi  ile  mümkün  olacaktır.  Devlet  bu  değişime  direnmekte  ve bu  değişim  talebini  her  türlü  zor  aracıyla  bastırmaya  çalışmaktadır. 

Şiddeti  önleyici  tedbir öz  savunmayı  sağlamaktır 

Erkek  egemen  sistemin  temsilcilerini  en  çok korkutan  şey  örgütlü  kadınlardır.  Bu  nedenle eşitlik  ve  özgürlük  için  örgütlenen  kadınlar  sistemin  hedefi  haline  gelmektedir.  Kadınlar  özgürlük 


halayını  büyüttükçe,  sistemin  dayattığı  kölelik zincirleri  kırılmaktadır.  Her  kırılan  zincir,  erkek egemen  sistemin  çözülmesi  demektir.  Bu  nedenledir  ki  kadınlara  yönelik  şiddet  giderek  artmaktadır.  Artık  daha  çok  kadın  bu  zincirlerle  yaşamak istemediğini  haykırmakta,  kadınların  özgürlük  ve eşitlik  talebi  karşısında  sistemin  temsilcileri  olan erkeklerin  saldırıları  da  artmaktadır.  Bu  saldırıları bertaraf  etmenin  yolu,  kadınların  kendi  öz savunmasını  geliştirmesinden  geçer.  Kadınlar, kendilerine  ve  haklarına  yönelik  geliştirilen  sistematik  saldırılara  karşı  öz  savunmasını  almak zorundadır.  Öz  savunmanın  iki  temel  ilkesi  vardır;  bunlardan  birincisi  ve  bana  göre  en  önemlisi örgütü,  mücadeleyi  ve  kadın  dayanışmasını  güçlendirmek  ve  kadınlara  karşı  gelişebilecek  saldırıları  önlemektir.  En  önemlisi  de  şiddeti  önleyici tedbirler  almaktır.  Kendi  öz  örgütlülüğünü  güçlendiren  kadınlar,  toplumdaki  değişime  ve  özellikle  de  zihinsel  değişime  öncülük  edeceklerdir. 
Öz  savunmanın  diğer  ilkesi  ise  güvenlik  boyutudur.  Şiddet  mağduru  kadınlar  kendilerini  korumalı  ve  bunun  araçlarını  yaratmalıdır.  Kadın  örgütlerinin  de  son  dönemde  yoğunca  tartıştıkları  öz savunma,  kadına  yönelik  şiddetin  önlenmesi  ve ortadan  kaldırılması  için  oldukça  önemli  bir  noktada  durmaktadır.  Kadınların  hem  bireysel  olarak hem  de  kolektif  olarak  öz  savunmalarını  geliştirmeleri,  şiddetin  önlenmesini  sağlayacaktır. 

Tekrar  vurgulamak  gerekir  ki  biz  kadınlar  açısından  en  önemli  konu  erkek  egemen  sistemi  değiştirecek  kadın  özgürlükçü  ve  demokratik  bir  yaşamı inşa  etmektir.  Mevcut  sistem  değişmedikçe,  bu sistemin  tüm  eril  saldırılarıyla  karşı  karşıya  kalmamız  kaçınılmazdır.  Tüm  toplumsal  yasaların,  erkek egemen  sistem  esas  alınarak  yapıldığını  düşündüğümüzde,  kadınların  bu  sistem  içerisinde  özgür olmaları  pek  olanaklı  değildir.  Sadece  kadınlar  açısından  değil;  tüm  kimlikler,  kültürler  ve  inançlar açısından  da  bu  sistemin  değişmesi  olmazsa olmazdır.  Bu  nedenle  kadınların  mücadelesi  sadece  kadınlar  açısından  değil,  tüm  toplumsal  kesimlerin  eşitlik  ve  özgürlük  mücadelesi  açısından  da oldukça  önemlidir. 

^Halkların  Demokratik 
Kongresi  Eş  Sözcüsü 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kültür 


Nevvaya  Jin  | 


IŞİD  kültürel  miraslan neden  yok  ediyor? 


vildandirik@hotmail.de 


‘En  büyük felaket  unutmaktır’ 


Vildan  DİRİK 


B: 


ireyler  olarak  farklı  kapasitelerde hafızalara  sahibizdir.  Aynı  cep telefonlarının  farklı  ölçüde  hafıza kayıt  değerleri  gibi  bizler  de  farklı  düzeylerde  ve farklı  özelliklerde  beyin  ve  hafıza  kapasiteleri  ile birbirimizden  ayrıyız.  Kimimiz  öylesine  unutkan- 


Zennube'nin  Palmyra  kentini  yönetmesi  ayrı  bir yer  tutmaktadır.  Zennube  kendi  dönemi  içerisinde  erkek  egemenliğine  baş  kaldıran  bir  kadın  olarak  öne  çıkmıştır.  Zennube'nin  kraliçe  olduğu dönemde  Palmyra  uygarlığı  Suriye,  Lübnan,  Mısır ve  Anadolu'nun  güney  ve  doğu  bölgelerini  kontrolüne  alır.  Palmyra  uygarlığını  genişlettiği  gibi Araplar'ın  uluslaşmasında  ve  Arapların  bağımsızlık  mücadelesinde  önemli  bir  tarihi  rol  oynar. 

Romalıların  tekrardan  şehri  istila  etmesiyle Zennube  dönemi  sona  erse  de,  Ortadoğu'da kadın  mücedelesinde  Zennube'nin  kraliçelik dönemi  her  zaman  bir  ilham  kaynağı  olmuştur. 

IŞİD  kadına  dair  izleri  silmek  istiyor 

IŞİD'in  bu  antik  kenti  ele  geçirmesiyle  farklı tarihi  değerlerin  yıkılmasından  daha  önemlisi, kadınlara  dair  izlerin  de  yok  edilmesi,  kadınların tarihte  var  olmadığı,  olamacağı  ve  toplumsal yaşamda  sadece  bir  cinsel  objenin  ötesine  gidemeyeceği  anlatılmak  istenmiştir. 

IŞİD  vahşet  çetesi  uygulamaları  ile  kadınların erkeğin  kölesi  olarak  alınıp  satılan  bir  varlık  olduğunu  kabul  ettirmeye  çalışmaktadır.  Kadınlara yönelik  geliştirdiği  vahşi  uygulamalar  ile  insanlığı  ve  insanlığı  var  eden  tüm  erdemleri  yok etmek  istemektedir. 

Rojava'da  kadın  direnişi 
"özgür  toplumlar  da  vardır'  diyor 

Kürt  kadınlarının  öncülüğünde  gelişen  özgürlük  mücadelesiyle,  özelde  Rojava'da  açığa  çıkan kadın  direnişiyle  büyük  darbeler  alan  IŞİD,  varlığını  uzun  süreli  devam  ettiremeyecektir.  IŞİD tarihsel  kültürel  mirasları  yok  etse  de  tarihsel değerleri,  maneviyatı,  erdemleri  yok  edemeyecektir.  Kadın  Özgürlük  Mücadelesi  bugün  bu erdemlerin  taşıyıcısı,  yayıcısı  ve  koruyucusudur. 
Tarih,  hafızayı  canlı  tutan  en  temel  güçtür. 
Rojava'da  kadın  direnişi,  özgür  toplumların  da var  olabileceğine  dair  insanlığa  umut  olmaktadır. 

IŞİD'in  tüm  vahşi  uygulamalarına  karşı  korkusuzca  direnen  Kürt  kadınları,  hem  Kürt  halkına hem  de  Ortadoğu'da  yaşayan  tüm  halklara büyük  bir  direniş  ruhu  kazandırmıştır.  Zulüm  karşısında  örgütlünerek  direnmenin,  kadının  özgürleşmesini  geliştirdiği  gibi  toplumların  özgürlük mücadelesini  de  güçlü  kılmaktadır. 

Ortadoğu  coğrafyasında  erkek  egemen  kültürün  sonucu  olarak  da  görülmesi  gereken  IŞİD'in, tarihi  eserleri  ve  mirası  yok  etmesi,  geliştirmek istediği  yaşam  anlayışının  somutlaşmasını  sağlayamayacaktır.  Kadını  hiçe  sayan  böyle  bir  zihniyet  insanlık  tarihinde  de  varlığını  sürdürememiştir.  Ne  yazık  ki  bu  kadar  acı  tecrübelere  bin  yıllardır  tanıklık  etmiş  toplumlar  yeniden  böyle  bir zulüm  ile  sınanmaktadır.  Büyük  bir  trajediye  yol açan  IŞİD  barbarlığı  karşısında  yeniden  bir  arada yaşama  kültürünü  geliştirmek  uzun  sürecek. 
Ama  kazanan  yine  insanlığın  en  güzel  erdemleri olacaktır.  Hoşgörü,  saygı  ve  sevginin  hakim  olacağı  bir  yaşamın  gelişeceğine  inanmak,  bunun için  mücadele  etmekten  başka  şansımız  bulunmamaktadır.  Ve  kadınlar  bunu  başaracak,  başarmak  zorundadır. 


•  Derya  QOÇGIRÎ 


Bin  yıllardır  Ortadoğu'da  insanlığın  özgürlük  mücadelesindeki  trajedisi  21.  yüzyılda  ismini  değiştirse  de,  farklı  barbarlıkların  zulmüyle  halen  karşı  karşıya  bulunmaktadır. 
Toplumların  ve  insanlığın  tarihinde  özgürlük  ve zulüm  hep  çatışmıştır.  Bu  nedenle  günümüz Ortadoğu'sunda  devam  eden  çatışmalı  ortamı geçmiş  toplumların  ve  insanlığın  uygarlaşmada verdikleri  mücadeleden  kopuk  ele  alamayız. 

2011  yılında  Suriye'deki  iç  çatışmalarla  başlayan  ve  giderek  tüm  Ortadoğu'da  adını  yaygınlaştırarak  duyuran  IŞİD  barbarlığının,  özgürlük  karşıtı  geliştirdiği  uygulamalarını  anlamak,  geliştirilecek  mücedele  açısından  önemli  olmaktadır. 

Ortadoğu  coğrafyası  bin  yıllardır  zulüm  karşısında,  farklı  etnik,  dini,  mezhep  çatışmaları  olsa da  insanlığın  ortak  yaşama  ve  bir  arada  olma  kültürünü  ortaya  çıkarmıştır. 

Her  ne  kadar  bazı  kültürler  çatışmalı  ortamın ve  tekçi  zihniyetlerin  ezici  hakimiyeti  altında  yok olmuş  olsa  da,  Ortadoğu'da  bıraktığı  kültürel miraslarla  Ortadoğu  tarihini  anlamamızda önemli  birer  toplumsal  olgular  olmuşlardır. 

Asurlarların,  Roma  İmparatorluğu'nun, Ermeniler'in,  Ezîdîler'in  ve  Arap  halklarının toplumsallaşmada  geliştirdikleri  çoğulculuk, günümüze  bıraktıkları  tarihi  kalıntılarda  kendisini  göstermiştir.  Bu  kalıntıların  geçmişi anlamamızda  önemli  bir  yeri  vardır.  Ve  insanlığın  toplumsal  hafızasının  canlı  kalmasını  sağlamışlardır.  Ortadoğu'da  farklı  etnik,  dini  ve  mezheplerin  yaşadığını  ve  bu  toplulukların Ortadoğu'nun  uygarlaşmasında  demokratik  bir özü  yaşattığını  bize  göstermişlerdir.  Musul'daki Asurlar'dan  kalma  tarihi  müze,  Suriye'de  bulunan  Roma  İmparatorluğu'na  ait  Palmyra  antik kenti,  Humus,  Dero  Zor  gibi  yerlerde  Ermenilere ve  Asuriler'e  ait  kiliseler,  Halep'te  bin  yıllar  öncesine  ait  tarihi  çarşılar,  Tikrit'te  ve  Samara'da  İslâmî  kültürün  farklı  dönemlerine  ait  olan  çeşitli türbeler  ve  medreseler,  farklı  etnik  toplulukların inançlarına  ait  olan  kalıntılar,  tarih  yaratan  ve tarih  kokan  mekanlardır.  Bu  tarihi  yerlerin  ortak bir  kültürün  sonucu  ortaya  çıktığını  da  unutmamak  gerekiyor.  Ortadoğu'da  bin  yıllardır  savaşlar yaşanmış  lâkin  bu  tarihi  yerler  günümüze  kadar korunarak  gelebilmişti.  Birbirine  karşı  savaşan etnik  ve  mezhep  grupları  bu  tarihi  kültürel  yerlerin  yerle  bir  edilmesini  günümüz  IŞİD  barbarları gibi  yapmamışlardır.  Bunun  böyle  olmadığını,  bu tarihi  mekanların  günümüze  kadar  taşınabilmesinden  çıkartmaktayız. 


Amaç;  ortak  hafızayı  yok  etmek! 


Peki  bugün  IŞİD  gibi  insanlık,  doğa  ve  kadın düşmanı  bir  gerçeklik  ele  geçirdiği  yerlerde  ilk olarak  neden  bu  tarihi  kültürel  mirasları  yakmakta,  yıkmakta  ve  yok  etmektedir?  Ortaçağın karanlık  günlerini  aratmayan  bir  zulüm  ile  toplumsallaşmanın  ortak  hafızası  tez  elden  söküp atılmak  istenmektedir.  IŞİD 
Musul'u  ele  geçirdikten  sonra 
8  bin  kitabın  olduğu  tahmin  edilen  kütüphanenin bulunduğu  Musul kütüphanesini  yaktı. 

Musul  müzesinde 
Asurlar'dan  kalma yüzlerce  heykeli 


baltalarla  kırarak,  üstelik  bu  görüntüleri  yayınlayarak  dünyaya  ve  öncelikle  Ortadoğu'ya  hangi mesajı  vermeye  çalıştı?  Bunlar  çok  öne  çıkan  ve dünya  tarihi  miras  listelerinde  olduğu  için  herkesin  dikkatini  çeken  yerler  olurken,  kimsenin  göremediği  yüzlerce  türbe  yerle  bir  edildi.  Halep'te, Ermeniler'e  ait  birçok  tarihi  yer  yıkılarak  adeta buralarda  bu  halkların  ve  kültürlerin  yaşamadığına  dair  bir  görüntü  sunulmaya  çalışıldı. 

Çoğulcu  toplumsal  gelenekler  ile  tekçi  zihniyetlerin  egemenliği  altındaki  toplumsal  gelenekler  arasında  yaşanan  çatışmada,  kazananlar  hep egemenlermiş  gibi  bir  kabullenme  yaratılmaya çalışılmıştır.  Ancak  şu  unutulmamalıdır;  insan 


doğasına  uymayan  bu  diyalektiliğin  kazanma şansı  yoktur.  Egemenliğe  karşı  insanlık  hep  özgür ve  kimliğiyle  var  olma  arayışını  sürdürmüştür. 

Zennube'nin  kenti  Palmyra 

En  son  olarak  Suriye'nin  Palmyra  kenti  IŞİD barbarlarının  eline  geçti.  Roma  İmpartorluğu dönemine  ait  olup  4.  yüzyıla  kadar  dayanan  bu antik  şehirde,  esir  aldıkları  askerlerin  kafalarını vahşice  kestiler,  bu  kentin  etrafında  bulunan  ve çok  önemli  iki  türbeyi  bombalayarak  yok  ettiler. 

Palmyra  uygarlığı  tarihte  Sasaniler  ve Romalılar  arasında  uzun  yıllar  mücadele  alanı olmuştur.  Aynı  zamanda  önemli  bir  ticaret  merkezi  olarak  uzun  yıllar  Doğu  ve  Batı  arasında  bağlantıların  olduğu  bir  durak  ünvanını  kazanmıştır. 
3.  yüzyılda  Sasaniler'e  karşı  zafer  kazanan  Roma İmparatoru  Odaynat'ın  ölümünden  sonra,  eşi Kleopatra'nın  soyundan  gelen  Zennube  kenti yönetmeye  başlar.  Ortadoğu  tarihinde 


dır  Jd  onlara  “balık  hafızalı”  denir,  kimimiz  de öylesine  güçlü  bir  hafızaya  sahibizdir  ki  bir  bilgisayar  gibi  herşeyi  tarihleri,  anlatımları  ve  günleri  ile hiç  unutmayız.  Kimileri  de  vardır  bazı  olayları, kişileri  hiç  hatırlamazlar,  kimileri  ise  numaraları  ve sayıları  vb  rakamsal  değerleri  ise  hafızalarına  olduğu  gibi  kaydederler.  Kaç  megabitelik  kapasitem  var bilemem,  ama  ben  bu  üçüncü  katagoriye  dahilimdir.  Kişi  isimleri,  onları  nereden  tanıdığımı,  bilmem  hangi  tarihte  yaşadığım  olayları  aklımda  tutmakta  zorlanırım,  ancak  yüzlerce  telefon  numarasını,  kod  numaralarını  vb.  aldımda  tutabilirim. 

Bu  konuda  denir  ki;  insan  kendisi  için  ne  önemliyse  onu  unutmaz.  Bu  bir  ölçüde  doğru  olmakla  birlikte  insan  beyninin  hatırlamak  istemediği  şeyleri  unutması  ya  da  bilinç  altına  itmesinin  kendisini  koruma refleksi  ile  de  bağlantısı  olabileceği  söylenmektedir. 
Eğer  beynimizin  unutma  yetisi  olmasaydı  ve  bizleri koruma  altına  almasaydı,  sanırım  yaşam  dayanılmaz olurdu.  Örneğin  doğum  acılarının  süreJdi  hatırlanıyor  olması  herhalde  doğum  oranlarını  büyük  ölçüde düşürürdü.  Ölüm  acısının  zaman  içerisinde  hafiflemesi  de  yaşamın  sürmesini  ve  normalleşmesini  sağlamaktadır.  Elbette  yaşamımızda  “asla  unutmam”  dediğimiz  olaylar  vardır.  Unutmasak  bile  her  an  bu  olayları  düşünerek  de  yaşamayız.  Yaşam  tüm  hareketliliği ile  devam  ederken,  bu  akış  bizi  farJdı  yaşam  motivelerine  götürerek,  yaşanmış  olayları  beynimizin  bir deposuna  hapseder.  Gerek  duydukça  ya  da  herhangi bir  olay  bize  hatırlattığında  bu  depoya  gidip  hapsettiğimiz  olayları  tekrar  günyüzüne  çıkarırız.  Bazılarımız ise  hiçbir  şekilde  hatırlamak  istemediği  olayları  bey¬ nin  en  derin  kuytusuna  gömer  ve  bir  daha  asla  çıkarmaz.  Ancak  bunu  da  başarabilen  çok  az  insan  vardır. 

Bireyler  olarak  unutmak,  hatırlamak  kendi  beyin ve  hafıza  güçleri,  karakterleri  ve  psikolojik  durumları  ile  ilgiliyken,  insanlık  ve  toplumlar  açısından  bu durum  daha  farklıdır.  İnsanlığın  ve  toplumsal  yapıların  hafızaları  unutmaya  meyilli  ve  deyim  yerindeyse  “balık  hafızası”  özellikleri  taşıyorsa,  bu  durum  o toplum  ve  dünya  insanlığı  açısından  bir  tehlike  oluşturuyor  demektir.  Bir  bireyin  kendisine  yapılanı  ve bireysel  bazı  bilgilerini  unutmasının  kendisi  dışında zarar  verebileceği  alan  fazlaca  büyük  değildir  ve  bu durum  ancak  kendisini  bağlar.  Ancak  toplumsal hafızanın,  insanlık  hafızasının  zayıf  olması;  insanlığın  geleceği,  toplumun  bütünü  ve  dünyamızın  geleceği  açısından  herkesi  ilgilendiren  bir  olgudur.  Bu açıdan  başlığımızı  “En  Büyük  Felaket  Unutmaktır” olarak  kullandım. 

Evet,  beynimiz  bizi  korumak  için  unutmamızı  sağlarken,  toplumsal  hafıza  ise  tam  tersine  insanlığın  ve toplumun  devamı  için  hatırlamamızı  sağlar. 
Toplumsal  hafızaların  güçlü  ve  aktif  olması  o  toplumu  korur  ve  birbirine  kenetler.  İşte  tam  da  bu  yüzden toplumları  kendi  çıkarları  doğrultusunda  yönetmek isteyen  egemen  güçler  ve  sistemler  toplumların  bu ortak  hafızasını  zayıflatmak  ya  da  yanıltmak  için çeşitli  yöntemlere  başvururlar.  Bunların  en  başta geleni  yaşanmış  olayları  çarpıtarak  ya  da  yok  sayarak farklı  bir  algı  yaratma  çabasıdır.  Hafızaları  ile  oynanmış  toplumların  geçmişlerini,  bugünlerini  ve  geleceJderini  doğru  tahlil  edebilmeleri  ve  doğru  yorumlara  ulaşabilmeleri  beklenemez.  Çarpıtılmış  bir  tarihsel bilgiyle  doğru  sonuçlara  ulaşmak  imkansızdır,  işte Türkiye  halklarının  yaşadığı  en  temel  sorun  burdan kaynaklanmaktadır.  Yıllardır  resmi  devlet  görüşleri ile  yönlendirilmiş  halldar  ne  birbirlerine  ne  de  kendilerine  sağlıklı  yaJdaşamamaktadırlar.  Bu  yüzden  toplumsal  sorunlarımızın  ve  halklar,  inançlar,  kültürler arasında  yaşanan  sorunların,  oluşmuş  önyargıların ortadan  kaldırılmasının  ilk  yolu  bu  hafızanın  temizlenip,  doğru  bilgilerle  donatılması  ve  sağlıklı  bir  yapı¬ ya  dönüştürülmesidir.  Resmi  devlet  ve  sistemlerin empoze  edildiği  bilgilerin  tartışmalara  açılması  ve toplumun  bilgiye  en  doğru  ve  sağlıklı  yollarla  ulaşmasının  yolları  açılmalıdır. 

Sizler,  bireyler  olarak  hatırlamak  istemediğiniz herşeyi  unutmakta  özgürsünüz.  Fakat  bir  toplumun parçası  olarak  toplumsal  hafızayı  oluşturuyorsak, ortak  hafızamızın  güçlü  ve  güvenilir  olması  için sorumlu  davranmak  zorunda  olduğumuzu  unutmamalıyız.  içinde  bulunduğumuz  toplum  yapısına  ve insanlığa  karşı  sorumluluklarımızın  bilinciyle  hareket  etmeliyiz.Toplumlara,  halklara,  insanlığa  karşı olan  hiçbir  şeyi  unutma  lüksüne  sahip  değiliz,  çünkü asıl  felaket  unutmakla  başlar. 
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Televizyonlar,  gazeteler  şiddetin  asıl  kaynağı  olan  devleti hedefleyeceğine,  sıradan  insanların  yaşam  refleksini  köreltmeye  çalışıyor.  Bu  gerçeği  görmemeye  kodlanmış  bazı  çevreler  güya  badadına  konuşup  insanların  kendini  savunmasına  bile  karşı  çıkıyorlar.  Öldürse  de,  saraylar  inşa  edip seni  aç  da  bıraksa,  ciğerini  söküp  canlı  canlı  yiyenlere silahlar  da  taşısa,  onurunu  ayaklar  altına  alıp  günü  birlik hakaret  de  etse  "direnme,  barış  adına  boyun  eğ"diyorlar. 


Demokratik  siyaset  ve  özsavunma  bilinci 


Demokratik  uygarlığın  siyaset  ve  güvenlik unsurları  ahlaki  ve  politik  toplumun  varoluşunda  temel  rol  oynarlar.  Kendisi  zaten  politik olan  toplum  anlayışında  diğer  bir  demokratik  siyaset  kategorisi  fazla  gelebilir.  Fakat  ikisi  arasında fark  vardır.  Politik  toplumda  her  zaman  demokratik  siyaset  uygulanmayabilir.  Kaldı  ki  resmi  uygarlığın  tarihi  boyunca  politik  topluma  dayatılan  ezici çoğunlukla  despotik,  krallık  egemenliğidir. 
Egemenlik  altındaki  politik  toplum  tümüyle  yok olmaz.  Ama  kendini  demokratikleştiremez.  Nasıl her  zaman  kulak  sahibi  olmak  duymak  için  yeterli değilse,  ayrıca  sağlıklı  olmak  gerekiyorsa,  benzer biçimde  politik  dokunun  olması  her  zaman  özgür işlediği  anlamına  gelmez.  Dokunun  sağlıklı  işlemesi  ancak  demokratik  ortamın  varlığına  bağlıdır. 
Demokratik  ortamının  varlığını  politik  toplumun siyaset  yapılanmasına  genel  olarak  demokratik siyaset  demek  mümkündür.  Demokratik  siyaset sadece  bir  tarz  değil,  kurum  bütünlüğünü  de  ifade eder.  Partiler,  gruplar,  meclisler,  medya,  miting vb.  birçok  kurumlaşma  olmasa  demokratik  siyaset pratiği  gelişmez.  Kurumların  asıl  rolü  tartışma  ve karar  almadır.  Toplumun  tüm  ortak  işlerinde  tartışma  ve  karar  almadan  yaşam  yürümez.  Sonuç  ya kaos  ya  diktatörlükle  sonuçlanır.  Demokratik olmayan  toplumun  kaderi  hep  böyledir.  Kaosla diktatörlük  uçları  arasında  sallandırılıp  durulurlar. 
Böylesi  ortamlarda  ahlaki  ve  politik  toplumun gelişmesi  düşünülemez.  O  halde  politik  mücadele¬ 


nin,  yani  demokratik  siyasetin  öncelikli  hedefi demokratik  toplumun  oluşumu  ve  bu  çerçevede ortak  işlerin  tartışma  ve  kararla  en  iyi  hal  yoluna konulmasıdır. 

Gerçek  işlevinden  uzak  tutulan  ve  burjuva demokrasisi  denilen  ortam  ve  kurumlarında  siyasetin  amacı,  öncelikle  iktidar  olmaktır.  İktidar  ise tekelden  pay  almaktır.  Demokratik  siyasetin  böylesi  hedefleri  olamayacağı  açıktır.  Velev  ki  iktidar kurumlarında  (örneğin  hükümet)  yer  alındı.  O zaman  bile  temel  iş  yine  aynıdır.  Tekelden  pay kapma  değil,  toplumun  ortak  hayati  çıkarları  için doğru  kararlar  alabilmektir.  Uygulamaları  takiptir. 
Burjuva  demokrasilerinde  kural  olarak  yer  alınmaz demek  anlamlı  bir  yaklaşım  değildir.  Fakat  koşullu yer  almayı  bilmek  gerekir.  İlkesizlik  hep  egemen sınıf  sahte  politikacılığına  yarar. 

Demokratik  siyasetin  yetkin  kadro,  medya,  parti örgütlenmeleri,  sivil  toplum  örgütleri,  sürekli  toplum  eğitim  çalışmaları,  propaganda  gerektirdiği, asla  göz  ardı  edilemez.  Toplumun  tüm  farklılıklarına  saygılı  yaklaşım,  farklılık  temelinde  eşitlik,  uzlaşı  gereği,  tartışma  üslubu  kadar  içeriği,  siyasi  cesaret,  ahlaki  öncelik,  konulara  "hakimiyet"  tarih  ve güncellik  bilinci,  bütünsel-bilimsel  yaklaşım  sonuç almada,  başarılı  olmada  demokratik  siyasetin gerekli  özellikleri  olarak  sıralanabilir. 

Özsavunma,  ahlaki  ve  politik  toplumun  güvenlik politikasıdır.  Daha  doğrusu  kendini  savunamayan toplumun  ahlaki  ve  politik  vasfı  anlamını  kaybe¬ 


der.  Toplum  ya  sömürgeleşmiştir,  eriyip  çürütmektedir,  ya  da  direniştedir,  ahlaki  ve  politik vasfını  yeniden  kazanmak  ve  işlerliğe  kavuşturmak  istemektedir.  Özsavunma,  bu  sürecin  adıdır.  Kendi  olmakta  ısrar eden,  sömürgeleşme  ve  her  türlü  tek  taraflı  dayatıcı  bağımlılıkları  reddeden  toplum,  bu  tutumunu ancak  özsavunma  olanakları  ve  kumullarıyla  geliştirebilir.  Özsavunma  sadece  dıştan  tehlikelere karşı  oluşmaz.  Toplumun  iç  yapılanmalarında  da çelişki  ve  gerginlik  her  zaman  mümkündür. 
Unutmamak  gerekir  ki  tarihsel-toplumlar  uzun süredir  sınıflı  ve  iktidarlı olup,  daha  uzun  süre  bu özelliklerini  korumak  isteyen  güçler  olacaklardır. 

Bu  güçler  varlıklarını  '■■ÜL 

korumak  için  tüm  güçleriyle  direneceklerdir. 

Dolayısıyla  özsavunma yaygın  bir  toplumsal  talep olarak  uzun  süre  toplumun gündeminde  önemli  bir  yer tutacaktır.  Karar  gücü özsavunma  gücüyle  pekişmeden  kolay  yürürlü-^, ğe  konulamaz. 


Kaldı  ki  günümüzde  toplumun  sadece  dışından değil  içinden  de  tüm  gözeneklerine  kadar  sızan  bir iktidar  gerçeği  karşısındayız.  Toplumun  uygun tüm  gözeneklerinde  benzer  özsavunma  grupları oluşturması  hayatidir.  Özsavunmasız  toplum  sermaye  ve  iktidar  tekellerince  teslim  alınmış  ve sömürgeleştirilmiş  toplumlardır.  Tarih  boyunca klandan,  kabile  ve  aşiretlere,  kavim  ve  uluslardan dinsel  cemaatlere,  köyden  kentlere  kadar  her  toplum  biriminin  daima  bir  özsavunma  sorunu olmuştur.  Sermaye  ve  iktidar  tekeli  av  peşindeki kurt  saldırganlımdadır.  Özsavunmadan  yoksun olanları  hep  koyun  sürüleri  gibi  darmadağın  edip istediği  kadar  el  koymuştur. 

Demokratik  toplum  olmada  ve  varlığını  sürdürmede  en  az  sermaye  iktidar  tekellerinin  saldırıları ve  sömürülerini  sınırlandıracak  kadar  özsavunma yapılanmasını  ve  eylemliliğini  oluşturup  hazır,  işler halde  tutmak  şarttır.  Uzun  süre  sermaye  ve  iktidar aygıtlarıyla  iç  içe  yaşanacağına  göre,  iki  yanlışa düşmemek  önemlidir.  Birinci  yanlış  kediye ciğer  emanet  etmek  gibi  kendi  öz  güvenliğini  tekelci  düzene  teslim  etmektir.  Yıkıcı sonuçları  binlerce  örnekle  ortaya  çıkmıştır.  İkinci  yanlış  devlete  karşı  hemen  devlet  gibi  olmak  parolasıyla  iktidar aygıtı  olmaya  çalışmaktır.  Reelsosyalizm  deneyimleri  bu  konuda  yeterince  aydınlatıcıdır. 
Dolayısıyla  anlamlı,  işlerliği olan  bir  özsavunma  demokratik  uygarlığın  tarihte,  günümüzde  ve  gelecekte  de  göz ardı  edemeyeceği  bir  unsuru olmaya  devam  edecektir. 


Savaş  ve  barış  devletli  toplumun  birbirine süreJdi  dönüşen  iki  yüzü.  Uygarlık  tarihi boyunca  her  barış  süreci  savaşın  enkazları üzerine  inşa  edilmeye  çalışıldı.  Savaşın  maddi manevi  yıkıntıları  taşınamaz  noktaya  gelince, çelişkileri  idare  etme  ve  çatışmayı  farJclı  yaşam alanları  üzerinde  sürdürme  süreci  devreye  girdi, tıkanma  olunca  savaş  yeniden  başlatıldı.  Savaş barış  ilişkisi  bir  Jcısır  döngü  oldu  hep  uygarlık  tarihi  boyunca.  Barış  maalesef  savaşlar  var  oldukça anlam  kazandı.  Buna  en  güzel  örnek  dünya  barış günü  için  seçilen  tarihin  dünya  savaşının  başladığı gün  olan  1  EJdm  olması.  Savaşlara  karşı  barışı anlamlandırmak  amacıyla  yapılmış  olsa  da  savaşın üzerine  inşa  edilmiş  bir  gündür  dünya  barış  günü. 
Savaşın  olmadığı  yerde  barışın  da  anlamı  yoktur. 
Tıpkı  insanlık  tarihine  özgürlük  kelimesinin insan  emeğinin  ve  bedeninin  sömürüldüğü,  katliamlardan  geçirildiği  uygarlık  tarihinden  sonra kullanılıyor  olması  gibi...  Bilinen  ilk  özgürlük kelimesini  Sümerliler,  krallara  karşı  başkaldırınca kullanmış.  Sümerler  öncesi  Ana  Tanrıça  etrafında  şeJdllenen  doğal  topluma  dönüş  özlemiyle  Amargi  (anaya  dönüş)  diye  haykırmışlar.  Binlerce  yıl  sonra  günümüzde  aynı  topraUarda  barışı  hay¬ 


kırırken  insanlar  aslında  savaşa  bağımlı  barışı değil,  savaşsız  toplum  özlemini  haykırıyorlar. 
Barıştan  mazlumların  anladığı  şey  ile  egemen odakların  anladığı  şey  aynı  değil.  Devlet  literatürlerinde  barış,  savaşı  bitirmek  anlamına  gelmez, savaşa  ara  vermek  ve  farJclı  yollarla  sürdürmek anlamına  gelir.  İlk  başkaldırıdan  beri  direnişlerin tarih  boyunca  devam  etmiş  olması  süreJdi  savaş halinde  olmayı  engellemiştir.  Çünkü  hiç  bir  toplumsal  gerçeJdik  süreJdi  savaş  koşullarını  maddi  ve manevi  olarak  kaldıramaz.  Direnişler  savaşları kesintiye  uğratmış  ancak  günümüze  kadar  savaşsız yaşam  düzenine  geçilememiştir.  Çünkü  savaş  gibi barış  da  devlet  tekelinde  kalmıştır.  Savaşsız  toplumu  kadınlar  ve  halldar  kendi  öz  iradeleriyle  inşa edebilirlerse  gerçek  anlamda  savaştan  çılalmış  olacaktır.  Yani  aslında  bizler  binlerce yıldır  dozu  düşen  sonra  yükselen teJcrar  düşen  tekrar  yükselen  savaş halindeyiz.  Silahlarla  kan  revan  halimizi  bazen,  ekonomik,  siyasal,  sosyal çatışmalara  bırakıyoruz.  Silahsız savaşlar  süreci  bazen  toplumu silahlı  savaş  halinden  çok  daha fazla  yıpratıyor.  Rengi  biçimi değişen  süreJdi  şiddet  sarmalında  yaşıyoruz.  Hele  de insanlığın  bu  son  bir  kaç  yılı şiddet  üreten  mekanizmaları  ha  bire  genişletme  yılları  oldu.  Hiç  bir  yer  bu  gerçeği  Ortadoğu  kadar  derinden  yaşamıyor,  bu  açık. 
Ortadoğu  savaşı 

J  Kürdistan’da  merkezileşti. 
Bölgedeki  vahşetiyle  zafere ulaşmaya  çalışan  DAIŞ  hiç kuşkusuz  aynı  şiddet  sisteminin  ürünü.  ABD,  İsrail, 
Türkiye,  İran,  Katar,  Suudi gibi  devletler  hem  halJdara hem  birbirlerine  karşı  iktidar  alanlarını  büyütmek 


amacıyla  kullanarak  bir  canavar  yarattılar.  Buna karşılık,  insanlık  onurunu  korumanın  önünde  hiç bir  şeyin  engel  olamayacağını  kanıtlayan  YPJ-YPG,  HPG-YJA  STAR  güçlerinin  cesur  kadın  ve erkeJderi  toplumsal  özgürlük  damarının  doğduğu topraJdarda  yeniden  canlanabildiğinin  sembolü halindeler.  Günümüzde  yaşadığımız  şiddet  düzeyini  insanların  psikolojik  sorunlarından  kaynaklıymış  gibi  ele  alan,  direnişi  bu  şiddet  anlayışından dolayı  anlamsızlaştıran,  bu  nedenle  karşı  çıkan  ve bu  mantıJda  barış  isteyen  yüzeysel  girişimler  ne kadar  yanıltıcı  oluyor. 

Kürdistan’da  son  yıllarda  derinleşen  savaşa bakınca  aklıma  uzun  hep  süre  önce  izlediğim  bir film  geliyor.  Başından  itibaren  izleyemediğim için  filmin  ismini  de  bilmiyorum.  Ama  beni derinden  etkilemişti,  insanlarda  şiddet  eğilimini yok  etmeyi  hedefleyen  bir  deneyi  konu  alıyordu film.  Bu  amaçla  üretilen  bir  ilaç  dünya  insanları üzerinde  gizlice  uygulanıyordu.  İnsanlığın  büyük çoğunluğu  bilgi  ve  iradeleri  olmadan  bu  deneme sürecinin  kobayları  olmuştu.  İlaca  maruz  kalan insanların  büyük  çoğunluğu  öldü.  Şiddeti  yok etmeyi  hedefleyen  ilaç  insanların  yaşam  refleksini  öldürmüş,  hiç  bir  şey  karşısında  kendini  savunamayan  insanlar,  yaşayamamıştı.  Çok  basit  bir mantığın  ifadesi;  kendini  savunamayan  ölür! 
Fakat  bir  de  bu  ilacın  ters  etki  yaptığı  bir  kesim vardı  ki,  normal  şiddetle  tatmin  olmuyorlar, insanları  canlı  canlı  yiyerek  öldürüyorlardı.  Öyle ki  ilacı  insanlar  üzerinde  deneyenler  bile  bu  canavarlar  tarafından  vahşice  öldürülmüş,  durum kontrolden  çıkmıştı.  Canavarların  yaptıldarı  ve görüntüleri  dehşet  vericiydi. 

Size  de  tanıdık  gelmiyor  mu  bu  kavramlar... 
Dehşet  verici  canavarlar,  savunmasızlığın  getirdiği ölümler...  Canavar  yaratanlar  ve  kendi  kazdığı kuyuya  düşenler...  Rojavada  ve  Bakur’da  bunlar yaşanıyor.  Bu  film  gibi  televizyonlar,  gazeteler, sinemalar  şiddetin  asıl  kaynağı  olan  devlet  ve  iktidar  odaldarım  hedefleyeceğine  sıradan  insanların yaşam  refleksini  köreltmeye  çalışırken,  devlet  vahşi saldırılarını  güçlendirmek  için  DAIŞ  çetelerine 


maddi  manevi  her  türlü  desteği  veriyor.  Bu  gerçeği görmemeye  kodlanmış  bazı  çevreler  güya  barış adına  konuşup  insanların  kendini  savunmasına bile  karşı  çıkıyorlar.  Öldürse  de,  saraylar  inşa  edip seni  aç  da  bıraksa,  ciğerini  söküp  canlı  canlı  yiyenlere  silahlar  da  taşısa,  onurunu  ayaJdar  altına  alıp günü  birlik  sana  hakaret  de  etse  “direnme,  barış adına  boyun  eğ  “diyorlar.  Reflekssiz  yaşa  diyorlar. 
Eldn  Wan  gibi  çok  değerli  direnişçi  kadınlar  işkenceyle  öldürülüp,  çırılçıplak  teşhir  edilse  de  görmezden  gel  diyorlar...  Küçücük  çocuJdar  öldürülüp  cansız  bedenleri  üst  üste  atılıp  fotoğrafı  çelilince  sesini  çıkarma  diyorlar...  Uçaklarla  kadınlar ve  çocuJdar  parçalanırken  kapa  gözlerini  diyorlar... 
Bu  mu  barış?  Bu  barış  değil,  bu  savaşın  şiddetine karşı  kendini  korumamak  ve  teslim  olmaktır.  Asıl şiddet  merkezlerinin  söyledikleriyle  kesişiyorlar. 
Direnirsen,  daha  büyük  vahşetleri  hak  edersin, daha  fazla  öldürürüm,  keserim.  Direnmek  meşru değil,  direnen  teröristtir  demekten  çok  uzak  değil. 
Ya  teslim  olacaksın  ya  da  canavarlarımız  tarafından canlı  canlı  yaJcılacak,  kafası  kesilecek,  tecavüz  edilecek,  satılacak,  derisi  yüzülecek  yani  dehşet  verici seçeneJderden  oluşan  ölümlerden  ölüm  beğeneceksin  diyen  devlete  teslim  ol  diyorlar. 

Ne  adına,  barış  adına. 

Ne  barışı,  savaşın  yaratıcısı  olanların  barışı? 

Aynı  oyun,  aynı  vahşet...  Mağlubiyete  dayalı barış  ya  da  ölüm... 

Hayır  üçüncü  bir  yol  var.  Rojava’da  hem  her türlü  saldırıya  karşı  kendini  savunabilen  hem  de devlet  ve  iktidar  odaklarının  karışmasına  müsaa¬ de  etmeden  halldarın,  dinlerin  ve  diğer  bütün farJdılıkların  bir  arada  özgürce  yaşamasını  sağlayan  üçüncü  bir  yol.  Ekinlerin  bedenine  saygısızlık  edenlerle  barışmayı  esas  alan  değil,  Ekinlere bir  daha  böyle  hakaret  edemeyecek,  savaşlara kapalı  bir  yaşam  alanı.  Düşmanlıkların  değil, dostlukların  halcim  olduğu,  ne  teslimiyetin  ne  de vahşetin  kol  gezebildiği  insanlık  onurunu  koruyup  geliştiren  yaşam  alanları. 

İnsanlık  savaşsız  toplumsal  yaşamı  kaybettiği topraklarda  yeniden  kazanacaktır. 


îlon  2015 
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•  Leyla  AGIRÎ 

Hebûn  an  jî  nebûn,  di  navbera  zindî  bi  xwe û  cihana  derve  de  pejn  û  agahiya  destpeke  ya  hîs  ye.  Ajoya  xweparastine  bi  ve  hîse dimeşe.  Kelemen  güle,  leza  xezalan,  derziya  moze û  jehra  mar,  her  çend  hin  ji  van  tirsnak  hin  jî romantik  bin  jî,  her  zindî  li  gorî  rewşa  xwe  ya  xweser,  parastina  xwe  bi  mejiyekî  hîsî  dike.  Lewma xweparastin,  rewşa  bingehîn  a  karaktere  we hebûneye  ye.  Xezal  bi  we  bedewiya  xwe  ya  efsûnker  her  kesî  ber  bi  xwe  ve  dikişîne,  le  bele  em  dizanin  ku  bi  leza  xwe  ya  muezem  re  kes  nikare  xwe bigihîne.  Zehmetiya  xwegihandina  bedewiya  we, xweparastina  we  ye.  Aşkera  ye  xweparastin,  mejiye  hîsî  û  karaktere  bingehîn  e. 

Mirov  hebûneyeke  dikare  bifikire  û  heza  xwe  ya mejî  peşketî  ye.  Ji  zindiyen  din  cudatir,  ne  weke kerî,  bi  avvayekî  civakî xwe  birexistin  dike.  Ev  organîzebûn  ji  ber  ve  qebîliyeta  xwe  ye.  Bûyeren  xwezayî  yen  tund  û  pevvîstiya  parastina  li  hemberî  erîşen  zindiyen  li  derveyî  xwe,  bûye  sedem  ku  mirov bi  avvayekî  civakî  jiyana  xwe  bi  rexistin  bike.  Yan  jî hiş  û  feraseta  mirov,  bi  avakirina  organîzasyonen mezin  re  derfeta  parastine  peşkeş  dike. 
Xweparastina  xwe  dispere  hiş  û  mejî,  hunereke mirovî  ye.  Hemû  xebaten  civakî  yen  weke  li  hev kom  bûn,  organîzekirina  beşen  kar,  şîrovekirina tirşe,  destnîşankirina  pîvanan,  peşvebirina  bavverî û  zaniste,  ji  bo  peşvebirina  xweparastine  ne. 
Hişmendiya  mirov  a  'civakîbûn  çiqasî  bi  peş  bikeve,  we  xweparastina  xwe  jî  ewqasî  bi  xurtî  bi  peş bikeve'  tecrûbeya  herî  serketî  ya  mirovan  e.  Ji  ber ve  yeke,  kombûna  civakî  li  dijî  gefa  derve  rebaza xweparastine  ye.  Di  heman  deme  de  pevvîstiya avakirina  mekanîzmayen  parastina  nava  civake  jî, bi  sere  xwe  pevajoyeke  ji  nû  ve  ava  kiri  ne  ye. 
Sazîbûyînen  tabû  û  totem,  modelen  parastine  yen herî  baş  hatine  tesevvirkirin  e. 

Sîstema  parastine  ya  jine 

Tabû  vegotina  hebûneya  destledana  we  hatiye qedexekirin  e.  Ji  aliye  olî  ve  bavverî  pe  te  heye,  ku eğer  bi  destledane  re  zerar  le  were  kirin,  we  ruhe we  hebûneye  li  ser  bingeha  kujeriye  bibe  cezaker. 
Bavveriya  destpeke  ya  olî  anîmîzm  û  manatî,  li  ser ve  bingehe  di  nava  jiyana  civakî  de  bi  cih  bûye. 
Tabûyen  destpeke  li  dora  jine  û  weke  xweparastina  jine  hatine  destnîşankirin.  Tabû  bi  giranî  qanûnen  civakî  yen  ji  bo  rekûpekkirin  û  giredana  bi pîvanan  a  jiyana  zayendî  ne.  Ji  bo  di  dema  regl  û ducaniye  de  beden  ji  erîşen  zayendî  were  parastin û  evvlekariya  beden  be  kirin,  vegotinen  herî  bi bandor  en  tabû  ji  aliye  jine  ve  hatine 


ü 


regl  de  cihe  jine  li  mer  te  qedexekirin  û  pe  dide bavverkirin  ku  eğer  di  ve  deme  de  mer  dest  bide jine,  yan  jî  jine  bibîne,  we  ew  mer  di  cih  de  bimire. 
Ölen  pir  xwedayî  piştre  ev  rewş  berevajî  kiriye  û weke  demen  gemarîbûna  jine,  lanetbûna  jine  şîro- ve  kirine.  Û  parçekirina  yekemîn  mekanîzmaya parastine  ya  jine,  kiriye  yekji  şîroveyen  olî  yen  bingehîn.  Tabûya  duyemîn  a  herî  xurt  dîsa  ji  aliye  jine ve,  ji  bo  parastina  zaroken  xwe  ji  mirovxwariye, weke  sîstema  parastine  hatiye  afirandin.  Ji  dema  ji dayikbûna  zarok  û  heta  davviya  dema  mejandine jin  derbasî  cihe  xwe  dibe  û  peşiya  stargeha  xwe  bi agir  dipareze.  Evvlekariya  jin-zarok-stargehe  cihen xweparastine  ne. 

Amûra  destpeke  ya  parastine:  Agir 

Totem  jî,  bi  hilbijartina  yekji  bûyeren  herî  girîng en  xwezayî  yan  jî  nirxen  xwedîkirine  ya  civake  re, bavverkirin  û  pîrozmendîkirina  parastina  wate  yan jî  ruhe  civake  ye.  Bi  ve  rebaza  pîrozmendîkirine  re bikaranîna  çavkaniyen  hilberîne  yen  civake  ten dîsîplînekirin  û  parastin.  Ya  herî  girîng  jî  bi  bavveriya,  'civak  ji  heman  ruhe  totem  te'  re  civake  li  dora yekîtiyeke  hevpar  radigire.  Bi  vî  rengî  li  hemberî erîşen  li  derveyî  civake,  pozîsyona  parastine  te xurtkirin.  Bi  rîtuelen  pîrozmendîkirine  re  hürmet hem  ji  civake,  hem  ji  xwe  hem  jîji  çavkaniyen  hilberîne  re  te  dayîn.  Li  hin  cihan  ev  yek  simbilekî genim  e,  li  hin  cihan  çelekek,  çemek,  bizinek,  agir, çiya  û  hwd.  e.  Agir  û  çiya  totemen  Kurdan  e  û weke  cih  û  amûra  parastin-yekîtiye  di  nava  civakîbûna  Kurdan  de  xwedî  cihekî  girîng  e.  Agir  di  nava hemû  civakan  de  hema  bejin,  amûra  destpeke  ya parastine  ye. 

Di  xweparastine  de  feraset  û  mejî 

Di  dema  neolîtîke  de  yekîtiya  li  dora  kult-çanda jine  hat  afirandin,  ji  bo  hebûna  civake  di  asta  jiyanî  de  girîng  e  û  parastina  xwe  bi  jine  re,  bavverî  û forma  bingehîn  a  nerîne  ye.  Bi  belavbûna  jiyana rûniştvaniye  û  tekiliyen  navbera  civakan  re,  tevgeren  exlaqî  felsefeye  weke  pevvîstiyeke  derketin hole. 

Zerdüştî  bi  penaseyen  başî  û  nebaşî,  ronahî  û tarîtiye  re  ya  ji  bo  civake  rast  û  şaş  vedibeje  û  bi  ve yeke  re  heza  parastina  exlaqî  ya  civake  li  hemberî şaşîtiye  bi  rexistin  dike.  Bavverî  û  fîgûren  exlaqî  di nava  tekiliyen  civakî  yen  tevlîhev  de  modelen parastine  yen  kerhatî  û  li  dijî  şaşîtî,  tarîtî  û  nebaşi- ye  parastina  zîhnî  ya  civake  ye.  Ji  ber  ku  mirov hebûneyeke  gelekî jîr  e  û  dizane  ku  xweparastin  bi tene  bi  amûren  teknîkî  pek  naye.  Haya  xwe  je heye  ku  bi  xurtkirina  exlaq,  felsefe,  hüner,  bavverî, polîtîka  û  şevveyen  hilberîne  re  dikare  hebûna xwe  zexim  bike.  Jîrbûyîn  û  mejî  ji  ber  ve veke  weke  amûren  herî  xurt  en 


dîroke.  Xwedawendbûyîn  şewqa  hiş  û  mejiye avvarte  ye  hebûn  û  parastina  mirovbûyîne  ye. 
Mirovahiye  hîne  şîrovek  ji  ve  naveroke  nekariye derxîne  hole.  Her  wiha  ji  felsefeya  Zerdüşt  asteke bilindtirderneketiye  hole  ku  şîroveya  exlaqî ji  aliye gerdûnî  û  xwecihî  ve  evvçend  bi  peş  xistiye.  Asta şaristaniye  û  kûraniya  çandî ya  civaken  xwe  disperin  van  nirxen  exlaqî  û  bavveriye,  xweparastina  li hemberî  şaristaniya  devvletpareziye  heta  roja  îro anîne.  Xweragirtina  rexistinbûyîna  civakî  ya  bi çanda  Xwedawendiye  derket  hole  li  gorî  pîvanen exlaqî,  bi  reveçûna  polîtîka  rojane  re  afirandina hilberîne  û  şîrovekirina  van  nirxen  jiyane  ji  aliye felsefeya  exlaqe  di  asta  gerdûnî  de,  ku  Zerdüştî şîroveya  ve  ya  herî  tekûzî  ye,  nîşan  dide  ku  xweparastin  bi  jiyana  demokratîk  ku  yekîtiya  vvekhev  a ciherengiyan  e,  pekte. 

Bi  peşketina  devvlete  re xweparastin  hilweşiya  ye 

Bi  derketina  hole  ya  desthilatdariya  li  dora  mer re  û  bi  peşketina  amûra  devvlete  re,  ku  revvşa herî  peşketî  ya  ve  desthilatdariye  ye,  li  qada  xweparastine  ya  civak-ferd  pevajoya  hilvveşîne  destpe  kiriye.  Ji  ber  ku  hemû  pîvanen  civaka  exlaqî  û polîtîk,  ji  bo  bi  bandorkirina  civake  û  nirxandina daneheviyen  hilberîne  li  ser  zemîna  demokratîk, ava  bûne.  Pîvanen  exlaqî yen  muezem  hatine  afirandin  ku  peşî  li  desthilatdariya  kes  an  jî  koman  a li  ser  daneheviye  digirin.  Hilvveşandina  ve  astengiya  li  peşiya  peşketina  desthilatdariya  mer  a  serdest,  bûye  dijberiya  destpeke.  Hem  ji  bo  avakirina  desthilatdariye  hem  jî  ji  bo  organîzekirina  şer bi  amûra  devvlete,  beriya  her  tiştî  pevvîstî  bi belavkirina  tegihiştina  xweparastine  ya  li  ser  bingeha  parastina  civakîbûna  kes  û  civake,  heye.  Ji ber  ve  yeke,  ji  rebaza  zore  vvedetir  bi  îdeolojiye re  merîtî  û  desthilatdariya  serdest  hatiye  avakirin û  paralelî  we,  rexistinbûyîna  devvlete  hatiye  sazkirin.  îdeolojiya  desthilatdariye  hemû  argumanen  xwe  li  ser  belavkirina  xweparastina  jin  û  civake  daye  rûniştandin.  Beyî  belavkirina  azadî  û civakîbûne,  ne  desthilatdariya  mer  ne  jî  devvleta we  pekane.  Bi  ve  armance  re  di  destpeke  de xwestiye  jine  li  zemîna  îdeolojîk  qels  bike  û  beparastin  bihele.  Şiyara  'Di  destpeke  de  li  jinan  bidin' ne  şiyareke  sedsala  dawî  ye,  dibe  ku  dahenana destpeke  ya  desthilatdariye  ye.  Lanetkirin  û  beqîmet  hiştina  nasnameya  zayendî  ya  jine  çiqasî  li zemîna  îdeolojîk  hat  meşandin,  jin  ewqasî rastî  vvindahiyen  hişmendiya  nasnameya  xwe  hat  û  mehkûmî  rastiya kesayeteke  pelçiqî  ya  beparastin  bû.  Desthilatdarî û  devvlete  li  ser  ve 


bingehe  jin  û  gel  bi  tene  weke  hest  û  xizmetkaren  xwede  yen  li  ser  rûye  erde  ji  aliye  îdeolojîk  ve penase  kirine.  Li  hemberî  ve  yeke  mer  jî  weke çîna  serdest,  heza  eşqe  û  vîna  xwede  ya  li  ser rûye  erde  penase  kiriye. 

Hişmendiya  azadiye  û  xweparastin 

Dîroka  jine  ya  bi  berxwedan  û  parastina  hebûna xwe  bi  peş  ve  diçe,  ne  tene  çarenûsa  jinan,  bandore  li  guhertina  dîroka  cîhane  jî  dike.  Di  300  salen dawî  de  tevgera  jine  li  qada  gerdûnî  di  ware  felsefe,  weje,  siyaset,  zanistî  û  ekonomiye  de  li  dijî  sîstema  bi  serdestiya  mer  bûye  xwedî  rexistinbûyîn  û berxwedaneke  benavber.  Metîngeha  herî  kevin  a cîhane  bi  serhildana  xwe  re  cîhane  dihejîne. 

Rexistinbûyîna  nasnameya  herî  peşketî  ya dîroka  azadiya  jine,  ev  40  salen  dawî  ne  li  diyare Kurdistane  pek  te.  Ware  çiye  û  arteşbûyîna  jinen Kurd,  tekane  mînaka  xweparastina  jine  ya  dîroke ye.  Xweparastina  çekdarî yıa  xwe,  azadî  û  vvelate xwe,  xweparastina  herî  kompleks  a  dîroka  jine vedibeje.  Bûyîna  xwedî  pozîsyona  xweparastina rexistinî  ya  li  dijî  serdestan  û  li  hemberî  meren civaka  xwe,  yekji  pengaven  şoreşgerî  yen  jine  ye. 
Bi  partîbûyîna  jine  re  îdeolojiya  azadiye  ya  jine ava  bûye  û  bi  hişmendiya  'heta  ku  qutbûna  ji metîngeriya  zîhnî  ya  mer  pek  neye,  bi  ti  rebaz  û amûran  azadî  nikare  were  parastin'  tevgeriya  ye. 
Hatiye  îspatkirin  ku  eğer  zanebûna  azadiye  li  ser bingeha  îdeolojîk  pek  were,  we  desthilatdarîpareziya  mer  ji  hole  be  rakirin.  Hişmendî  çavkaniyen  herî  berfireh  en  xweparastine  diafirînin'.  Bi sîstema  hevserokatiye  ya  tevgera  jine,  ku  li  ser bingeha  perspektîfa  netevveya  demokratîk  me  li qada  civakî  afirand,  modela  rexistinbûyîna  xweser  a  li  her  qade,  sazîbûyînen  civakî,  aborî,  perwerde  û  çandî  re,  jinan  pevajoya  ji  nû  ve  avakirina  civake  dane  destpekirin. 

Dildariya  jiyana  azad  di  tevahiya  herikîna  dîroke de  bûye  heza  bingehîn  a  xweparastine. 
Xweparastin  levvma  ji  bûyereke  teknîkî  vvedetir, hişmendî  û  ruhe  azadiye  ye  hebûne,  rebaza  çalakiye  ya  mezin  a  polîtîk  e.  Li  ser  ve  bingehe,  eğer em  dem  û  ware  te  de  dijîn  fem  bikin,  hîs  bikin  û bijîn,  we  feraseta  me  ya  xweparastine  xurttir  bibe û  em  e  xwe  hîn  behtir  bi  bandor  bikin.  Regeha peşketine  û  ruhe  bingehîn  e  pevajoya  rizgariya demokratîk,  we  ev  be. 
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Parastina 

Rewa? 


Piştî  hilbijartinen  7  hezîrane  AKP  li Kurdistane  bu  partiya  tabelaye.  Li  tevabiya Tirkiye  jî  deng  wenda  kirin.  Ya  heri  giring  jî ruxmî  bemu  lîstok  û  bewldanen  AKP  e,  gele  Kurd îradeya  xwe  beyan  kir  ku  li  Kurdistane  edî  naxwazin  ji  aliye  walî  û  qaymekamen  ji  alî  Enqere  ve  li Kurdistane  ten  erkdarkirin  werin  brevebirin. 

Be  guman  ev  rastı  jî  li  bole  ye  ku  di  beşen  kurdistane  yen  dîtir  de  jî  peşketinen  giring  bene.  Şoreşa Rojava  geşedaneke  mezin  da  bemu  Kurdistane. 
Mafe  gele  Kurd,  tekoşîna  gele  Kurd  a  rewa  bi  cîhane  da  nasîn.  Dile  gele  me  ye  li  Başur  û  Rojbelate Kurdistane  bi  şoreşa  rojava  re  le  da.  Hejmareke mezin  şervan  ji  Başur  û  Rojbelat  derbasî  rojava  bûn û  li  bember  bovîtiya  DAIŞ  e  şer  kirin. 

Van  peşketinan  di  eynî  wexte  de  tegibiştina parastina  rewa  û  giringiya  we  jî  bi  gele  Kurd  re  peş xist.  Ya  berî  girîng  jî,  encama  tekoşîna  Tevgera Azadiye  ya  zedetirî  40  salî  derkete  hole  û  piştrast  bû ku  dijmine  gele  kurd  e  ku  Kurdistan  dagir  kiriye, dikare  were  tek  birin.  Carekedin  derkete  hole  ku  ti rewabûna  vî  dijminî  li  Kurdistane  nîne. 

Tekoşîna  gele  Kurd  di  pergala  netew-dewlet  de  jî qewareke  mezin  vekir.  Ji  ber  ku  saziya  berî  zede  bi nave  gel  û  mafe  parastina  gel  tevdigere  dewlete,  le saziya  herî  zede  keda  gel  dixwe  jî  ew  bixweye. 
Dewlet  li  Kurdistane  hatiye  radeyeke  ku  edî  hebuna  we  naye  qebulkirin.  Be  guman  ew  saziyen  bi dewlete  ve  giredayî  jî  bemuyan  meşruîyeta  xwe winda  kirine. 

Di  ve  qonaxe  de  tekane  riya  gele  Kurd  ewe  ku  li ser  bingeha  parastina  rawa  bebuna  xwe  bipareze  û jiyaneke  bi  ewle  bi  deste  xwe  ava  bike.  Taxen  xwe, bajaren  xwe,  beta  deşt  û  zozanen  xwe,  daristanen xwe  ji  erişen  bovane  yen  dewleta  Tirk  bipareze. 

Parastina  rewa  ji  bo  gel  edî  nikare  weke  tercih were  binavkirin,  edî  buye  meseleyeke  jiyanî.Yan  we ji  aliye  dijmine  hov  ve  were  kuştin,  qetilkirin,  binçavkirin,  yan  jî  we  parastina  xwe  bixwe  bike  û  xwe  ji ve  hovitiye  bipareze.  Di  eynî  deme  de  parastina rewa  bi  xwe  re  jiyaneke  demokratik  jî  dide  avakirin. 
Ji  ber  ku  ji  bemu  qatmanen  (tebeqe)  civake  xelk  di nava  par  as  tine  de  cihe  xwe  digre. 

Gele  Kurd  pîştî  erişen  dewleta  Tirk  û  hukumeta AKP  e  dest  bi  avakirina  qaden  reveberiya  xweser  kir. 
Bi  peşengiya  jin  û  ciwanan  xelk  xwe  ji  hovîtiya  dewlete  dipareze.  Ji  bo  ku  ev  asta  parastine  derkeve  hole zanyariyeke  kûr  ji  civake  re  lazime.  Civaka  Kurd  bi sala  ye  bi  ve  zulm  û  zordariya  dewlete  re  rû  bi  rû maye.  Ji  nava  ve  civake  bi  hezaran  gerilla  tevlî  nava refen  Tevgera  Azadiye  bûne,  li  hember  dewlete  û dagirkeriya  we  şer  dane  meşandin,  şehîd  bûne.  Civak jî  hemu  taluke  dane  ber  çavan  û  hemû  piştgirî  da  ve tevgera  ku  ji  nava  gel  li  ser  bingeha  parastina  nîrxen civake  ji  dijmine  hov,  dibin  her  şert  û  mercî  de  derketiye  hole.  Hatine  qetilkirin,  li  kolanan  hatine  gulebarankirin,  bi  işkencen  giran  re  rû  bi  rû  mane,  bi salan  di  zindanan  de  mane.  Le  piştgiriya  tevgera azdiye  kirine,  bi  çanda  tekoşîna  li  hember  dijmin, berxwedan  mezin  kirine.  Nîrxen  civaka  xwe  parastine.  Di  her  warî  de  pîvanen  Tevgera  Azadiye  di  nava civakede  hatine  pejirandin. 

Ev  civaka  axlaqî  û  polîtîk  ku  toven  we  di  nava civaka  Kurd  de  batine  avetin,  re  vedike  ku  xwe  di her  warî  de  ava  bike.  Xwe  li  hember  azadiya  civake berpirsiyar  dibine.  Dikeve  nava  kar  û  xebate. 

îro  jî  gel  ketiye  nava  xebateke  bi  vî  awayî. 
Xweseriya  demokratik,  bingeha  civaka  azad  û demokratik  dide  avakirin.  Berxwedana  gele  Kurd  li Bakure  Kurdistane  li  hember  hovîtiya  dewlete  we  re li  ber  demokrasya  Tirkiye  jî  veke.  Ji  ber  ku  dewleta Tirk  bi  kirinen  xwe  yen  hovane  zerare  dide  hemû civakan  û  bi  taybetî  jî  civaka  Tirk.  Ev  berxwedana gele  Kurd  we  re  li  ber  bişyaribûna  gelen  din  en  li Tirkiye  dijîn  jî  veke. 

Hehvesta  li  hember  dewlete,  erkeke  bingehîne  ji bo  civaken  ketine  ferqa  bebun  û  azadiya  xwe.  Li Rojbelata  Navîn  û  bi  taybetî  jî,  li  Tirkiye  û  Bakure Kurdistane  gele  Kurd  ve  erka  xwe  bi  cîb  tîne. 

Bi  avakirina  heza  parastina  rewa,  gele  Kurd  dide îspatkirin  ku  lazime  civak  li  erken  xwe  wedî  derkeve, ji  pergala  netew-dewlete  ti  heviyan  neke.  Ji  ber  ku  ew saziyeke  ku  herî  zede  zerare  dide  azadiya  civake. 

Bi  ve  hewldana  gele  Kurd,  bi  giştî  di  Rojbelata Navîn  û  bi  taybeyî  jî  li  Tirkiye,  pergala Modernîteya  Kapîtalîst  tek  diçe.  Em  dikarin  bejin; gel  bi  xwe  çarenûsa  xwe  diyar  dike  û  toven Modernîteya  Demokratik  ten  avetin. 


7in  daxwaza  huqûqa 


gerdûnî  dikin' 


•  Zeynep  AMANOS 

Yek  ji  aktivîsta  jin  a  Îranî  M  a  riya  Reşîdî salen  dur  û  direjin  di  nav  kar  û  xebaten jine  de  cih  digire.  Reşîdî,  bi  qasî  bîst salan  di  nav  tevgeren  jinan  de  bi  bilind  kirina denge  xwe  dixwaza  azadî  û  bilind  kirina  tekoşîna  hemû  jinen  Îranî  yen  li  welat  û  derveye welat  dike;  ji  bo  ve  jî  bale  dikşîne  ser  tekoşîna jinen  Kurd  jî  û  dide  diyar  kirin  ku  ew  tekoşîna jinen  Kurd  yen  li  Rojavaye  Kurdistane  de  ji  nez de  dişopînin  û  girîng  dibînin.  Niha  jî  eme  nerîn û  ramanen  aktivîsta  jin  a  bi  nave  Mariya  Reşîdî yen  di  derbare  revvşa  jinen  Îranî  û  tekoşîna jinan  a  di  her  qade  de  bi  we  re  parve  bikin. 

Hûn  dikarin  xwe  ji  bo  xwendewanen  rojnameya  me  bidin  nasîn  û  hinek  behsa  xwe bikin? 

Ev  nezîkî  bîst  sale  ez  di  nav  tevgera  jinan  de cih  digrim.  Ji  ber  ku  ez  vvekheviya  mirovan  giredayî  bi  cinsiyet,  etnîk  û  mezheba  wan  nagirim dest,  ez  dikarim  nave  çalaka  siyasî  jî  li  xwe bikim,  ji  ber  ku  bi  dîtina  devvleta  îrane  çalakiyen me  siyasî  ne.  Me  bi  alîkariya  hinek  aktivisten  jin di  sala  2001  e  de  Encumena  Mafe  Jinan  ava  kir û  sala  2008'an  ez  bûm  berpirsa  encümen  e.  Yek ji  sedemen  ku  ez  tevlî xebaten  jin  bûme  ew  e  ku ez  yek  ji  qurbaniyen  şidete  bûm,  her  wiha  ez  jî weke  gelek  jinan  bi  caran  rastî  zilme  hatime. 


der  û  tekoşer  yen  îrane  ti  caran  ew  destûr  û çanda  kevneperest  a  devvlete  qebûl  nekirine. 
Em  hemû  roje  şahidiya  nerazîbûnen  jinan  yen  li d  i  jî  ve  pergale  ne;  heta  mirov  dikare  beje  şevvaze  cil  li  xwe  kirina  jinan  jî  li  dijî  devvlet  û  qanûne ye.  Jin  bi  hebûna  xwe  ya  bihez,  di  nava  zanîngehan  û  saheya  pratîk  de  nîşan  dide  ku  dixwaze  mafe  xwe  yen  İnsanî  ji  devvlete  bistîne. 

Çi  cure  zilm  û  cihekarî  li  dijî  jinan  li  îrane pek  ten? 

Cihekariya  cinsiyetî  ku  ji  îdeolojiya  İslâmî hatiye  vvergirtin  û  jine  wekî  nîve  mer  dihesibî- ne,  girantirîn  amûra  zilme  a  li  dijî  jina  ye.  Jin jiber  kevneşopî  û  çanda  namûsperestî  ku  ji îdeolojiya  devvleta  îrane  hatiye  girtin,  bindest in.  Nerînen  ku  jin  metaya  bazare  dihesibînin bûye  sebeb  ku  jin  di  nava  malbate  de  heta  derveyî  mal  û  cihe  kar  jî  evvlehiya  wan  tu  ne  be. 
Mixabin  di  encama  zîhniyeta  pergala  baviksalarî  rejeya  tecavviz  û  şideta  cinsî  li  dijî  jinan  bi  avayek  metirsîdar  peş  ketiye  û  destdirejî  li  jinan  te kirin. 

Tevgera  azadixwaziya  jinan  li  îrane  di  çi aste  de  ye? 

Bi  bavveriya  min  tevgera  li  dijî  cihekarî  û  azadixwaz  a  jinen  îrane  tevî  ku  bi  avvayek  sîstematîk  hatiye  perçiqandin  û  endamen  we  bi  zindan, sürgün  û  bedeng kirine  hatine  mehkûm  kirin,  dîsa  jî  tevgeren jinan  tekoşîna  xwe  didomînin  û  bi  çirusken 


mafen  jinan  min  li  her  dere  gotiye  ku  ew  qanûn gelek  peşketî  û  modern  e.  Me  di  nav  encumena  xwe  de  rûniştinen  cüda  li  ser  ve  mijare  çekirine  û  ew  qanûn  me  xistiye  mijara  gotin  û  guftûgoye.  Tevî  hinek  rexneyen  me  ku  hene,  bi bavveriya  min  qanûna  jinan  a  giredayî  Kobane gelek  peşketî  ye.  Em  dixwazin  piştî  komkirina encamen  nîqaş  û  rexneyan  wan  ji  hevalen  xwe yen  li  Kobane  re  bişînin. 

Li  gorî  we  jinen  Îranî  heta  çi  aste  guhertinen giredayî  jinan  li  Rojava  peşvvazî  kirine? 

Jinen  Îranî  bi  berçavgirtina  helvvesta  wan  li hember  pirsgireken  siyasî  û  civakî  mirov  dikare bi  du  koma  dabeş  bike:  Jinen  li  nav  vvelat  û jinen  derveyî  vvelat. 

A)  Jinen  li  vvelat;  Ji  ber  sansura  giran  li  ser ragihandine  û  tirsa  devvlete  a  ji  belav  bûna  wan rastiyan  xwedî  zanyariyek  baş  di  ve  mijare  de nînin.  Helbet  ev  rewş  li  beşek  ji  Kurdistana îrane  ferq  dike. 

B)  Jinen  derveyî  vvelat  û  bi  taybet  jinen  aktiv, wan  guhertinan  dişopînin  û  gelek  bername  li vvelaten  cüda  pek  anîne.  Eğer  em  tene  vvelate Svved  berçav  bigrin,  eme  bibînin  ku  aktivîstan  di civînen  taybet  de,  li  ser  ve  mijare  lehûrbûn  kirine  û  pir  caran  xwe  gihandine  jinen  Kobane. 

Jinen  Îranî  piranî  bi  çi  awayî  li  hember sîsteme  tekoşîn  dikin  û  daxwazen  wan  yen bingehîn  çi  ne? 

Bi  bavveriya  min  baştire  em  bipirsin  ku  jinen Îranî  ji  bo  ravvestana  li  hember  sîstema  serdestiya  mer  çi  imkan  û  amûr  di  deste  wan  de hene?  Her  keliye  jiyana  jinan  di  bin  sansür,  serkut  û  kontrole  de  derbas  dibe  û  her  hevvldana  ji bo  guhertin  û  kare  rexistinî  te  ceza  kirin.  Jin  her wiha  ji  aliye  miroven  xwe  ye  nezîk  û  malbatan ve  di  bin  çavderî  û  sansüre  de  ne.  Tekiliyen  derveyî  zevvace  bi  nave  -Zevvaca  Sipî-,  beşdariya 


ariya  Reşîdî  di  sala  1956'an  li  herema  Xuzistan  a  îrane  ji  dayîk  dibe.  Reşîdî  di  nav  malbatek  fars  a  xwedî  8  zarok  de  mezin  dibe.  Malbatek  ku  te  de  bandora  dayîk  hîn  zedetir  e  û dayikzarokan  mezin  dike,  kar  û  bare  male  birexistin  dike  û  bav  jî  bi  gotina  Mariya  "leşkerek  e  ku  qet  ji  meleyan  hez  nake."  Bave  Mariya,  her  roj  bi  avvayeke  gelek  dijvvar  eşkence  li  hevjîna  xwe  dike.  Mariya  ji  dayika  xwe  dixwaze  dev  ji  bave  we  berde.  Le  dayik  tu  caran  ve  yeke  nake. 
Mariya  Reşîdî  di  20  saliya  xwe  de  bi  mamosteyekî  dibistane  re  dizevvice.  Le  piştî  demeke,  ji  nişkave hevsere  we  dibe  kesekî  gelek  dîndar.  Mariya  zevvaca  xwe  û  hatina  ser  kar  a  dîktatoriya  olî  ya  meleyan  li  îrane,  wekî  du  karesaten  mezin  di  jiyana  xwe  de  binav  dike.  Mariya  tevî  se  keçen  xwe,  di  sala 1987'an  de  koçî  Svvede  dike,  dixwîne  û  dibe  mamosteya  baxçe  zarokan.  Hevjîne  we  jî  dûre  te Svvede  û  digihije  wan,  le  zevvaca  wan  piştî  demeke,  ji  nû  ve  vediguhere  dojeheke,  Mariya  di  sala 1997'an  de  dixwaze  edî  dawî  li  ve  eşkence  bîne  û  ji  hevsere  xwe  veqete. 
Zilam  ve  yeke  qebûl  nake  û  bi  planeke  ku  tevî  hevale  xwe  amade  dike,  evareke  erişî  Mariya  dike  û asîte  daveje  ser  rûye  we.  Hema  beje  Mariya  kor  dibe,  rûye  we  bi  tevahî  dişevvite.  Hevsere  we  direve îrane  û  bi  vî  avvayî  ji  dadgehkirin  û  ceza  rizgar  dibe.  Û  Mariya,  piştî  ve  erişe,  ji  bo  rûye  we  ye perçe-perçebûyî  were  sererastkirin,  nezîkî  50  caran  te  emeliyatkirin.  Çaven  we  heta radeyeke  hatin  rizgarkirin.  Tevî  ku  evv  hîna  jî  bi  zehmetî  dibine,  heza  xwe  komî serhev  kir  û  dest  bi  xebaten  parastin  û  peşxistina  mafe  jinan  kir. 
Mariya  vvekî  endam  di  Komeleya  Mafe  Jinan  de  dest  bi  xebate  dike  û  piştî 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demeke  jî  dibe  serok  û  revebira  ve  komel  e.  Bi  taybetî,  gelek  keçen  civvan ku  rastî  tund  û  tûjiye  ten,  ji  bo  alîkariye  xwe  li  ve  komele  digrin. 


Jinen  îrane  bi  giştî  di  çi  rewşe  de  ne  û  statuya  wan  çiye? 

Di  bin  bane  devvleta  mezhebî  û  kevneperest a  komara  İslâmî  de,  mixabin  jin  gelek  bindest in.  Helbet  evv  naye  ve  maneye  ku  di  devveta bere  de  vvekheviya  jinan  û  meran  hebû,  le revvşa  îro  ya  jinen  Îranî  di  rîskek  zedetir  de  ye. 
Di  nava  36  salen  hukumeta  İslâmî  de,  hedî  hedî evv  mafen  piçûk  ku  jinan  di  serdema  devvleta Pehlevî  de  bidest  xistibûn  jî  ji  vvan  hat  standin. 
Yekemîn  derbeya  ku  devvleta  İslâmî  li  jinen Îranî xist  derxistina  qanûna  -Hicab  a  zorî-  bû  û  li pey  ve,  mafen  vvek  mafe  hevberdane  (Telaq), Hizaneta  zarokan  (Çocukların  velayeti)  û  gelek tişten  din  li  jinan  hat  girtin.  Cihekariya  cisniyetî (segregasyon)  jî  pek  hat.  Jin  di  bin  sîvvana Komara  İslâmî  de  mixabin  bûne  koleyen  cinsî  ji bo  şehveta  meran  û  amûre  çekirina  zarokan,  le ez  dixwazim  bejim  tevî  her  tiştî,  jinen  berxwe- 


piçuk  be  jî  sere  xwe  radike  û  mafen  xwe  yen siyasî  û  civakî  dixwaze.  Devvleta  har  û  dijî  jin  a Komara  İslâmî,  ji  bo  fetisandina  jinen  îrane gelek  sermaye  daniye  û  bandora  ve  mirov  dikare  li  beşa  hüner,  muzîk,  sînema  û  şanoye  de  jî bibîne.  Hüner  li  îrane  bûye  amûrek  ku  jin  vvekî xetakar,  berûmet  û  bindest  nîşan  bidin. 
Rezefilm  û  fîlmen  din  en  Îranî  ku  bi  armanca belav  kirina  ve  çande  tene  amade  kirin,  beşek  ji ve  sermayeya  mezine. 

Gelo  hûn  tekoşîna  jinen  Kurd  dişopînin?  Ger hûn  dişopînin,  ev  modela  Xweseriya Demokratîk  li  se  kantonen  Rojava  û  berxwedana  Kobane  çawa  dinirxînin? 

Bele.  Ji  destpeka  damezirandina  se  kantonan li  Rojava  min  bi  avvayekî  aktîf  kar  û  xebaten vvan  tekoşeran  şopandiye.  Bi  taybet  di  derbare Kantona  Cizîre  û  30  benden  destûra  bingehîn  a 


nava  cejn  û  merasimen  ku  devvlete  qedexe  kirine  û  li  berçav  negirtina  çarçoveya  hicabe,  nîşaneya  dijberiya  jina  ye. 

îro  jinen  îrane  mafe  hilbijartina  cil,  pervverde, xwedîkirina  li  zaroken  xwe,  mafe  revvîtiya  derveyî  vvelat  û  mafe  hilbijartina  kar  dixwazin  û  bi giştî  dest  birine  nav  zincîra  ku  sîsteme,  linge vvan  pe  giredaye.  Jin  daxwaza  huqûqa  gerdûnî dikin  û  bi  rebazen  cüda  daxwazen  xwe  tînin ziman. 

Eğer  gotinek  we  ya  davviye  hebe  ku  hûn  bixvvazin  le  zede  bikin? 

Ji  bo  hemû  azadixwaz  û  tekoşeran  heviya serkeftine  dikim.  Her  vviha  heviya  min  tekçûna devvleta  li  dijî  jin  û  dijî  mirov  a  Komara  İslâmî ye.  Spasiya  vve  jî  dikim.  Bijî  azadî. 

•VVerger  Farsi  Areş  Nîzamî 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jin  nav  jiyane 


Nevvaya  Jin 


Di  dîroka  îrane  de  Jin  / 

inen  Irane  bere  şoreşa  îslame  çi  jiyan,  tekoşînek  çawan  dan  meşan  û  çi  destkeftî  • bidest  xistin,  çi  wenda  kirin,  fem  kirin  girîng  e.  Eme  bi  hevre  salen  1905  heya  • serdema  Riza  Şah  ka  jinen  ırane  tekoşînek  çawan  dane  meşandin... 


Lîlyan  ÇIYA 


Ji  bo  femkirina  rewşa  jinen  îrane  dive  em bere  her  tiştî  hinek  li  ser  pergala  li  îrane  û dîroka  ve  ravvestin.  Ji  ber  ku  heya  em  pergala  îrane,  rewşa  jin  û  tekoşîna  ve  a  di  nav  herîkîna dîroke  de  nezanibin,  eme  nekaribin  rewşa  jinen îrane  ya  îrojîbi  avvayekrast  binirxînin.  Jinen  îrane bere  şoreşa  îslame  çi  jiyan,  tekoşînek  çavvan  dan meşan  û  çi  destkeftî  bidest  xistin,  çi  wenda  kirin, fem  kirin  girîng  e.  Eme  bi  hevre  salen  1905  heya serdema  Riza  şah  ka  jinen  îrane  tekoşînek  çavvan dane  meşandin  lebikolin. 

Pevajoya  1905-1911 

Di  tevahiya  sedsala  19.  an,  bitaybetîjî  di  dema tengezariya  ekonomik  de  pirr  levvaz  be  jî  mirov dikare  behsa  çalakiyen  kolektif  yen  jinan  bike. 
Lebele  cara  ewil  jin  li  îrane  ji  bo  armanceke  beşdare  tevgerek  siyasî  ya  şoreşa  zagona  bingehîn  a (1905-1911)  dibin  û  derdiketin  derveye  male. 
Bere  ve  yeke  kem  be  jî  mirov  dikare  behsa  hebûna  hin  jinan  bike  ku  bal  keşane  ser  pirsgireken jinan  û  di  we  reye  de  tekoşîn  dane  meşandin. 
Bitaybetîjina  bi  nave  Qoretuleyn  ku  vvekyekemîn parezvana  jinan  te  binav  kirin;  keça  melayeke  ye û  pervverdeya  dînî  dîtiye.  Her  wiha  helbestvaneke  navdar  e.  Lebele  pişt  re  li  dijî  pirr  zevvaciye  û xwe  peçana  jinan  derdikeve  û  li  dijî  zîhniyeta  heyî şer  dide  destpekirin.  Her  wiha  yekemîn  jine  ku  be ku  xwe  bipeçe  derdikeve  nav  gel  û  bi  lidarxistina hin  konferansan  nerînen  xwe  belav  dike. 

Di  nîve  sedsala  19.  an  de  denge  jinen  li  qesre  jî bilind  dibe.  Her  çend  jinen  di  qesre  de  jiyana  jinen i  Rojava  texlîd  dikirin  jî  edî  ew  jiyana  ku  di  nav  de bûn  nedipejirandin.  Keça  şah  Nasır-e  Dîn  Tajol sultan  gelek  nivîs  li  ser  paşverûtiya  jinen  îrane  û jiyana  jinen  rojava  nivîsine.  Jinen  bijarte  yen qesre  bi  helbest  û  weje  daxwazen  xwe  tanîn ziman.  Derveye  ve  mirov  nikare  behsa  bandorek wan  a  ber  bi  çav  bike. 

Jinen  îrane  ji  bo  hevgirtina welat  tedikoşin 

Atmosfera  siyasî  a  re  li  şoreşa  zagona  bingehîn  vekir,  hişt  ku  di  1905'an de  jin  jî  tevî  zilaman  beştarî  çalakiyen  kolanan  bibin.  Li  ser  daxwa-  i za  xwestina  zagona  bingehîn  £ derketina  jinan  a  kolanan  ji aliye  peşengen  dînîjî  dihat destek  kirin.  Derdoren olperest  dixwestin  derketina  jinan  a  kola-  •/ nan  jı  aliye  ıdeolojı- ya  netevveperest tesîr  bikin  û  bi mudaxileyen dînî  bando-  • re  li  wan  £ çalakiyan 


bikin.  Ji  bo  ve  çende  jî  jinan  nekarîn  yek  ser  li  ser pirsgireken  xwe  ravestin.  Ew  daxwaz  li  ser  pirsgireken  jinan  yen  bikaranîna  deng,  mafe  pervverde û  hwd.  nebû.  Di  zagona  bingehîn  a  nû  de  jîji  bo jinan  tu  biryaren  erenî  tinebûn;  we  yeke  jî  hişt ku  jin  ber  bi  hedefen  nû  ve  biçin.  Ji  we  dîroke şûn  de  rexistinen  jinan  yen  ji  tevgeren  siyasî  serbûxwe,  yen  ku  yek  ser  bi  pirsgireken  jinan  yen wek  mafe  dengdane,  rexne  kirina  xwe  peçan  û pirr  zevvacî  hatin  peşxistin.  Jinen  ku  daxwazen parastina  zagone  û  dawî  li  anîna  desthilatdariya devvleten  biyanî  dikirin,  di  birexistin  kirina  gelek çalakiyan  de  jî  rol  lîstin.  Bi  vemirîna  tevgera şoreşa  zagonî  de  gelek  jin  ku  di  nav  we  şoreşe de  cih  girtibûn,  dîsan  vegeriyan  malen  xwe. 
Lebele  ji  bo  jinan  tekoşîn  xilas  nebû;  kem be  jî  denge  jinan  hedî  hedî  bilind  dibû. 

Komel  û  hin  dezgehen  ragihandine  ku daxwazen  jinan  bînin  ziman  di  we deme  de  derketin  hole.  Komela azadiya  jinan  (Encümene  Azadiye 
Zenan)  û  komela  netevvî  a  jinan  ^ 

(Encümene  Mukaderati 
Veten)  çend  komel  in  ku aliye  jinan  we  ten  saz kirin.  Ew  Komel  di 
1910'an  de  ten  damezirandin;  piştî  we rojnameya  hefta- ne  ya  jinan  a  bi nave  Daniş dest  bi  weşa-  • ne  dike.  a 


>  Jin 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de  tevge¬ 


ren  jin  li  ser çareseriya pirsgireken jinan  lehurbune çedikin.  Lebele  di pergala  heyî  de  çewisandin,  peçan  û  paşdemayîn  dibû  sembola  peşketin  û  hemdem  bûn  e.  Di dîroka  nez  ya  Irane  de  jî  we  ev yek  gelek  caran  be  ditin  û  wek diyardeyeke  be  peşxistin. 


Rojnameya  (Zebane 
Zenan)  zimane  jinan  di 
1918'an  de  ji  aliye  jina  bi nave  Sidiqa  Devletabadî  ku wek  parezvana  mafe  jinan  te nasîn,  te  damezirandin. 
Devletabadî  heya  mirina  xwe  di 
1967'an  de  tekoşîna  xwe  be  nav ber  dide  meşandin.  Devletabad yekemîn  jine  ku  li  zanîngeha  Evvropa xwendiye  û  her  wiha  damezirîna  dibistana  modern  ya  keçan  li  îsfehane  ye.  Di demeke  kin  de  li  tevahiya  vvelat  dibistanen keçan  ten  vekirin;  ew  dibistan  di  heman deme  de  dibin  navenda  civînen  jinan  û  ev yek  jî  dibe  sedema  tirsa  hin  der  û  doren muhafizekar  û  olperest.  Ji  ber  ve  çende  jî  di sala  1910'an  de  alime  dînî  dibistanen  keçan ji  bo  islame  tehlûke  dibinin  û  dest  bi  dijberiye  dikin.  Tekoşîna  civakî  ya  jinan  a  1950- 1918'an  zede  re  li  guherînan  venekir;  le  ji bo  cara  ewil  peşketina  wan  çalakiyen  bi şeveyek  xweser  girîng  bûn. 

Di  1919-32'an  de  tevgeren  jin  li  ser  çareseriya  pirsgireken  jinan  lehûrbûne  çedikin. 
Lebele  di  pergala  heyî  de  çevvisandin, peçan  û  paşdemayîn  dibû  sembola  peşketin  û  hemdem  bûn  e.  Di  dîroka  nez  ya  îrane de  jî  we  ev  yek  gelek  caran  be  dîtin  û  wek diyardeyeke  be  peşxistin.  Derdoren  muhafizekar  û  kevneşop  li  dijî  pervverdehiya  jin derdikevin  û  bi  çalakiyen  erîş,  ledan,  recm  û hwd.  dest  bi  erîşan  dikin.  Lebele  jin,  rexme hemû  erîşan  dest  ji  tekoşîna  xwe  bernadin. 
Di  wan  salan  de  mirov  dikare  bibeje  ji  tekoşîna  siyasî  zedetir,  tekoşîneke  civakî  dihat meşandin. 

1932-41  vemirîna tevgeren  jinan 

Di  zagona  1932'an  ya  ji  aliye  Şah  di  meclîse  de  hat  derbas  kirin  û  hemû  partiyen kominîst  û  dij  monarşiye  derqanûnî  hatin îlan  kirin.  Di  wan  sansür  û  zextan  de  tevger  û  ragihandinen  jinan  jî  bandor  bûn. 
Riza  şah  bi  reformen  vvekguherînen  biçûk yen  di  mijara  zevvace  de  ji  bo  jinan  derfe- 


•  ten 

pervverdeya zanîngehe  û di  sazî  û  dez- 
#  gehande  derfef  ten  xebitîne  peş dixîne.  Her  wiha xwe  kirina  çadire  jî qedexe  dike.  Dixwaze  bi wan  guherînan  re  li  tekoşîna  jinan  ya  di  qada  civakî de  bigire.  Di  hedefa  reformen ku  ji  aliye  Riza  şah  we  hatibûn destpekirin  de  laîktîtinebû  û  dest i  dîna  di  zagona  bingehîn  de  neda. 
Di  gelek  mijaren  civakî  de  dîsan  hikmen  şerîate  derbas  dibûn.  Yanî  ev reform,  mijaren  vvekferaseta  mafe  jinan û  vvekheviya  zayendî  nedixist  mijara  goti- ne.  Guherînen  di  statûya  civakî  a  jinan  de hatin  çekirin,  ji  derveye  hevvayek  e  ber  bi  rojava  we  çûne  zedetir,  tiştek  bi  xwe  re  neanî. 
Li  îrane  here  dawî  tevgera  xweser  a  jinan (komela  jinen  vvelatparez)  bere  ku  di  1932'an  de be  girtin,  li  Tehrane  kongreyeke  lidar  dixe  û  di encama  polîtîkayen  şah  de  serokatiya  kongreye keça  şah  Eşref  Pehlevî  bixwe  dike.  Li  îrane  di encama  polîtîkayen  devvlete  ku  te  peşxistin, encax  dibin  venerînen  devvlet  û  îdareya  şah  de rexistinen  jin  dikarin  ben  sazkirin.  Di  encama  wan polîtîkayan  de  di  1935'an  de  navenda  jinan  ji  aliye şah  de  te  vekirin  û  ji  aliye  Eşref  Pehlevî  keça  şah we  te  birevebirin.  Ev  rewş  we  piştî  şoreşe  jîji  aliye desthilatdariya  îslamîjî  hatiba  peş  xistin  û  bi  girtina  jinan  di  xebaten  saziyen  alikariye  yen  civakî  de ew  ji  armancen  wan  yen  esasî  dûr  hatibane  xistin. 

Serdema  Muhammed  Riza  Şah û  mafe  Jinan 

Behezbûna  reveberî  û  kem  bûna  desthilatdariya  devvlete  a  li  ser  jiyana  civakî  re  li  pevajoyeke  nû vedikir.  Ew  rewş  kere  xwe  birexistinkirina  jinan hat  û  denge  jinan  carekedin  bilind  dibe.  Le  ve çare  ne  xweser,  belku  giredaye  partiyek  siyasî  we dest  bi  xebate  bikirana.  Di  1943'an  de  giredayî partiya  Tudeh  we  rexistina  jinen  îrane  be  birexistin  kirin.  Rexistin,  taybet  li  ser  pirsgireken  jinen çîna  karker  û  bikaranîna  mafe  dengdane  radivves- te.  Sala  1952'an  de,  di  45  min  salvegera  zagona bingehîn  de  jinan  bi  komkirina  100.000  îmzeyan daxwaza  mafe  dengdane  dikirin.  Le  mixabin  raste nerazîbûna  derdoren  olperest  ten  û  ew  peşnûme di  meclîse  de  derbaz  nabe.  We  1949'an  de  tevger bi  nave  komela  jinen  demokrat  xwe  bi  rexistin bike  û  di  demeke  kin  de  jî  be  girtin.  Navenda  jinan a  kevin,  we  di  bin  bandora  desthilatdariye  de  be rexistin  kirin;  ji  xwe  nerînen  xwe  we  bi  reya  weşana  denge  jinan  ku  derveye  xwarin  çekirin,  dirûtina  cilan,  pirr  bi  sînor  mafe  pervverdehiye  anîna ziman,  tiştek  din  dernediket  peş.  Lebele  komek jin  ji  we  tevgere  qot  dibin  û  xwe  di  bin  nave  partiya  jinan  de  di  1944'an  de  birexistin  dikin.  Di  we pevajoye  de  komela  jinan  te  damezirandin;  kovarek  bi  nave  jina  îro  derdixînin  û  di  1945'an  de  bi sedemek  ku  naye  zanîn  te  girtin. 

Di  salen  1941-52'an  de  tevlîbûna  jinan  a  qada sîyasî  piranî  di  nav  rexistinen  din  de  ve  wek  belavkera  pirdozî  û  siyaseta  rexistinen  heyî  be  dîtin. 
Denge  wan  di  nav  partiyen  heyî  de  levvaztir  bibe û  ji  bo  mefe  jinan  zedetir,  ve  denge  wan  di  nav pirsgireken  giştî  yen  vvelat  de  berze  bibe. 

Di  hemû  pevajoyan  de  tekoşîna  jine  bi  zîhniyeta  desthilatdarya  pergale  re  rû  bi  rû  maye.  Yan  ve dibin  bandora  pergala  devvlete  de  hatibana  rexistin  kirin,  yan  jî  şanse  rexistin  kirin  û  tekoşîneke xweser  we  zede  nebaya.  Ji  ber  ku  di  her  serdeme de  jinen  îrane,  ji  bo  pirsgireken  vvelat  tekoşîne  û daketine  qadan  û  denge  xwe  bilind  kirine.  Le  wek her  car  pergala  desthilatdar  ve  tekoşîna  jinan  a  I ser  esase  pirsgireken  jinan  yen  siyasî,  civakî  û ekonomîk  ji  nedîtî  be. 


•We  bidome... 
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Jineke  bâ  qisur,  zana  û  feylesof: 
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,er  Hypatîa  nehatiba 
»kuştin  û  dibistana 
I  İskenderiye  nehatiba girtin,  gelo  ve  mirovatî  bi  hezaran  sal  bere  niha  gihaba  asta şaristaniya  îro?  İskenderiye  di  sala 
332  b.z  ji  aliye  qirale  makedon 
İskender  we  te  avakirin;  her wiha  navendek  zaniste  ye  û hemû  gelen  Yewnan,  Misir  û  Cihû di  nav  aramiye  de  bihevre  jiyan dikirin.  Mixabin  we  ev  bajere  xweşik,  di  sedsala.  5'an  de  ku  dema belavkirina  Xiristiyantiye  ye  bibe navenda  şeren  baweriyan. 

Hypatîa,  jineke  xweşik  û  jîre  ku  di sala  370  p.z  li  İskenderiye  te  dinyaye. 
Babe  we  Theon,  mamosteye  zanîngeha  İskenderiye  beşa  matematîkeye  û her  wiha  di  reveberiya  zanîngehe  de  jî cîh  digirt. 

'Ji  bo  Hypatîa  dîn, zanist  û  felsefe  bû' 

Hypatîa  civvanek  jepirsîner, lekolîner  û  pirr  meraqdare  ferbûne  bû.  Hypatîa  di  nav  atmosferek  wiha  de  mezin  dibe  û  bi alikariya  bave  xwe  huneren  dest, helbest,  matematik,  astronomi, geometri  û  di  mijara  felsefeye de  bi  avvayek  beqisur  te  perwerde  kirin.  Bi  deme  re  xwe di  nav  xebaten  bave  xwe yen  zanistî  de  dibine.  Ji bo  Hypatîa  dîn,  zanist û  felsefe  bû.  Bave  we hemû  dînen  dogmatik  feri  we  kiribûn;  lebele  dûre jî  ew  tişt  le  zede kiribû: 

"Hemû  dînen dogmatîk  tije  çewtî  û şaşîne,  ji  bo  we  jî  negengaze  ev  dogma  ji  aliye kesek  ku  ji  xwe  re  rez  nîşan dide  wek  rastiyek  dawîn  be qebul  kirin.  Lazime  hertim  heqe  fikirandine  bikar  bînî,  ji  ber  ku  şaş  fikirîn  ji nefikirîne  çetire." 

Hypatîa  ligor  we  deme,  wek  jineke di  her  hele  de  beqisur  te  pervverde  kirin;  ne  tene  ji  aliye  zaniste  de  her  wiha  di  spor  û muzike  de  jî 


pervverdeyek  baş  dibîne.  Di  wan deman  de  xitabet  li  gel  Yewnan  an hem  wek  zanist  û  hem  jî  wek  hünere dihat  destgirtin.  Hypatîa  yek  ji  wan kesan  bû  ku  here  baş  hunera  xitabete bikar  ta nî. 

Piştî  salan,  tişten  ku  ji  bave  xwe  fer dibe  û  tişten  ku  xwe  bi  xwe  fer  bibû  le zede  dike  û  wiha  dinivîsîne: 

"Pevvîste  çîrok  wek  çîrok,  efsane  jî wek  efsaneyan  bene  vegotin.  Tiştek  bi qasî  ku  mirov  bavveriyen  vala  wek  rastî fer  bike,  tirsnak  tine  ye.  Aqile  zarok  ji vane  bavver  dike  û  zarok  ji  tişten  şaş bavver  dikin.  Ji  van  bavveriyen  şaş  safî bûn  pirr  zehmet  dibe  û  ji  bo  we  salen dûr  û  direj  dive.  Mirov  ji  bavveriyen tewş  re  wek  rastiyek  in  nez  dibin, bavver  dikin  û  di  reya  ve  de  şer  dikin. 
Heta  di  reya  bavveriyen  tewş  de  hîn zedetir  şer  dikin;  ji  ber  ku  bavveriyen vvisan  tewş  û  ne  berbiçav,  rizandin  û  ji hole  rakirina  wan  jî  zehmet  dibe." 

'Ev  jina  zana bala  herkese  dikşîne' 

Hypatîa  di  zanîngehe  de  wek mamoste  te  heskirin  û  je  re  rez  te raberkirin.  Ligor  dîroknas  Sokrat,  mal  û ref  a  Hypatîa  hertim  bi  xwendekar, zanisten  serdeme  û  kesen  xwedî raman  tije  dibû;  ji  Evvropa,  Asya  û Efrîqa  ref  bi  ref  xwendekar  tene  ji  bo ku  li  dersen  we  guhdarî  bikin,  dihatin bajare  İskenderiye  ye.  Di  nav  xwendekaren  Hypatîa  de  Orestes  ku,  we  paşe biba  parezger  û  pîskopose  Ptolemaîs  e Synesîus  jîhebû. 

Ev  jina  zana  bala  her  keseke  dikişîne ser  xwe  û  bi  dehan  evîndare  we hebûn;  le  bi  avvayek  pirr  nazik  tanî ziman  ku  "ew  bi  rastiye  re  zevviciye"  û bi  vî  rengî  hemû  peşniyaren  zevvace paşve  divegerandin. 

Xwe  di  nav  dibistana  ramane,  ya wek  Eflatunen  nû  dihat  bi  nav  kirin  de dihesiband.  Lebele  avahiya  ramanen we  dibistane,  bi  nerînen  bavveriyen hişk  û  dogmatîk  yen  xiristiyantiye  re  di nav  nakokiyan  de  bû. 

Di  rojen  ku  Hypatîa  ders  dida,  İskenderiye  rojen  gelek  bi  zehmet  dijiya.  Di sala  412'an  bz.  papaze  bi  nave  Kirîl (Cyrille)  ji  bo  patrîkxaneya  İskenderiye te  erkdar  kirin.  Ew  kes,  fedaiyen  dîn yen  bi  nave  "Parabolanî"  ku  qaşo  ji  bo alikariye  bidin  kesen  xezan  û levvaz  hatibûn  cem  hev, bandor  dike  û  destpeke pagana,  piştre  jî  ji 


/ 


bo  kuştina  Cihûyan  wan  bikar  tîne. 

Kirîl  kesek  ji  xwe  razî  bû.  Dîn  ligor xwe  bi  kar  tanî.  Her  wiha  bi  şevveye axaftina  çalak  gel  dixist  bin  bandora xwe.  Armanca  wî  ne  belav  kirina  dîn,  bi dest  xistina  hezek  e  siyasî  bû.  Di  we deme  de  li  İskenderiye  heza  siyasî  di deste  Orestes  ku  ji  aliye  Roma  we  hatibû  şandin,  xwendekare  Hypatîa,  evîndar  û  pişt  re  yek  ji  hevalen  here  baş  ye Hypatîa  bû.  Armanca  Kirîl  be  hez  kirina Orestes  e.  Levvma  du  tirşenden  ku  Kirîl bikar  bîne  di  dest  de  hebû.  Yek  dîn  û  ya din  jî  Hypatîa. 

'Dibistana  Grek 

piştî  Hypatîa  bidavî  dibe' 

Di  dîroka  zanistî  de  kujarek  here  tirsnak  dihat  plan  kirin.  Di  nav  gel  de  gotinen,  Hypatîa  be  dîne  û  pevvîste  be  tine- kirin,  dihatin  belavkirin.  Û  Hypatîa  wek pîrhevok  dihat  destnîşan  kirin.  Hypatîa ji  aliye  gele  nezan  we  bi  avvayek  be parastin  di  zanîngehe  de  hat  girtin, rastî  her  cure  îşkence  hat  û  di  45  saliya xwe  de  hat  kuştin. 

Wek  matematîkzane  navdar  Hardy  jî tîne  ziman;  dibistana  Grek  piştî  kuştina Hypatîa  bidavî  dibe.  Ji  we  deme  û  şûn de  fikra  skolostîk  hakim  dibe  û  we 
1500  sal  ev  fikir  dom  bike.  Ji  hela  zanistî  de  serdemek  tarî  destpe  dike. 
Mixabin,  gelek  pirtûk  û  nivîsen  ku Hypatîa  nivîsîbûn  di  pirtûkxaneye  de hatin  şevvitandin  û  talan  kirin.  Lebele em  dizanin  ku,  ger  Hypatîa  û  Theeon nebana  ve  berhemen  Ptolomy,  Euclîd û  matematîkzanen  din  ye  Yevvnan heya  roja  me  ya  îro  nedihatin.  Te zanîn,  Hypatîa  li  ser  koniyen  Oklîd  û Apollonîus  hin  pirtûk  nivîsîne.  Le  piştî Hypatîa,  heya  nîve  sedsala  17.  an  li  ser mijare  ne  Descartes,  ne  Fermat  û  heya Leîbnîz,  di  cîhana  zanyarî  de  behsa  ve yeke  nehatiye  kirin. 

Di  vir  de  pirsek  vvisan  te  hişe  mirov: Ger  Hypatîa  nehatiba  kuştin  û  dibistana  İskenderiye  nehatiba  girtin,  ve mirovahî  bi  hezaran  sal  bere  niha  gihaba  asta  şaristaniya  roja  me  ya  îro? 

Em  nivîse  bi  gotinek  Hypatîa  ku  nerînen  we  yen  jiyanî  xulase  dike,  bidavvî bikin: 

"Tişten  ku  me  digihînin  hev,  ji  tişten ku  cüda  dikin  zedetir  in.  Em  hemû  xûşk û  bira  ne." 

•  Çavkanî:  diinyahlar.org 
•  Werger:  Lilyan  Çiya 
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Pispor  didin  diyar  kirin; 
derveye  kesen  ku  tansiyona  van  dikeve  û  pisgireken  van  ye  alerjiya  sîre  û nerehetiyen  made  hene, her  kes  dikare  sîr  bikar bîne. 

1.  Sîr  ji  30  pekhateyen sülfür ,  asîta  amîno  û  enzîm in  cure  bi  cure,  mîneralen flavonoîd  û  vîtamîna  A  û  B pek  te. 

2.  Sîr,  xurekeke  ku  taybetmendiya  prebîyotîk heye.  Probîyotîk  dihele  ku bakteriyen  ji  bo  laş  bi  feyde çalak  bibe  û  hejmaren  xwe zede  bike.  Hervviha  sîr  li  ser sazûmana  jebexş  bandorek erenî  çedike.  Sîr  ji  ber mekanîzmaya  parastine  a laş,  pevvîste  be  bikaranîn. 

3.  Jiber  vîtamîn,  mîneral û  taybetmendiya  prebîyotîk,  li  ser  pergala  hezm  kirine  xwedî  bandorek  zedeye. 

4.  Sîr  di  heman  deme  de ji  bo  pirsgireka  kolesterol  jî pirr  başe.  Koleksterola  cirxweş  a  di  xwîne  de  bilind dike,  koleksterola  cirnexweş  a  di  xwîne  de  û  trîgliseritiye  jî  dadixîne. 

5.  Kesa/e  ku  pirsgireka tansiyona  bilind  heye;  bila bi  pergal  sîre  bikar  bînin. 

6.  Her  wiha  ji  bo  peşîgirtina  pençeşere  jî  başe. 

Ligor  hin  lekolînen  ku  hatine  meşandin;  kesen  ku  sîr bikartînin  ligor  kesen  bikar nayînin  %50  kemtir  bi  pençeşere  dikevin. 

7.  Ji  bo  pirsgireka  hişkbûna  damar  jî  başe. 

8.  Dihele  ku  şekera  xwîne di  nav  dengeyeke  de  bimî- ne. 

9.  Sîr,  ji  bo  laş  ku  ji  cixa- re,  hevvaya  q  i  re  j  û  hin  maddeyen  kîmyevî  zirar  dibîne; 
paqij  bike  pirr  başe. 

10.  Ji  bo  avetina  toksînen di  laş  de  kome  ser  hev bûne  alîkar  dibe. 


'Daristûn  çavkaniya  şîfaye  ye" 


Ji  Enstîtuya  lekolîne  ya  daristanen  Fîn  a  li Metla  ye,  Dr.  Eeva  Karjalainen  dide  diyarkirin  ku  gelek  mirov  li  dorhelen  xwezayî  rihet dibin  û  xwe  hîn  baştir  hîs  dikin;  le  gelek  mirov didin  diyarkirin  ku  agahiyen  wan  yen  li  ser  bandora  baş  û  qenc  ya  xwezaye  ku  bingeha  xwe  a zanistî  jî  heye,  tine  ne. 

Daristan  û  qaden  din  yen  xwezayî  strese kem  dike.  Ji  bo  bilind  kirina  moral  pirr  başe; hers,  aciziyan  kem  dike  û  bi  giştî  mirov  bextevar  dike.  Bi  çûna  daristanan  hûn  dikarin  bi zedekirin  û  çalak  kirina  şaneyen  kujer  yen xwezayî  ku  şaneyen  pençeşere  tine  dike,  per¬ 


gala  xwe  a  jebexşiye  jî  peş  bixînin. 

Gelek  xebaten  ku  hatine  meşandin  didin nîşandan;  piştî  revvşen  wek  pirsgireken  stres  û konsantrasyone  ku  di  mirovan  de  xwe  dide  der; li  gor  atmosfera  bajer  di  atmosferen  xwezayî  de baş  bûn  û  xwe  zû  kome  ser  hev  kirin  bi  leztir çedibe.  Di  atmosferen  xwezayî  de  tansiyon, telpa  dil,  vekişandina  masûlkeyan  û  radeya  hormonen  strese  bi  avvayek  bi  lez  dadikeve.  Di  nav xwezaye  de  depresyon,  erîşkarî  û  acizî  kem  dibe. 
Di  heman  deme  de  di  atmosferen  xwezayî  de  te dîtin  ku  di  zarokan  de  xerabûna  liv  û  tevgere  û pisgireken  konsatrasyon  kemtir  dibin. 


Ji  hela  zîhnî  û  atifî  de  başbûn  ji aliyeke,  ji  xwe  dermanen  ku  ten dayîn  ji  nîve  wan  dermanan zedetir  derman  in  ku  ji  xwezaye ten  bidestxistin.  Mînak,  ji  bo pençeşera  hekdank  û  sîng  qalike dara  Taxol  porsuk;  ji  bo  peşî  girtina  rizîna  diran  jî  ji  qalike  dara Xylitol  te  bikaranîn.  Dr.  Karjalainen  di davviye  de  wiha  dibeje:  "Li  bajaran parastina  daran  û  cihen  şînkahî  le  heyî pirr  girîng  e.  Ji  bo  mirov  ji  strese,  nexweşiyan ben  parastin  ev  yek  xwedî  giringiyeke  mezin  e." 
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gözlem  raporu 


Doğanın 


lığına  kulak  verin 


Suruç’ta;  ülkenin  ortak  geleceği,  barıştan  yana, demokrasi  güçlerine  yönelik  yapılan  katliam  ile ülke  barışı  ve  demokrasisi  hedef  alınarak  tıpkı  90’lı  yıllarda  olduğu  gibi,  savaş  ve  imha  politikası  devreye  sokulmuştur.  Sivil  halka  ve  doğasına  yönelik  yürütülen  bu  kirli savaş  politikasıyla  planlı  ve  hızlı  bir  şekilde  bir  taraftan toplumsal  barış  hedef  alınmış,  öte  taraftan  da  Kürt  halkına  yönelik  kültürel,  siyasal  ve  ekonomik  imha  politikalarına  yabancısı  olmadığımız  kasıtlı  çıkarılan  orman  yangınları  eklenmiştir. 

Amed  Ekoloji  Meclisi  tarafından  Lice’nin  Fis  ovasında  başlatılan  Serin,  Arıklı,  Güçlü,  Kayacık,  Ziyaret, Gömeç  ve  Çağdaş  orman  ve  köy  yangınlarının  etkilerini araştırmak  ve  raporlaştırmak  üzere  bir  heyet  oluşturulmuş  ve  bölgeye  gidilmiştir.  Gözlem  ve  inceleme  heyetimiz  yerel  yöneticiler  ve  bölgede  yaşayanlarla,  19  Temuz 
2015  tarihinde  Lice  ilçesinde  ve  Fis  ovasında  operasyonlardan  kaynaklı  olarak  askeri  helikopterlerce  150  ayrı noktada  çıkarıldığı  belirtilen  ve  4  gün  süren  orman  yangınları  bölgesinde  geniş  kapsamlı  bir  araştırma  gerçekleştirdik.  Yangınların  çıkarıldığı  andan  itibaren  askeri  güçlerce  bölgeye  giden  itfaiye  ekiplerine,  iş  makinelerine  ve yangını  söndürmeye  giden  halka  4  saat  boyunca  izin  verilmemiş  ve  yangının  kontrol  altına  alınması  engellenmiştir. 
Buna  bağlı  olarak  orman  yangınları  Lice  kırsalında  7  ayrı bölgede  yayılmıştır. 

Araştırmalarımız  ve  gözlemlerimiz  sonucunda  halkın yoğunluklu  olarak  bağ,  bahçe,  bostan  ve  hayvancılık  ile yaşama  tutunduğu  ve  bu  orman  yangınları  sonrasında tüm  geçim  kaynaklarının  yok  edildiği  görülmüştür. 
Birçok  evin  yanıp  kül  olduğu  ve  bir  çok  evin  de  kısmen zarar  gördüğü  ve  köylülere  ait  hayvanların  yangında  telef olduğu  gözlemlenmiştir.  Hayvanların  beslenmesi  için depolanan  saman  yığınları  meşe  sürgünleri  ateşe  verilerek tamamen  yok  edilmiş,  çıkarılan  orman  yangınlarıyla ormanların  taban  bitki  örtüsü  tamamen  yanarak  yok olduğundan  hem  yaban  hayvanların  hem  de  köylülere  ait hayvanların  beslenebileceği  tüm  yaşamsal  unsurlar  ortadan  kaldırılmıştır.  Amed  Ekoloji  Meclisinin  bölgede  yaptığı  incelemeler  sonucunda  aşağıdaki  tahribatlar  yaklaşık olarak  tespit  edilmiştir. 

•  2740  Dönüm  üzüm  bağı 

•  20500  Meyve  ağacı 

•  594  Ton  saman 

•  180  Ton  kuru  ot 

•  1 0.000  Adet  kavak  ağacı 

•  5800  Metre  sulama  hortumu 

•  4  Ton  buğday 

•  10  Dönüm  ekili  tütün  alanı 

•  15  Dönüm  sebze  bahçesi 

•  6  Evin  avlusu 

•  4  Köy  evi 

•  9  Bağ  evi 

•  1000’lerce  Dönüm  ormanlık  alan 

Lice  kırsalında  çıkarılan  orman  yangınlarıyla,  ürman içinde  yaşayan  halk  ile  birlikte  tüm  canlılara  dönük  büyük bir  kıyım  gerçekleşmiştir.  Savaşın  en  acımasız  ve  kirli yüzünü  gösterdiği  Lice  kırsalında  ve  ormanlarında  yaşayan  halk  bu  kasıtlı  yangınlarla  toprağa  ve  doğaya  bağlı üretimden  koparılarak  göçe  zorlandığı  ve  bölgenin  adeta cansızlaştırılmaya  çalışıldığı  gözlemlenmiştir.  Barışı  reddeden,  savaşı  besleyen  bu  anlayış  derhal  bu  kirli  savaşa  son vermeli  diyor;  tüm  halkımıza  ve  insanlığa  doğamıza  yönelik  bu  saldırılar  karşısında  barışı  yüceltmeleri  ve  ormanlarımızı  ve  içinde  yaşayan  tüm  varlıkların  can  güvenliklerini  koruma  noktasında  her  an  hazır  olmaları  çağrısında bulunuyoruz. 

Sömürgeci,  ve  faşist  zihniyete  sesleniyoruz;  özgürlükleri  hedef  alan  ve  doğamızı  da  birlikte  yok  eden  ve  bu  katliama  sebep  olanlar  yani  egemenler!  Tarihin  en  derin  ve en  kirli  sayfalarında  ve  tüm  insanlığın  belleklerinde  kirli yerinizi  aldınız.  Bu  yanlıştan,  bu  savaş  dilinden  vazgeçin! 
Bir  çağrı  da  onurlu,  barışçı  Türkiye  halklarına  yapıyoruz. 
Eşit  yurttaşlık  temelinde,  evrensel  ekolojik  anlayış  düzleminde  doğanın  tüm  unsurlarıyla  birlikte  her  çeşit  türcü  ve milliyetçi  anlayışı  birlikte  mahkum  edelim.  Hep  birlikte, hepimizin  ve  doğanın  özgürleştiği,  barış  içinde  bir  yaşamı birlikte  inşa  etmek  için  ortak  mücadele  ağlarımızı  örelim. 

MEZOPOTAMYA  EKOLOJİ  HAREKETİ 
Amed  Ekoloji  Meclisi 


•  Çilem  AKKAYA* 


Şöyle  göz  ucuyla  tepeden köye  bakıldığında  yer  yer  ^ 

meşe  ağaçları  var.  Meşe ağaçlarının  boyları  çok uzun  değil  ve  o  kadar  sık  ^  w da  değil.  İnsan  düşünmekten  alamıyor  kendini.  I 

Güvenlik  nedeniyle  yakılmış  olamaz  çünkü  saklanıla-  ^ cak  kadar  gür  değil.  Olsa  olsa  * 
can  acıtmak  için  yakılmıştır. 
Yoksa  kızışan  savaşla  beraber Kürdistan'ın  hemen  hemen  her bölgesinde  ormanların  ateşe  verilip,  sonra  bu  bölgelerin  güvenlik bölgesi  ilan  edilip,  halkın  buralara  girmesinin  yasaklanmasının  başka  ne  açıklaması  olabilir  > ki.  İki  yılda  bir  ormanlık  alanlar 


Ve  cellat  dedi  ki:  Yaktık  kül  ettik  ormanlarını  da...  Ve  gülerek  ekledi:  İçinde  hiçbir  canlı  kalmadı.  Ey  cellat,  bilmez misin  ki  inatçıdır  onlar.Yıllardır  küllerinden  yeniden  yarattılar  kendilerini.  Ağaçları,  doğaları  da onlara  benzer.  Bize  inat  yeniden  canlanırlar. 

Burası  Lice  Hüseynik  köyü.  Kürdistan'da  günlerdir  yakılan  yıkılan  yerlerden  sadece  biri. 
Başta  tesadüf  olarak  çıktığı  sanılan  ormanlık alandaki  yangınların  çok  geçmeden  devlet  helikopterleri  tarafından  başlatıldığı  anlaşılıyor. 
Helikopter  her  aşağı  inip  yükseldiğinde  yangın çıkıyordu  diyor  yaşlı  bir  amca.  Koştuk,  yangını söndürmek  istedik,  ancak  güvenlik  görevlileri izin  vermedi.  Bir  süre  sonra  yangın  o  kadar  arttı ki  evlerimize,  bahçelerimize  sıçradı. 
Hayvanlarımızı  zor  dışarı  attık.Önce  onları güvenli  bir  yere  bıraktık,  sonra  kendi  imkanlarımızla  yangını  söndürmeye  çalıştık.  Kimimizin evleri  yandı,  kimilerimizin  bağları,  bahçeleri. 
Hayvanlar  için  ayırdığımız  samanlardan  eser kalmadı.  Badem,  fıstık,  incir,  elma,  vişne,  erik ağaçlarımız  yandı.  Elmalar  dalında  kurudu  gitti. 
İçindeki  bütün  canlılar  yok  oldu.  Ve  ekliyor teyze:  Bunlar  bizden  ne  istedi,  biz  ne  yaptık onlara?  Neden  bu  kin,  bu  öfke?  Çok  mu  zor barış...  Ellerini  havaya  kaldırdı  "Allah'ım  cezalandır"  dedi  onları.  Akıllarını  başlarına  getir... 
Bizi  hemen  evinin  yanı  başında  yanan  bahçeye götürdü.  Ölü  kaplumbağa  hâlâ  orada  duruyordu.  Biraz  ibret  olsun  diye  bırakmış,  biraz  da kıyamamış  anavatanından  koparmaya. 


Helikopterden  atılan  sarı  madde 


durumda.  Kış  için  hayvanlarına  ayırdıkları  yüzlerce  ton  samandan  eser  kalmamış.  Eğer  bırakılan  sarı  madde  kimyasal  bir  madde  ise  daha  yıllarca  bu  ağaçlar  kendilerine  gelemeyecek demektir.  Yakılan  yerlerin  ortak  bir  özelliği  ise daha  önce  de  defalarca  yakılmış,  köylerin  boşaltılmış  olmasıdır.  Halk,  yeniden  kendi  imkanlarıyla  köylerine  dönmüş,  evini  yapmış  ve  bahçesini  ekmiş.  Şimdi  yeniden  göç  ettirilmeye  çalışılıyor  bu  halk.  Ama  kolay  kolay  gideceğe  benzemiyor.  Tarihte  hep  olduğu  gibi  Kürtlerin  payına yine  direnmek  düşüyor. 

Tarih  bu  cellatları  affetmeyecek 

Toprak  anaçtır.  Kollar,  besler,  çoğaltır.  Sahip çıkar  ona  sığınanlara.  Hele  Kürdistan  toprağı  bir de  inatçıdır  ki  şaşırtır  herkesi.  Ne  açıklar  ki başka,  tarihten  bu  yana  defalarca  yakılıp  yok edilmesine  rağmen  yeniden  dirilmesini. 
Tesadüf  değildir  belki  de  meşe  ağaçlarının  çokluğu.  En  dirençli  ağaçtır  çünkü,  kendini  hızlı  bir şekilde  yenileyebilen.  Tarih  asla  bu  cellatları affetmeyecek.  Bir  zamanlar  insanları  zorla  yurtlarından  göç  ettiriyorlardı,  şimdi  de  toprak  ananın  sahip  çıktığı  canlıları  göç  ettiriyorlar.  Orman elbet  kendini  yenileyecek,  belki  yenilendikçe düşmanlarını  affedecek  ama  içinde  yanıp  yok olan  kaplumbağa,  solucan,  yılan,  kertenkele, akrep,  geyik...  Evinde  özgürce  ötemeyen,  yuvası  bozulan  kuşlar  ne  olacak? 

Sadece  bu  bölgede  yaşayan  halkların  değil, tüm  Türkiye  halklarının  bu  gidişe  bir  dur  demesi  lazım.  Çünkü  ağacın,  doğanın,  hayvanın  milliyeti  yoktur.  Bir  insanın  yok  edilmesine  ne  kadar dur  demek  gerekirse  bir  ağacın,  bir  kuşun,  bir kaplumbağanın  da  yok  edilmesine  dur  demek gerekiyor.  Kuşların  ötmediği  bir  köy,  köy  değildir.  Gölgesinde  oturamadığın,  dalından  meyvesini  yiyemediğin  bir  ağacın  olmadığı  köy,  köy değildir.  Karadeniz'de  Yeşil  Yol  neyse,  Muğla'da yanan  ormanın  verdiği  acı  neyse,  Kürdistan'da yakılan  ormanların  verdiği  acı  da  o  olmalıdır.  Bu kirli  savaş  hemen  şimdi  durmalıdır,  her  şey  için çok  geç  olmadan.  Çünkü  yangın  büyür;  evlere, köylere,  şehirlere  ve  yüreklerimize  ateş  salana kadar  büyür...  Yangınları  değil;  ormanları büyüttüğümüz  günler  dileğiyle! 

*Amed  Ekoloji  Meclisi 


ateşe  verilirmiş  buralarda.  Ağaçlar  biraz  canlanmayagörsün.  Ağaçların  yaprakları  ve  meyveleri, yukarıdan  atılan  bilinmeyen  bir  madde  sonucu kurumuş.  Sıçrama  nedeniyle  yanan  yerler  ile helikopterlerle  bırakılan  ateş  arasındaki  fark gözle  görülür  bir  şekilde.  Görgü  tanıkları,  helikopterlerden  sarı  madde  bırakıldığını  ve  hemen akabinde  yangınların  çıktığını  anlatıyor. 
Ağaçların  kuruma  şekillerine  bakıldığında  bu sarı  maddenin  kimyasal  bir  madde  olabileceği yönündeki  şüphelerin  arttığı  görülüyor.  Sıçrama sonucu  yangın  bazı  evleri  de  sarmış.  Bahçeleri ile  beraber  evler  de  yanmış.  Yanan  tüm  yerlerin kalekol  ve  karakol  çevrelerinde  olması  ve  iki askerin  mayına  basması  sonucu  ölmesinin hemen  ardından  başlaması  oldukça  manidar. 
Askeriyedekiler  yangını  kendilerinin  çıkardığını gizlemiyor.  "İhbar  aldık  saldırı  olacak  diye,  biz de  güvenlik  gerekçesiyle  ateşe  verdik''  diyorlar. 

Halkın  ekonomik kaynakları  da  yakıldı 

Yakılan  bağ  ve  bahçelerle  beraber  halkın ekonomik  kaynakları  da  tükenmiş  durumda. 
Özellikle  fıstık,  badem  gibi  epey  fazla  gelir  getiren  ağaçların  neredeyse  tamamı  yok  edilmiş 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Savaşın  içinden  fotoğraflar... 


Tarihin  bilinen  en  eski  sayfalarının  toplumsal  hafıza  üzerindeki  etkili  resimlerinden  biri  herhalde  M.Ö.  4000’lerde karşımıza  çıkmaya  başlayan  Sümer  şehir  devletlerindeki  o  görüntüdür:  Zigguratın  tepesindeki  başrahip,  gelecek  zamanlarda  etkinleşmeye  başlayacak  olan  kral  ve  komutan...  Ziggurat  burada  gökyüzüne  doğru  daralarak  yükselen  bir  bina  gibi görünse  de  devlet  sisteminin  somut  bir  bedene dönüşmüş  halidir.  Başrahip  ise  tanrıdan  aldığı  güç ve  talimatlarla  toplumu  yönetmektedir.  Kendisi en  tepededir  ve  yakın  adamları  dışında  kimse  ona yaklaşamaz.  Her  şeyi  o  bilir  ve  her  şeyi  o  yönetir. 
Tanrıyla  bir  tek  o  konuşabilir,  tanrıyı  bir  tek  o görebilir...  Bir  zamanlar  kadınların  bilgelikleriyle açığa  çıkardığı  öğretileri  tanrı  söylemi  diye  topluma  aktarmakta;  toplum  da  bu  mucizeler  karşısında  ona  hayranlık  duymaktadır.Bu  arada  kadınlar 

ve  köleler  zigguratın  en  alt  katindadır. 

*  *  * 

Şimdi  resmi  21.  yüzyıl  Türkiye  Cumhuriyeti’ne çevirelim: 

Bin  yüz  elli  odalı  sarayında  bir  cumhurbaşkanı... 
Devletin  tüm  mekanizmalarını  ele  geçirmiş.  Bir 


tek  başkanlık  sistemini  hayata  geçirmek  kalmış. 

Bu  arada  kendi  iktidarını  sarsacak  gelişmeler yaşanmakta....  Kürtler  Rojava’da  demokratik  bir model  geliştiriyor,  kendi  ülkesinde  Kürtlerin öncülük  ettiği  bir  parti  barajı  geçiyor  ve  meclise giriyor.  Başkanlık  hayallerini  gerçekleştirmekte zorlanan  o  kişi,  Rojava’daki  devrimi  zayıflatmak, HDP’yi  baraj  altına  düşürmek  ve  kendi  başkanlık sistemini  kurmak  için  savaşı  tekrar  başlatıyor. 
Hem  Kürt  özgürlük  mücadelesini  yok  etmek  hem de  milliyetçi  oyları  arttırmak  istiyor. 

Bin  bir  yalan,  hile  ile;  Kuran  ile,  bayrak  ile 

ağzından  köpükler  saçarak  savaşı  başlatıyor. 

*  *  * 

Bir  asker  cenazesinin  resmi...  Kendisi  ortada,  bir yanında  diyanet,  diğer  yanında  genelkurmay... 
Kendisi  elinde  mikrofonla  yüksek  bir  yerden  aşağıdaki  halka  sesleniyor.  Şehitliğin  çok  yüce  bir mertebe  olduğunu  ve  bu  ailelerin  çok  şanslı  olduğunu  belirtiyor. 

(Kendi  oğlu  askere  gitmezken)  Tabi  köleler yani  emekçi  ve  yoksul  kesim  yine  saraydan  uzakta, kadınlar  ise  yaşamdan  koparılmak  istenmekte. 
Tıpkı  zigguratta  olduğu  gibi... 


Resimlerdeki  kişiler,  elbiseler,  binalar  değişse  de 

değişmeyen  bir  şey  var  o  da  zihniyet! 

*  *  * 

1990’ların  Kürdistan  fotoğrafında  köy  boşaltmalar,  orman  yakmalar,  gözaltı-  tutuklama,  sürgün,  faili  meçhuller  ve  gerilla  cenazelerine  yapılan insanlık  dışı  uygulamalar... 

2015  Türkiye’sinde  aynı  vahşeti  yaşıyoruz. 
Suruç’ta  33  insanın  katledilmesi,  orman  yangınları için  uçaklardan  ateş  topu  fırlatılması,  bombalamalar,  siyasi  soykırım  operasyonları,  Varto,  Lice, Silvan  katliam  provaları,  Batı’ da  Kürtlere  linç  girişimleri,  medyada  algı  operasyonları  ve  daha  sayamayacağımız  kadar  özel  savaş  yöntemleri... 

*  *  * 

Bir  fotoğraf,  bir  kadın  gerilla...  Ekin  Wan... 
Savaşta  yaşamını  yitirmiş  bir  taraf... 

Ölen  bir  beden,  bir  kadın  bedeni  üzerinden erkek  egemen  devletçi  akıl  bir  yandan  kendi  egolarını  tatmin  etmek  için,  bir  yandan  da  Kürdistan özgürlük  mücadelesine  mesaj  vermek  için  işkence uyguluyor.  Bu  da  yetmiyor  çıplak  bedenini  sosyal medyada  yayınlıyor.  Yayınlıyor  ki  Kürtler  korksun,  utansın,  “namusumuz  gitti  “desin,  Türk’ün gücünü  görsün. 

40  yıllık  mücadele  ile  kadınları  “namus”  yapan 
zihniyetin  paramparça  edildiğini  bilmiyorlardı tabii,  namusun  toplumsal  ahlaka  dönüştüğünden, 


Kürt  kadınlarının  bu  alanda  zihniyet  devrimi yaratmaya  çalıştığından  habersizdiler. 

Ekin  Wan’ın  bedeni  üzerindeki  işkencenin  ve teşhirin  aslında  Kürt  kadın  özgürlük  mücadelesine  yapılmak  istenen  saldırı  olduğu  anlaşılmaktadır.  Görmek  istediği  Kürdistan’ı  yani  parçalanmış, yaralanmış,  öldürülmüş  bir  coğrafya  ve  halkı  Ekin Wan’ın  bedeni  üzerinden  somutlaştırmak  istemektedir.  Oysa  bedenler  sadece  biyolojik  birer maddedir.  O  bedenlere  yüklenen  anlamlardır  aslolan.  Ekin  Wan  özgürlük  mücadelesinin,  hakikat arayışının,  kadın  gerçekliğinin  bir  sembolüdür.  Ve düşmanı  korkutan  da  budur,  yok  etmek  istediği  de bu  özgürlük  inancıdır. 

Kürdistan’da  yaşanan  devlet  vahşeti  90’ların uslanmaz  bir  versiyonu  gibi  devam  etse  de  Kürt halkında  direniş  kültürü  gelişmiş,  HDP  projesi  ile halklar  birbirini  daha  yakından  takip  etmiş, Rojava  devrimiyle  birçok  önyargı  kırılmış  durumdadır.  Kadın  Özgürlük  Mücadelesi  Ortadoğu  devrimine  öncülük  edecek  düzeye  gelmiştir. 

*  *  * 

Belki  de  son  bir  fotoğraf  anlatılmak  isteneni kısaca  özetleyebilir:  Bir  yanda  kümesteki  güvercinleri  kendine  doğru  çekmek  için  şemsiyesiyle  onları dürten  T.C.  cumhurbaşkanı  Erdoğan;  bir  yanda ise  omzuna,  başına,  dizlerine  konmuş  güvercinler¬ le  sohbet  eden  Kürdistan  Halk  Önderi  Öcalan... 


Sistem  esir  gençlik  yaratıyor 


•  Sidar  MAVA 

Avrupa'da  yaşayan  göçmen  gençler  çok yönlü  bir  sıkışmışlık  içerisinde.  Öz  kimlik ile  sistemin  dayattığı  kimlik  arasında  gelgitleri  yaşayan  gençler,  gün  geçtikçe  toplumsallıktan,  maneviyattan,  öz  değerlerden  kopuyor. 
Ne  yazık  ki  sorgulama  gücünü  yitiren,  arayışları tükenen,  toplumsal  sorunlardan  uzaklaşan  ve bencilleşen  bir  gençlik  ile  karşı  karşıya  kalıyoruz. 
Gençlere  sınırlar  çizen  ve  onların  ne  yapması gerektiğini  önceden  belirleyen  kapitalist  sistem, kendine  bağımlı  ve  deyim  yerinde  ise  "esir  bir gençlik"  yaratmış  durumda.  Tüm  bu  tabloyu, gençlerin  yaşadığı  zorlanmaları,  sıkışmışlığı, yapılması  gerekenleri  Köln  üniversitesi  hukuk bölümünde  okuyan  Gülistan  Tüysüz  ile  konuştuk. 

Almanya'da  yaşayan  gençlerin  yaşadıklarına eğilirsek  neler  belirtebilirsin? 

Okuduğum  Köln  üniversitesindeki  gençlerden yola  çıkarak  söylersem;  toplumla  bağları  çok zayıf,  hatta  toplumdan  kopuk  yaşıyorlar.  Sosyal, siyasal,  ekonomik  vb.  birçok  sorunla  gençler  çok ilgili  değiller.  Sanki  bu  sorunların  hiçbiri  onları etkilenmiyormuş  gibi  yaklaşıyorlar.  Avrupa'da bireysellik  gün  geçtikçe  derinleşiyor.  Her  ne kadar  bireysel  olarak  kendini  toplum  içerisinde var  etmenin  pozitif  bir  yanı  olsa  da,  bu  topluma mal  olmadığında  bir  anlamı  da  kalmıyor.  Gençler, toplumla  kişisel  hak  ve  özgürlüklerin  ötesinde  bir kopuş  yaşıyorlar.  Bu  da  pozitif  yansımalar  yerine negatif  bir  duruma  dönüşüyor. 

Tüm  bunların  yanı  sıra  biz  göçmen  gençlerin karşılaştığı  ırkçı,  dıştalayıcı,  ötekileştirici  yaklaşımlar  var.  Alman  gençlerle  buluşma  noktasında sıkıntılar  yaşıyoruz.  Bizi  içlerine  aldıklarını  söyleyemem.  Bu  konuda  kapalılar.  Dolayısıyla  göçmen gençler  kendi  içerisinde  daha  fazla  ilişkileniyor. 
Bu  da  ayrışan  noktaları,  ön  yargıları  daha  doğuruyor. 

Bir  de  işin  kadın  boyutu  var.  Ortadoğu'dan geliyorsan  ve  kadınsan  sana  hep  baskı  altındaymışsın  gibi  bakıyorlar.  Kafalarında  oluşturdukları şablonla  size  yaklaşıyorlar.  Bizleri  geri  ve  yeri olmayan  kadınlar  olarak  değerlendiriyorlar. 
Seninle  sohbet  ettiklerinde,  seninle  paylaştıklarında  bunu  hissediyorsun.  Oysa  objektif  bakabilseler,  aslında  düşündüklerimiz  ya  da  yaşadıklarımız  hemen  hemen  aynı  şeyler.  Kadın  olarak maruz  kaldığımız  baskı,  ayrımcılık,  cinsiyetçilik 


diye  düşünüyorum.  Bir  de  cinsellikle  çok  erken buluşan,  bunu  sınırsızca  yaşayan  bir  gençlik  var. 
Doyumsuzluğun  ve  maneviyatsızlığın  bir  boyutu da  bu  aslında.  Çünkü  içinde  sevgi  yok,  paylaşım yok  ve  genellikle  tek  gecelik  ilişkiler  oluyor.  Ben özellikle  radikal  İslamcı  grupların  bu  genç  tabanı tercih  ettiğini,  onlardan  taban  kazandığını  düşünüyorum.  Çünkü  ruhsal  olarak  boşlukta  kalan  bir gençlik  var,  ve  radikal  gruplar  bu  gençlerin  varlığını  kullanıyorlar.  Bu  açıdan  bizlerin,  yani  örgütlü gençliğin  bu  genç  kesimle  daha  fazla  ilişkilenmesi,  ilgilenmesi  ve  örgütlülüğe  çekmesi  gerekiyor. 
Onlar  için  alternatif  buluşma  noktaları,  alternatif yaşam  seçenekleri  yaratmak  durumundayız.  Bu konuda  maalesef  örgütlülüğümüz  zayıf  kalıyor. 

Düşüncelerini  paylaştın  bizimle,  teşekkürler... 

Ben  teşekkür  ediyorum,  başarılar  diliyorum. 


aynı.  Bunun  coğrafyası  olmuyor. 

Bizler  kapitalist  batı  sistemi  içerisinde  büyüyoruz.  Bu  sistemin  yapmak  istediklerini  iyi  kavrayamazsak,  bir  süre  sonra  asimilasyon  kaçınılmaz olur.  Bu  sistemin  eğitimini  görüyoruz  ve  bir süre  sonra  onlar  gibi  düşünmeye,  bakmaya başlıyoruz.  Kendi  topraklarımızla  da  güçlü bağlarımız  yok.  Ülkemize  ilişkin  gelişmeleri  çoğu  zaman  takip  etmiyoruz Politikleşen  bir  gençlikten  söz  etmek mümkün  değil,  ancak  radikalizme kayan  bir  gençlik  var.  Bakıyorsun, eylem  ve  etkinliklere  katılıyor  ancak ne  için  katıldığını,  neyi  amaçladığını, neyi  protesto  ettiğini  bilmeyen  bir gençlik  görüyorsun. 


Peki  Gülistan,  genç  bir  kadın  olarak  hem  sistemin  hem  de  toplumun kadına  yönelik  cinsiyetçi  ve  baskıcı yönelimlerine  ilişkin  neler  söylemek istersin? 


Bir  de  gençlerde  ciddi  bir  doyumsuzluk,  ne yaptığını  bilmeme  hali  ve  umutsuzluk  var... 


Burada  sistem  gençlere  nefes  aldırmıyor. 
Almanya'da  okul  hayatı  çok  zor  ve  sürekli  olarak 


zamanla  yarışıyorsunuz.  Bir  süre  sonra  hem  okul hem  de  iş  hayatı  sizi  bekliyor.  Birçok  genç  yaptığı mesleği  sevmiyor,  bu  da  onun  yaşamına  yansıyor.  Para  kazanıyorlar  ama  parayı  nereye  harcayacaklarını  bilmiyorlar.  Kısacası  mutlu  değiller. 
Gençler  bu  sistem  içerisinde  zaman  bulamıyorlar,  her  adımları  sorumluluklarla  çevrili.  Sadece hafta  sonları  zamanları  var,  eğlence  kulüplerine giderek  değerlendiriyorlar.  Dolayısıyla  ya  dans yoluyla  ya  da  spor  yoluyla  deşarj  oluyorlar.  Yani beyni  boşaltmaya  ve  rahatlamaya  dönük  yapıyorlar  tercihlerini.  Toplumsal  olaylara,  sorunlara eğilen,  onlara  kafa  yoran,  onlar  için  bir  şeyler yapan  bir  anlayış  yok.  Sosyal  yaşamını,  insanlarla ilişkilerini  güçlendiren,  paylaşımı  esas  alan  ve  bu anlamda  mutlu  olabilen  bir  arayış  söz  konusu değil.  Para  için  çalışan,  sonra  da  o  parayı  nasıl harcayacağını  düşünen  bir  gençlik  var.  Bu  çok trajik  bir  durum.  Mutsuzluğun  temel  kaynağı  bu 


Avrupa'da  bireysellik  gün geçtikçe  derinleşiyor.  Her ne  kadar  bireysel  olarak  kendini  toplum içerisinde  var  etmenin  pozitif  bir  yanı olsa  da,  bu  topluma  mal  olmadığında  bir  anlamı  da 


kalmıyor.  Gençler, toplumla  kişisel hak  ve  özgürlüklerin  ötesinde  bir 


kopuş  yaşıyorlar.  Bu da  pozitif  yansımalar yerine  negatif  bir  duruma  dönüşüyor. 


Bu  sistemde  kadının  yeri  yok.  Verili bir  kadın  modeli  var  ve  bu  model  sana dayatılıyor.  Örneğin  işe  başlayan  her  kadın kendisine  şu  soruyu  sormak  zorunda  kalıyor; 'meslek  mi,  yoksa  aile  mi?'  Çünkü  çocukla  bir yerde  iş  bulmamız  çok  zor.  Bir  doktor  da,  bir temizlik  işçisi  kadın  da  bu  ikilemi  yaşıyor. 
Mesleğinde  ilerlemek  isteyen  bir  kadın  maalesef çocuğa  takılı  kalıyor.  Biz  kadınların  çoğu  mesleğe ara  vererek  çocuğa  yöneliyoruz  ve  iş  hayatından kopuyoruz. 

Mesela  Almanya'nın  hukuk  sisteminde  bir kadın  ne  kadar  başarılı  olursa  olsun  üst  kademelere  gelemiyor.  Almanya'da  hukuk  alanı  erkeklerin  denetimi  altındadır.  Siz  bir  kadın  olarak  istediğiniz  kadar  iyi  bir  hukukçu  olun,  üst  düzey  hukuksal  mevkiler  size  verilmiyor.  Bu  alanlar  erkeklere aitmiş  gibi  yaklaşılıyor.  Bu  sadece  hukuk  açısında geçerli  bir  durum  değil,  diğer  alanlarda  da  kadınlara  kota  verilmiyor.  Bir  de  genç  bir  kadınsanız sizi  tercihlerinin  en  sonuna  alıyor.  Çünkü  evlilik ve  doğum  vb.  şeyleri  hesaplıyorlar.  Sistemin kadına  yaklaşımı  her  yerde  aynı  maalesef. 
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Kelepçeden  on  dakika  önce  çıkmış  ellerini  yumruk  yapmış, bize  doğru  sallıyordu:  "Benim gibi  bir  erkek  adamı  bu  hale  getirirsiniz öyle  mi?  Benden  hesap  istersiniz,  öyle mi?  Hepinizin  gözünü  çıkarırım,  sizi  pişman  ettiririm.  Siz  kadınlar  kendinizi  ne sanıyorsunuz?  Nereye  gitseniz  peşinizde olacağım,  bacaklarınızı  kıracağım..." 

Biz  otuza  yakın  kadın  bu  tehdit  fırtınasında  oturduğumuz  ipe  gerilmiş  bez  parçası  mahkeme  koltuklarında  gittikçe  daha geriye  yaslanıyorduk.  Bizim  dışımızda salonda  bulunan  herkes;  hakim,  güvenlik görevlisi  ve  mahkeme  tutanakçısı  hepsi bıyık  altından  gülerek  bize  bakıyor,  tehdit fırtınasını  bir  evin  camından  izler  gibi  izliyorlardı.  Adamın  oğlu  da  babasının ardından  tehditlerin  son  sözlerini sanki  önceden  beraber  prova  yapmışlar  gibi  hiç  şaşırmadan  tekrarlıyordu. 

Davacılar  sanık  oldu 

İçeride  beş  erkek  ve  otuza  yakın kadın  vardı.  Onların  altı  katı  fazla olmamız  güç  dengesini  hiç  değiştirmiyordu.  Aslında  yazılı  olan  kanuna  göre  şikâyetçi  taraf  olarak  gelmemize  rağmen  kadim  bir paradigmanın  kanunu  tarafından  yargılananlar  olarak  şimdi  mahkemesi  yapılan  bizdik.  Bir erkek  adamı  düşürdüğümüz  durumdan  dolayı yargılanıyorduk. 

Mahkemenin  nedeni,  26  yaşındaki  Sakar  adlı kadın  öğretmenin  babası  tarafından  öldürülmesiydi.  Sâkar,  Güney  Kürdistan'ın  Süleymaniye iline  bağlı  Ranya  kasabasında  bir  erkekle  ilişkisi olduğu  söylentileri  nedeni  ile  uykudayken  babası  tarafından  kalaşnikof  silahla  taranarak  öldürülmüştü.  Irak  yasalarına  göre  bir  cinayette  aile şikâyetçi  değilse  dava  açılmayabilir.  Eğer  zanlı cinayeti  "namusunu  korumak"  için  işlediğini ispatlarsa  sadece  6-12  ay  arasında  değişen  bir ceza  ile  kurtulur. 


Hem  suçlu  hem  de  güçlü! 


Süleymaniye'deki  kadın  örgütleri  RJAK  öncülüğünde  bir  platform  kurarak  Sâkar'ın  katledilmesi  olayına  el  attı  ve  kadın  örgütleri  olarak mahkemeye  başvurma  kararı  aldı.  Ancak  mahkeme  başvuruyu  kabul  etmeyince  Sâkar'ın annesi  ile  ilişkilenip  bir  şikâyet  dilekçesi  imzalattık.  Sâkar'ın  babası  bu  nedenle  7  ay  tutuklu kaldı.  Fakat  annesi  ailenin  tehdidi  nedeni  ile mahkemeye  gelmedi  ve  dilekçenin  ona  ait olmadığını  söyledi.  Böylece  Sâkar'ın  babası, kendisine  göre  de  hâkime  göre  de  'boşu  boşuna'  7  ay  hapis  yatmış  oldu. 

İşte  bizim  erkek  adamı  düşürdüğümüz  hal buydu.  Mahkemenin  bu  son  oturumunda  bu nedenle  Sâkar'ın  neden  ve  nasıl  öldürüldüğü  hiç ele  alınmazken,  sadece  'erkek  adamın'  düşürüldüğü  durum  tartışıldı.  Oturum  bittikten  sonra bu  durumu  kabul  etmeyeceğimizi  söylemek  için yanına  gittiğimiz  hâkim  aslında  bizim  paçayı sıyırdığımızı,  bize  dava  açılması  gerektiğini, bunu  yapmadığı  için  kendisine  teşekkür  etmemiz  gerektiğini  söyleyerek  gitti. 


RJAK  kapatılan  ilk  kadın  kurumu 


"Erkek  adamın  düşürüldüğü  hal"  kavramı, geniş  ve  esnek  bir  kavramdır.  Aileden  aileye, mahkemeden  mahkemeye,  kanundan  kanuna genişliyor,  derinleşiyor.  Erkeklerin  zihinsel  ufkuna  göre  yeni  yeni  şekiller  alıyor.  Erkek  adamın namusunu  lekelemek,  erkek  adamı  dile  düşürmek,  mahkemeye  düşürmek  vb.  söylemler, erkek  adamın  kişisel  nedenlerle  bir  hale  düşürülmesi  demektir.  Bu  ise  suç  demektir.  RJAK, Güney  Kürdistan'da  bu  suçu  kamulaştırıp  genelleştirmeye  çalışarak  bir  suç  daha  işledi.  Bu nedenle  de  Güney  Kürdistan'da  'erkek  adamın sistemine  düşürmeye  çalışmak'tan  yargılanıp Hevvler  bürosu  kapatılan  ilk  kadın  kurumu  oldu. 

19  Mayıs  2014'te  RJAK'ın  Hevvler  bürosuna 
baskın  düzenlendi,  çalışanları  gözaltına  alındı. 
Büro  kapatıldığı  gibi,  içindeki  bütün  malzemele¬ re  el  konuldu.  Mahalle  Asayiş  Müdürü,  RJAK'ın artık  kapatıldığını,  bir  daha  çalışma  yürütemeyeceğini  söyledi.  Ancak  RJAK  bunu  kabul  etmeyerek  mahkemeye  başvurdu. 


Dikiş  nakış  iyi,  eylem  kötü 

Hevvler'de  yapılan  RJAK'ın  kapatılması  mahkemesi  Sâkar  cinayeti  mahkemesinin  değişik  bir versiyonuydu.  Öncelikle  mahkemenin  ilk  birkaç oturumu  'niye  mahkemeye  başvuruyorsunuz?', daha  doğrusu  'nasıl  mahkemeye  başvurmaya cesaret  ediyorsunuz,  erkek  adamı  mahkemeye düşürüyorsunuz?'  tartışmaları  ile  geçti.  Daha sonraki  oturumlar  suç  teşkil  edecek  hiçbir gerekçe  olmadığı  için  'toplumsal  asayişi  tehdit ediyorsunuz,  toplumu  kışkırtıyorsunuz,  insanlara  yanlış  şeyler  öğretiyorsunuz?'  suçlamalar  ışığında  geçti.  Yani  'siz  bizim  gibi  erkek  adam hükümetini  ve  erkek  adamları  nasıl  sorgular  ve sorgulatırsınız?'  meselesine  döndü  sorun. 
Mahkemenin  sonunda  Hevvler  bürosunun kamuyu  kışkırtan  eylemleri  nedeni  ile  kapatıldığı  söylendi.  Resmi  mahkeme  sonucuna  göre  ise sadece  kadınlar  için  bazı  çalışmalar  yapmak  için (hâkimin  yorumuna  göre  sadece  kadınlara  dikiş nakış  öğretmek  için)  kurulan  bir  dernek  işi  milleti  kışkırtmaya  dökmüş,  siyasal  faaliyet  yürütmeye  başlamıştı,  bu  nedenle  de  kapatılıyordu. 
Bu  kararın  kabul  edilmeyeceğini  söylemek  için mahkeme  sonrası  görüşülen  yetkili  kişiler  de tıpkı  Sâkar'ın  mahkeme  hâkimi  gibi  bürodaki eşyaları  iade  ettikleri  için  şükretmemiz  gerektiğini  söyledi.  Her  iki  mahkemenin  sonucu  da aynıydı:  Haklı  olanlar,  erkek  adamın  toplumsal kural,  gelenek  ve  tahayyülünü  bozduğu,  yani onu  zor  duruma  düşürdüğü  için  yargılanıyordu. 

Sorunun  temelinde  aşırı  erkeksilik  var 

Güney  Kürdistan'daki  kamusal  düzendeki  en belirgin  özellik  nedir  diye  sorulacak  olursa  verebileceğim  ilk  cevap  'aşırı  erkeksilik'  olacaktır. 
Siyasi  partilerin  rekabet  biçimleri,  muhalefetin duruşu,  kamu  düzeninin  (ki  bu  kavramı  hiç benimsemem)  kurgulanış  biçimi,  bir  bütün hayatın  kurgulanışında  aşırı  erkeksilik  vardır. 
Sadece  bu  sistemin  temel  çarkı  olan  siyasetçilerin  resimlerine  bile  baksanız  bu  gerçeği  hissederseniz.  Gülümseyen  resimlerde  dahi  bir 


haşinlik  vardır.  Bu  tespiti  sadece  bir  parti  veya birkaç  kişi  için  söylemiyorum.  Çünkü  aslında Güney  Kürdistan'daki  partilerin  hepsi  matruşka bebekler  gibi  birbirinin  içinden  çıkmışlardır.  Bu erkeksilik  geleneğini  ilk  sistemleştiren  KDP olduysa  da,  daha  sonra  ondan  kopan  YNK  aynı geleneği  sürdürmüş,  ondan  kopan  Goran Hareketi  de  aynı  geleneği  devralmıştır  vs. 
Bazıları  kıyıdan  köşeden  biraz  törpülenmiş  olsa da,  orijinal  örnek  KDP'dir.  Dayandığı  sosyal zemin  ve  aşırı  güç  birikimi  onu  bu  konuda  daha ayrıcalıklı  kılmıştır. 

'Başımızı  belaya  sokmayın' 

Fakat  genel  olarak  Güney  Kürdistan'da  sistemsel  hakikatleşme,  hakimiyetler  zincirinin  güçlülüğüne  ve  bunun  sürekliliğine  her  açıdan  odaklanmıştır.  Bunu  toplumda  içkin  bir  hale  getirmeyi  de başarmıştır.  Sistem  dışı  muhalefet  yokluk  sınırın¬ da  seyrediyor  dersem  sanırım  mübalağa  olmayacak.  İşte  RJAK'ın  suçu  bu  noktada  başlar;  sistem dışı  muhalefet  sınırını  biraz  geçmeye  çabalaması, diğer  kadın  örgütlerinden  farklı  olması.  Bir  kere hiçbir  siyasi  partinin  denetiminde  değil.  Devletin hiçbir  kurumuna  maddi  olarak  bağımlı  olmadığı için  bütçem  kesilir  kaygısı  taşımıyor.  Kadın  konusunda  sadece  ölümleri  durdurun  diye  gözyaşı dökmüyor;  sistemi,  siyasi  otoriteleri  eleştiriyor, DAİŞ  saldırılarının  başladığı  dönemden  beridir kadınların  öz  savunma  hakkı  konusunda  çalışma yapıyor.  Kamu  otoritelerini  en  rahatsız  eden  özelliği  ise  kadınları  sokağa  çıkarıyor,  sokak  eylemleri yapıyor.  2013  yılında  25  Kasım  Kadına  Yönelik Şiddetle  Mücadele  Günü'nde  Süleymaniye  asayişi  miting  yapmak  isteyen  RJAK  üyelerine  elektrikli  coplarla  saldırarak  ve  göz  yaşartıcı  gaz  sıkarak müdahale  etmişti.  O  zaman  asayiş  müdürü  "ben sizi  anlamıyorum,  siz  sokak  kadını  mısınız,  her gün  sokaklardasınız,  siz  de  diğer  örgütler  gibi gidin  otellerde,  salonlarda  konferans  yapın, başımızı  belaya  sokmayın"  diyerek  kadınların durması  gereken  sınırı  hatırlatmıştı.  Bu  hatırlatmayı  yaparken  aslında  gerçeği  de  söyledi. 
Çünkü  RJAK  başka  örgütler  gibi  değildi. 


Reform  değil  devrim  istiyoruz 

RJAK  diğer  kadın  hareketleri  ile  biçimsel  olarak  kıyaslandığında  maddi  gücü  diğer  hareketle¬ re  göre  çok  zayıf,  hiçbir  güç  tarafından  desteklenmiyor,  kurumlan  binaları  yok,  baskılar  nedeni  ile  çalışanları  birçok  zorlukla  karşı  karşıya  kalıyor,  bu  da  çalışmalarını  zorlaştırıyor.  Fakat  RJAK tüm  bunlarla  beraber  sağlam  bir  muhalif  duruş gösteriyor,  olaylarla  sınırlı  kalmıyor,  sistemi eleştiriyor,  reform  değil  devrim  istiyor,  bir  yerlerde  gedik  açıyor  ve  insanlar  bu  gedikten  diğer tarafa  geçiyor.  Bu  radikal  duruşu  onu  istenme¬ yen,  çekinilen  durumda  tutuyor.  Bu  toplumu sonsuza  değin  kendi  mülküymüş  gibi  yöneteceğini  sanan  güçler  bu  nedenle  RJAK  ve  onun  gibi güçleri  tehdit  olarak  görüyor.  Otoriteye  başkaldırı  sayıyor.  RJAK  hareketinin  sistemin  erkeksi yönünü  teşhir  etmesinden  korkuyor.  Erkeği  zor durumda  bırakmasından  çekiniyor.  RJAK'ın kadınlara  esin  kaynağı  olmasını  istemiyor,  ona imrenenlerin  düşeceği  durumu  baştan  herkese gösteriyor  bir  anlamda. 

Şengal'e  yürüyen  kadınlar şiddete  uğradı 

Bu  nedenle  2015  yılı  8  Mart'ında "Süleymaniye'den  Şengal'e  Ezîdî  Kadınlarla Dayanışma  Yürüyüşü"  önerisini  diğer  kadın örgütlerine  götürdüğünde  "başımıza  bela  açmak istemiyoruz"  cevabi  verildi.  RJAK  tek  başına  yürüyüşü  başlatıp  Süleymaniye'den  Kerkük'e, Hevvler'den  Duhok'a  doğru  yürüdü.  Şengal'e  bir buçuk  saat  kala  KDP  asayiş  noktasında  kendisine izin  verilmedi,  eylemciler  yine  şiddete  uğradı. 
Aynı  gün  Bölge  Hükümeti  Başkanı  Neçirvan Barzani  Ezîdîlerin  kutsal  mekânı  Laleş'te  bir  grup kadın  aktivistle  Şengal  kadınları  için  etkinlik düzenliyordu.  Şengal  yürüyüşçülerini  durduran KDP  asayişi  'Siz  niye  Şengal'e  gitmek  istiyorsunuz?  Siz  de  efendi  efendi  Neçirvan  Barzani'nin yanına  Laleş'e  gidin,  orada  Ezîdî  kadınlarını  destekleyin'  diyerek  sınırların  zorlanmaması  öğüdü ve  tehdidini  yetkilerine  dayanarak  yeniledi.  Oysa RJAK  zaten  toplumundaki  kadınları  koruyamayarak  DAİŞ'in  eline  düşüren  bu  sistemi  protesto ediyordu.  Madem  bu  kadar  erkektiniz  bu  kadınları  niye  koruyamadınız  diyerek  bu  erkekliğe  ve erkeksiliğe  isyan  ediyordu. 

RJAK  doğru  noktadan  işe  başladı,  kadınlar  için devrimsel  değişim  istiyor,  kadın  devrimi  istiyor. 
Erkekleri  zor  duruma  düşürüyor.  Bu  nedenle daha  birçok  zorlukla  karşılaşacak  gibi  görünüyor. 


Erkek  adamı  düşürdüğü 


25  Kasım  da  Süleymaniye  asayişi  miting  yapmak  isteyen 
Kürdistan  Özgürlükçü  Kadınlar  Hareketi  (RJAK)  üyelerine  elektrikli  coplarla  saldırarak  ve  göz  yaşama  gaz  sıkarak müdahale  etmişti.  Asayiş  müdürü  “ben  sizi  anlamıyorum, siz  sokak  kadım  mısınız,  her  gün  sokaklardasınız,  siz  de diğer  örgüder  gibi  gidin  otellerde,  salonlarda  konferans  yapm,  başımızı belaya  sokmayın”  diyerek  kadınların  durması  gereken  sının  hatırlatmışa.  Bu  hatırlatmayı  yaparken  aslında  gerçeği  de  söyledi.  Çünkü Güney  Kürdistan’da  faaliyet  yürüten  RJAK  başka  örgüder  gibi  değildi. 
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Nevvaya  Jin 


Her  şey  benim  olacaaak! 


“Bizi  anlamamak” 
ve  Pamuk  Nine 


Geçen  gün  bir  arkadaşımız soruyor  İngiltere’den; 
Eylül  ayı  içinde  ders  vermek  üzere İstanbul’a  gelecekti,  şimdi  ortalık  çok karışmış,  acaba  gelmesi  doğru  olur  muymuş?  “Sen”  dedim  “üzülme,  ülkenin  batı cephesinde  asayiş  berkemal,  olan  doğuya oluyor.  “Ortalığın  karıştığını  biliyor  da nedenini,  niçinini  bilmiyor,  anlatmaya çalıştım,  herhalde  beceriksizdim  olmadı, olduramadım.  IRA  dedim  “hıım”  yaptı, biraz  anlar  gibi  olmuştu  ama  hoşuna  gitmemişti  anlaşılan.  İlla  ki  sebep  arıyordu, neden?  Ben  de  saf  saf  cevap  bulmaya  çalışıyordum.  Bir  de  aklına  takmış,  geçen gelişinde  bizi  Ahmet  Kaya  dinlerken  görmüş,  dinlerken  ağlıyormuşuz  kızımla  birlikte,  bu  ne  demekmiş,  ağlayacak  ne  varmış?  İşte  bunu  da  anlatmaya  çalıştım,  en 


•  Rojin  ZERDAL 

Teknoloji  çağı...  İletişimi  kolaylaştıran  ve  hızlandıran,  ama  ilişkileri  eksilten  ve  tüketen çağ...  İşimiz  kolaylaştıkça  daha  kolayını  istiyoruz,  bir  şeylere  hızlı  ulaştıkça  daha  hızlı  olanı arzuluyoruz.  Hepimizin  etrafında  akıllı  telefonlar, bilgisayarlar,  tabletler  var.  Bir  tık  uzaklığında hayatlar  ve  gerçeğe  dokunmayan  paylaşımlar... 
İşin  kötü  tarafı  günümüzde  bu  soyutluk  henüz küçük  yaşlarda  başlıyor.  Sokaktan,  parklardan,  kırlardan  koptukça  mekanikleşen,  içine  kapanan, insandan  ve  doğadan  ürken  bir  kuşak  yetişiyor. 
Sokak  oyunları  yerine  evde  hazır  bekleyen  oyunlara  koşuyor  çocuklar.  Öyle  ki  sokakta  oyun  oynayan  çocukların  seslerini  özler  olduk. 

Günümüz  sisteminde  yetişen  çocuklar  konuşmaya  "bu  oda,  bu  araba,  bu  tablet,  bu  telefon benim"  diye  başlıyor.  Her  sözün  başında "benim"  var. 

Peki  paylaşmayı  bilmeyen,  hayata  bencillikleriy¬ le  başlayan  bir  neslin  yetişmesinde  bu  sistemin  ve ailelerin  nasıl  bir  payı  var?  Suç  bu  çocuklarda  mı, yoksa  böyle  bir  ortamda  yetişmesine  neden  olan yaşamlarımızda  mı?  Kır  yaşamını  bilmeyen,  doğadan  korkan,  sokaklardan  uzaklaşan çocuklar  nasıl  bir  karakter  kazanıyor?  Bu  çocuklara  neler  sunuyoruz,  bu  çocuklar  neye  ilgi duyuyor,  nasıl  bir  iletişimin  içindeler?  Çocuklarımız  paylaşımcı mı,  duyarlı  mı,  gözlem  güçleri nasıl,  sevgisini  nasıl  gösteriyor? 

Kır  mı,  kent  mi? 

Çocukların  dünyasını  algılamak, onların  ruhuna  inebilmek  çok yönlü  olmayı,  hassas  olmayı,  hoşgörülü  olmayı  gerektiriyor. 

Çocukları  en  iyi  anlama  yöntemi  ise onlarla  ortak  oyunlar  içerisinde  yer alarak  hareket  etmek.  Peki  kaçımız çocuklarımızla  ortak  oyunlar  oynuyoruz,  onların oyunlarına  eşlik  ediyoruz.  Ya  da  çocuklarımız  diğer çocuklarla  ne  kadar  diyalog  halinde,  onlarla  ortaklaşabiliyor  mu?  Çocuklarımıza  aldığımız  oyuncaklar  tek  kişilik  mi?  Onlara  kolektif  oyunları  mı  seçenek  olarak  sunuyoruz,  yoksa  tek  başına  eğleneceği  oyunları  mı?  Çocuklara  sokağı,  mahalleyi  yani toplumsallığı  öğretebiliyor  muyuz? 

Çocuklar  1  yaşına  geldiğinde  dış  dünya  ile  yoğun ilişki  kurmaya  başlar.  Bu  durum  2  yaşında  daha  da artar.  3-4-5  yaşlarına  doğru  ise  annesi  ile  kurmuş olduğu  ilişkinin  içinde  artık  diğer  kişiler  de  yer  alır. 
Eğer  siz  kalabalık  bir  aile  içerisinde  ya  da  kır  yaşamı  içerisinde  çocuk  büyütüyorsanız,  çocuğunuzun oyuncaklara  çok  da  ihtiyacı  olmayacaktır.  Ailedeki her  birey  çocukla  iletişim  halinde  olacak,  her  biriy¬ le  ayrı  bir  ilişki  kuracaktır.  Kır  yaşamında  tehlike yoktur,  bir  çocuğun  başına  gelebilecek  kötü  olay ihtimali  şehirlere  göre  çok  ama  çok  azdır. 
Dolayısıyla  çocukların  hareket  alanı  geniştir,  çocuk daha  özgür  ruhludur,  oyun  alanı  kısıtlanmamıştır. 
Fakat  şehirlerdeyseniz  öncelikle  doğadan  kopuksunuzdur.  Bir  yığın  insan  içerisinde  hareket  alanı sınırlıdır.  Metropollerin  yozlaşan  yaşamları  binbir tehlikeyi  birlikte  getirir.  Her  an  çocuğunuzun  başına  bir  şeyler  gelebileceği  korkusunu  yaşarsınız.  Bu korku  nedeniyle  onu  korumaya  çalışacak  ve 


sokaklara  daha  az  inmesine  izin  vereceksiniz. 
Sokaklardan  kopuk  olan,  başka  çocuklarla  iletişimi sınırlanan  çocuklar  dolayısıyla  daha  içe  kapanık olacak,  sosyalleşme  sorunları  yaşayacaktır.  Böyle bir  ortamda  yetişen  çocuklar  paylaşımdan,  ortaklıktan,  empatiden  mahrum  kalacaklardır. 
Paylaşım  sevgiyi  güçlendiren,  empati  ise  duyguları  büyüten  bir  gerçekliğe  sahiptir.  Buradan  yola çıkarak  bakacak  olursak;  köyde  büyüyen  çocuğun kendine  ve  insanlara  olan  güveni,  sevgi  anlayışı, paylaşımı  daha  köklü  olacaktır.  Şehirde  tek  büyüyen  çocuklar  ise  daha  çok  oyuncaklarla  bu  dönemi geçireceklerdir.  Köydeki  çocuklar  kadar  avantaj sahibi  olmayacaklardır. 

Renkleri  ve  sesleri  birebir  tanımak 

Keza  büyüme  ve  çevreye  daha  fazla  karışma yaşında  olan  çocuklar  arasında  kır  ve  kent  yaşamına  göre  farklar  vardır.  Kırda  yetişen  çocuk  doğayı birebir  kendisi  tanır,  renkleri  kendisi  ayrıştırır, onlara  dokunur.  Bu  nedenle  tanıma  süreci  daha somuttur.  Fakat  kentte 


bu  yaşlarda  büyüyen  bir  çocuk  bu  dönemi  bir  kağıda  değişik  hayvan,  bitki,  eşya  resimleri  yapıştırarak  öğrenir.  Biri doğal  yaşamın  içerisinde  her  şeyi  öğrenirken  diğeri  fotoğraflarla  yol  alacaktır. 

Kır  yaşamında  çocuklar,  ormanın,  hayvanların, suyun  sesine  birebir  kulak  verir,  fakat  şehirde büyüyen  çocuklara  taklitlerle  bu  sesler  anlatılır. 

Paylaşmak  çocukların  öğrenmesi  gereken  en önemli  davranışlardan  biridir.  Köyde  büyüyen çocuklar  bu  süreci  doğal  olarak  öğrenirler.  Ancak şehirde  büyüyen  çocuklara  paylaşımı  birebir öğretmek  gerekiyor.  İşte  çocuğunuzu  yanımıza oturtarak  yediğiniz  şeylerin  bir  parçasını  koparıp ona  uzatmanız  gerekiyor.  Bunu  yaparken  de  "biri sana  biri  bana"  demeniz  gerekiyor  ki  çocuğunuz paylaşımı  öğrenebilsin. 

Kırdaki  çocuklar  daha  yaratıcı 

Çocuğun  gelişimi  için  hayal  gücüne  dayalı oyunlar  çok  önemlidir.  Kır-köy  yaşamında  çocuklar  bu  dönemi  çamur,  kum,  tahta,  su,  taş  vb.  şeyler  uğraşarak  geçirir  ve  diğer  çocuklarla  ortak hareket  ederler.  Bu  dönem  ve  sonrası  çocuğa sunulan  oyuncakların  doğal  malzemeler  olması hem  yaratıcılığını  arttıracak  hem  de  kendini  ifade etmesine  daha  fazla  fırsat  verecektir. 

6-7-8  yaş  dönemleri  aynı  zamanda  çocukların 


sosyalleşme  sürecidir.  Dolayısıyla  bu  süreci kırda  büyüyen  çocuklar  rahat  geçirirken,  şehirdeki  çocukların  sık  sık  park  ve  sosyal  mekanlara  götürülmesi  önem  arz  etmektedir.  İletişim kanallarını  arttırmak  çocuğun  gelecekteki hayatını  belirleyecektir. 

Kır  yaşamında  büyüyen  çocuklar  6-7-8  yaşların¬ da  saklambaç,  top,  seksek,  bilye,  ortada  sıçan,  birdirbir  vb.  oyunlar  oynarlar.  Bu  oyunların  hepsi  de toplu  oyunlardır.  Hiç  biri  tek  başına  oynanmaz. 
Köydeki  çocuklar  saatlerce  dışarda  kalırlar,  acıktıkları  zaman  gelir  birşeyler  atıştırır,  tekrar  koşarak arkadaşlarının  yanına  giderler.  Yatacakları  zaman ev  gelirler.  Kimse  de  telaşa  kapılmaz,  merak etmezler,  bilirler  ki  arkadaşlarıyla  birlikte  oyun oynamaktadırlar.  Sıkılmazlar,  gün  akşama  evrildiğinde  hayıflanırlar.  Sabahı  iple  çekerler... 
Doğadaki  sesleri  taklit  eder  ve  müziğe  ilgi  duymaya  başlarlar.  Tahtalarla  müzik  aletleri  yapmaya çalışırlar.  Taştan,  topraktan  ev  yaparlar...  İşte  tüm bunlar  çocuğun  yaratıcılığını,  pratik  zekasını, becerilerini  geliştiren  uğraşlardır.  Kirve  kent çocukları  arasındaki  en  belirgin  özellik budur. 

Kentte  çocuklar güvenmemeyi  öğreniyor 

Şehirdeki  çocuklar  6-7-8  yaş  dönemlerini  sıkıntılı  geçirirler.  Anne-babalar  çoğu zaman  nasıl  davrancaklarını  bilemezler. 
Çocuklar  erken  sıkılır,  pes  ederler. 
Kolektif  yaşam  şehirleri  terk-i 

©diyar  eylemiştir.  Çocuklar  bir pencereden  yaşama  bakarlar. 
Bir  şey  ya  kendilerindir  ya  da değildir.  Paylaşmazlar,  ortak oyun  alanları  yok  denilecek kadar  azdır.  Evden  okula, okuldan  eve  tek  düze  bir yaşama  mahkumdurlar. 
Televizyon  onların  bir  parçası  olmuştur,  oyuncaklar  ise  odalara  sığmaz.  Ama  yine  de  çocuklar  daha da  fazlasını  alabilmek  için  yarış  halindedirler. 
Bazen  ne  istediklerini  bilemezler,  bazen  ise  her şeyi  olmasına  rağmen  mutlu  değildir.  "Anne  ben çok  sıkıldım  bu  oyundan"  cümlesini  sık  sık  tekrar ederler.  Kapalı  kapılar  ardında  büyüyen  çocuklar hep  korku  ve  endişe  ile  büyürler.  Çocuklara  tanımadıkları  kişilerden  bir  şey  almamaları,  onlarla konuşmamaları  gerektiği  nasihat  edilir.  Çünkü şehir  yaşamı  tehlikelerle  doludur.  Yani  çocuk  ilk adımda  güvenmemeyi,  kuşku  duymayı  öğrenir. 
Bu  da  doğal  olarak  ürkek  bir  ruh  hali  yaratır. 

Şehirlerde  yaşamak  zorunda  olan  aileler  çocukların  gelişimi  için  bu  dönemde  daha  çok  keşfetmeye  yönelik  oyunları  tercih  etmelidir.  Yine  piyano,  mızıka,  gitar  ve  kuklalar  gibi  dil  gelişimine  katkısı  olan  oyunlar  tercih  edilebilir.  Sayı  eşleme oyunları,  domino  gibi  çocukları  aritmatiğe  hazırlayan  oyunlara  sevk  edebilirler.  Çocuklar  top  oynama,  seksek,  dama,  minyatür  arabalar,  saklambaç gibi  toplumsal  gelişim  ve  işbirliği  ile  ilgili  oyunlara merak  duyarlar.  Maketler,  yapboz  oyunları  algısal ve  bilişsel  becerilerin  gelişmesini  sağlayan  oyunlar da  tercih  edilebilinir.  Parmak  boyası,  kağıt  hamuru,  karakalem,  suluboya,  pastel  boyalarla  resim yapma,  oyun  hamurları,  sessiz  sinema  gibi  çocuklarda  yaratıcı  ve  estetik  duygusunu  geliştiren  oyun ve  oyuncakları  anne-babalar  tercih  edebilirler. 


sonunda  “zorlama  kendini”  dedi,  “ben anlamıyorum,  benden  çok  uzak  bunlar, sizin  yaşadıklarınız  farklı,  belki  de  biz yaşamadığımız  için,  anlamıyorum...” 

İşte  cevabı  buydu;  Evet,  dedim  zaten siz  anlamayın  diye  biz  doğu  halkları Rumu,  Ermenisiyle,  Süryanisiyle,  Arap, Ezîdî  ve  Kürdüyle  yüzyıllardır  bu  acıları yaşıyoruz  bu  eziyeti  çekiyoruz,  siz  bu  acıları  çekmeyin  diye,  eza  görmeyin  diye kanımızı  döktük,  canımızı  verdik  ve şimdi  size  anlaşılmaz  geliyoruz... 

Size  anlatmak  kolay  mı  bir  halkın  takviminde  her  ayın  başka  bir  anmaya  çıktığı.  Nisan’ı  ayrı  Mayıs’ı  ayrı,  Temmuzu ayrı  Eylül’ü  ayrı  bir  kara  yıldönümüdür Ermeniye.  Bugün  ülkenin  doğusu  alev alev  yanıyor,  on  sene  önce  de  yanıyordu, söndürülemeyen,  söndürülmek  istenme¬ yen,  söndürülmesi  yasaklı  orman  yangınları  Naira’yı  Pamuk  Ninesinin  hatıralarıyla  buluşturuyor  tekrar.  Pamuk  Nine küçücüktür,  ayakları  yangından  kaçacak kadar  hızlı  değil,  denizin  azgın  sularıyla boğuşacak  kadar  kuvvetli  değildir.  Biri kucaklamış  onu  koşturuyorlar,  kim  olduğunu  bile  hatırlamıyor,  o  günden  geriye birkaç  manzara  mühürlenmiş  gözlerine inen  perdelere.  Kendilerini  kovalayan, yutmaya  çalışan  koca  alevler,  sonra  kayık, bir  kucaktan  diğerine  atılarak  ulaşmış küçük  Pamuk  Nine  dalgaların  içinden  o kayığa.  Ve  Ingiliz  gemisi,  kendisini  gemiye  çekip  alan  gemicilerin  diğerlerine  niçin o  denli  gaddar  davrandığını  anlayamamış,  kocaman  açtığı  gözlerle  o  Ingiliz gemicilerin  gemiye  tırmanmak  isteyenlerin  üzerine  kaynar  su  döktüğünü  seyretmişti.  Haynots  (Ermeni  mahallesi)  dümdüz  olmuş,  ne  kilise  ne  hastane  ne  de  ev kalmıştır  Ermenilerden  geriye.  Rumlar  da mahallelerini  silip  süpüren  alazların  arasından  denize  dökülmüşler  ve  9-13  Eylül arası  üzerinden  gâvur  elbisesini  çıkaran İzmir,  elbiseyle  birlikte  toz  silkeler  gibi Ermenileri,  Rumları  da  denize  dökmüş, bu  “kurtuluşunu”  Haynots’ta  kurulan 
İzmir  Fuarı  ve  ileride  kurulacak  olan  9 
Eylül  üniversitesiyle  taçlandırmıştır. 

Pamuk  Nine  ise  önce  Yunanistan yetimhanelerinde  diğer  Ermeni  yetimler¬ le  felaket  akrabalığı  kurdu,  daha  sonra  da Hayrenik’ten  (Vatan-Ermenistan 

1922’den  1942’ye  kadar  dünyanın  dört bir  yanma  dağılmış  Ermenilere  çağrı yaparak  Sovyet  Ermenistan’a  yerleşmelerini  sağladı)  gelen  çağrı  üzerine  yine yetimhanede  tanıştığı  ve  orada  evlendiği Melkonla  birlikte  Erivan’a  yerleşti.  Yeni bir  vatan  yeni  bir  yaşam,  alışmaya  çalışıyordu,  çocukları  olmuş,  zamanla  durumları  da  düzelmiş  rahatı  yerinde  sayılırdı. 

Ve  biz  sevgili  öğretim  üyesi  Batılı  dostumuz,  bilmem  sana  nasıl  anlatabilirim bu  çok  şükür,  rahatı  yerinde  olan  Pamuk Ninenin  hayatta  en  çok  sıcak  sudan  korktuğunu  ve  hayatı  boyunca  yıkanmamak için  bin  bir  türlü  bahaneler  uydurmaya çalıştığını... 
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Nobel  Edebiyat  Ödüllü  bir  yazar 


Şİİ'M? I  LmERCÖF 


ğında  Lagerlöf,  Nobel  Ödülü  madalyası  ile İsveç  Akademisinin  verdiği  altın  madalyayı Sovyetler  Birliğine  karşı  savaşında  paraya çevirip  kullanması  için  Finlandiya  hükümetine gönderdi.  Ancak  Fin  hükümeti  ihtiyaç  duyduğu  parayı  başka  kaynaklardan  edinerek  madalyalarını  ona  iade  etti. 

Selma  Lagerlöf  Alman-Yahudi  yazar  Nelly Sachs  ile  arkadaştı.  1940  yılında  ölmeden hemen  önce,  Sachs  ile  yaşlı  annesinin  Nazi Almanyasindan  kurtulmaları  için  İsveç  kraliyet  ailesinin  desteğini  aldı  ve  kılpayı  kurtulup Stockholm'e  gelmelerini  ve  orada  ömür  boyu iltica  hakkı  kazanmalarını  sağladı.  Daha  sonraları  İsrail'de  bir  caddeye  Lagerlöf'ün  adı verilmiştir. 

Arkasında  bıraktığı 

çok  sayı  da  eseriyle  varlığını  koruyor 

Selma  Lagerlöf  ölümünden  önce  yayınlanmamış  olanlar  da  dahil  tüm  eserlerinin  film  yapılma hakkını  İsveç  Sinema  ve  Tiyatro  Kurumu'na  satmıştır.  Daha  sonraki  yıllarda  eserleri  birçok  kez sinema  filmi  haline  getirilmiştir.  İsveç'de  sessiz film  döneminin  altın  çağında  birçok  filmde  eserleri  kullanılmıştır.  1996  yılında  ise,  "Jerusalem" (Kudüs)  romanı  uluslar  arası  bir  film  olarak seyirciye  ulaştırılmıştır. 

16  Mart  1940'da  81  yaşında  vefat  eden 
Selma  Lagerlöf'ün  doğduğu  Mârbacka  çiftliği bir  müzeye  dönüştürülmüştür.  Çeşitli  bina, cadde  ve  sanat  eserlerinde  adı  yaşatılmaya 
devam  etmektedir.  Sovyetler  Birliği  de  1959 
yılında  çıkardığı  bir  posta  pulunda  resmini basarak  onu  onore  etmiştir.  1992  yılından  bu yana  İsveç'in  20  kronluk  banknotunun  üzerinde  de  resmi  bulunmaktadır. 

Çok  sayıda  kitap  kaleme  alan  Lagerlöf'ün başarılı  eserleri  arasında  1904'de  kaleme  aldığı,  "Herr  Arnes  penningar"  (Bay  Arnes'in Hâzinesi)  de  sayılabilir.  1.  Dünya  Savaşı  başladığında  çok  sarsılan  ve  birkaç  yıl  ürün  verme¬ yen  Lagerlöf  daha  sonra  "Mârbacka"  (1922), "Ett  Barns  Memoarer"  (Bir  Çocuğun  Anıları, 1930)  ve  "Dagbök  för  Selma  Lagerlöf"  (Selma Lagerlöf'ün  Günlüğü,  1932)  adlı  kitaplarında incelikli  bir  üslupla  çocukluğunu  anlatmıştır. 
Vârmland'ı  konu  alan  üçlemesiyle  de  tanınan Lagerlöf,  çağdaş  öykü  yazarlarının  en  yeteneklilerinden  biri  kabul  edilmektedir.  "Nils Holgerssons  underbara  resa  genom  Sverige" (Nils  Holgersson'un  Yabankazlarıyla Maceraları)  isimli  ve  bir  çizgi  film  dizisi  olarak da  gösterime  sunulan  eser  Lagerlöf'ün  en  iyi eseri  olarak  tanımlanmaktadır. 


tı.  Mayıs  1919'da  İsveçli  kadınlara  oy hakkı  tanındığında  yapılan  kutlama  partisinin konuşmacısı  da  yine  Selma  Lagerlöf'dü. 

Lagerlöf  ile  Olander'in  yakınlaşması  ve Sophie  Elkan'ın  kıskançlığı  bu  üçlü  arasındaki ilişkilerde  sıkıntıların  yaşanmasına  yol  açtı. 
2008'de  yayınlanan  bir  TV  dizisinde  üçünün ilişkileri  işlenmiştir. 

Selma  Lagerlöf  ve  ilkler 


1907  yılından  itibaren  serbest  yazar  olarak 
Fallun'da  yaşamaya  başlayan  Selma  Lagerlöf 
1909  yılında,  "eserlerini  karakterize  eden  yüksek  idealizm,  canlı  hayal  gücü  ve  manevi  algı değerlendirilerek"  Nobel  Edebiyat  Ödülü'ne layık  görüldü.  Karar  öncesi,  ödül  verilecek  kişileri  belirleyen  İsveç  Akademisi  içinde  sert  güç mücadeleleri  yaşanmıştı.  Lagerlöf  hem  Nobel Edebiyat  Ödülü'nü  kazanan  ilk  kadın  ve  hem de  İsveç'in  bu  ödülü  alan  ilk  yazarı  sıfatını kazanmıştır.  1904'de  de  Akademi  onu  büyük altın  madalyası  ile  ödüllendirmiş,  yine  1914'de Akademi  üyeliğine  alınan  ilk  kadın  olmuştu. 
1907'de  Uppsala  Üniversitesi  tarafından  kendisine  fahri  doktor  ünvanı  verildi. 1928'de Greifsvvald  Üniversitesi  Sanat  Akademisi'nden Onur  Doktorası  aldı.  2.  Dünya  Savaşı  başladı¬ 


16  Mart  1940'da  81  yaşında  vefat 
eden  Selma  Lagerlöf'ün  doğduğu 
Mârbacka  çiftliği  bir  müzeye  dönüştürülmüştür.  Çeşitli  bina,  cadde ve  sanat  eserlerinde  adı  yaşatılmaya  devam  etmektedir. 


Selma  Lagerlöf,  Nobel  Edebiyat  Ödülü'nü  kazanan  ilk  kadın  yazar  olmanın yanı  sıra  İsveç'in  de  ilk  Nobel  ödüllü yazarı  sıfatına  sahiptir.  Efsane  ve  masallara dayanan  yapıtlarıyla  tanınmaktadır. 

Selma  Ottilia  Lovisa  Lagerlöf  20  Kasım  1858 
yılında  İsveç'in  batısındaki  Vârmland'da, Mârbacka  adlı  çiftlikte  doğdu.  Babası  teğmen olan  Lagerlöf,  altı  çocuklu  ailesinin  beşinci çocuğuydu.  Kalçasında  bir  sakatlıkla  doğup  bir süre  her  iki  bacağı  topal  halde  yaşamış  ancak sonradan  iyileşmiştir.  Sessiz,  yaşıtlarına  göre fazlasıyla  ciddi  ve  okuma  aşkıyla  dolu  bir çocuktu.  Dönemin  geleneklerine  göre  o  da  birçok  kız  çocuğu  gibi  evde  özel  eğitim  gördü. 
1882  sonbaharında  babasının  rızası  olmadan 
Stockholm'de  öğretmen  okulunda  okumaya başladı.  Babasının  1884  yılında  hastalanması ve  ekonomik  sıkıntıya  girmesi  ardından Mârbacka  çiftliğinin  satılmak  zorunda  kalınması  onun  gelişimi  üzerinde  önemli  etki  bıraktı.  1885'de  babasını  kaybetti.  Landskrona'daki bir  kız  yüksek  okulunda  1885'den  1895'e kadar  öğretmen  olarak  görev  yaptı.  Aynı süreçte  çocukluğunda  öğrendiği  destanlar üzerinde  yoğunlaşarak  hikaye  anlatma  yeteneğini  geliştirdi.  Stocholm'deki  Kraliyet  Kadın Yüksek  Eğitim  Akademisi'ndeki  eğitimi  sayesinde  Lagerlöf,  August  Strindberg  gibi  çağdaş İsveç  yazarlarının  realizmine karşıt  bir  şekilde  yetişti. 

Öğretmenlik  yaptığı  süreçte iki  ciltlik  ilk  romanı  "Gösta 
Berlings  Saga"yı  (Gösta 
Berling  Destanı)  yazdı.  1924 
yılında  sinemaya  uyarlanan  bu romanında  Lagerlöf,  doğup büyüdüğü  yer  olan  Vârmland bölgesinin  demir  döküm  atölyeleri  ve  küçük  malikanelerle dolu  olduğu  en  parlak  dönemindeki  yaşamı anlatıyordu.  Bu  kitabının  bir  bölümünü  bir edebiyat  yarışmasına  göndererek  yarışmayı  ve ödül  olarak  da  kitabın  basım  hakkını  kazanması  yazarlık  serüveninin  önünü  açan  büyük  bir şans  oldu.  Yazma  konusunda  yoğunlaşmasını teşvik  için  Fredrika  Limnell  kendisine  maddi destek  sundu.  1890'larda  İsveç'te  romantizmin  canlanışında  önemli  bir  rol  oynayan Lagerlöf,  "Osynliga  Lânkar"  (Görünmez Bağlar)  isimli  hikaye  kitabını  yazdı. 

Selma  Lagerlöf  ile  Sophie  Elkan'ın birbirine  kattıkları 

1894  yılında  kendisi  gibi  yazar  olan  İsveç- 
Yahudi  kökenli  Sophie  Elkan  ile  tanışan  Selma Lagerlöf  onunla  arkadaş  oldu  ve  ardından  aralarında  duygusal  bir  ilişki  gelişti.  Bu  ilişki  karşı¬ 


lıklı  yazdıkları  mektuplara  da  yansımıştır.  Elkan  ve  Lagerlöf  uzun  yıllar birbirlerinin  çalışmalarını  eleştirel bir  bakışla  ele  aldılar.  Lagerlöf, 

Sophie  Elkan'ın  sık  sık  kitaplarını geliştirmek  istediği  yön  konusunda yaptığı  itirazlarla  yazıları  üzerinde büyük  etkide  bulunduğunu  belirtmektedir. 

Lagerlöf,  basılan  ilk  kitabından kazandığı  para,  İsveç  Kralı  ve  Eğitim Bakanlığından  kazandığı  burs  ve bağışlara  dayanarak  kendini  tamamen  yazmaya  vermek  üzere 
1895'de  öğretmenliği  bıraktı  ve yazacağı  kitaplar  için  materyal  toplamak  üzere  iki  yurtdışı  gezi  yaptı. 

Sophie  Elkan  ile  birlikte  İtalya'ya  ve ardından  da  Filistin  ile  Doğu'nun diğer  kısımlarına  birer  gezi  gerçekleştirdi.  1895-96'da  İtalya'ya  yaptığı gezide,  çocuk  İsa'ya  dair  bir  efsane¬ nin  çarpıtılmış  bir  yorumundan  esinlenerek  "Antikrists  Mirakler" 

(Deccal'in  Mucizeleri)  isimli  sosyalist içerikli  romanını  yazdı.  Sicilya'da geçen  roman  sosyalist  ve  Hristiyan ahlaki  sistemleri  arasındaki  etkileşi¬ mi  incelemektedir.  Bu  kitaptan hemen  sonra  en  iyi  yapıtlarından  biri  sayılan  "En  herrgârdssâgen"i  (  Malikane  Öyküleri)  yazdı.  1899- 
1900  kışını  Filistin  ile  Mısır'da  geçiren 
Lagerlöf  bu  geziden  esinlenerek  iki  ciltlik "Jerusalem"  (Kudüs)  romanını kaleme  aldı  ve  bu  romanla 
İsveç'in  en  önde  gelen romancısı  sıfatını  kazandı. 
1897  yılında  Fallun'a  giden 
Selma  Lagerlöf  burada  bir  öğretmen  olan Valborg  Olander  ile  tanıştı.  Edebi  çalışmalarında  asistanı  ve  arkadaşı  olan  Olander  ile  sonradan  lezbiyen  bir  ilişki  de  yaşamaya  başladı. 
1940'larda  birbirlerine  yazdıkları  mektupların¬ da  bu  ilişkinin  yansımaları  görülmektedir. 
Politik  bir  kişilik  olan  Olander  sufrajet  hareket içinde  aktif  bir  yer  edinmişti.  1905'de  İsveç Kadınlara  Oy  Hakkı  Derneği'nin  Fallun  kolunun başkanı  ve  ulusal  çapta  merkez  komite  üyesiy¬ di.  Öğretmenlik  yapmanın  yanısıra  hem  sufrajet  hareketle  ilgili  yazılar  yazıyor  ve  hem  de İsveç  diline  ilişkin  kitapların  yayınlanması çalışmalarında  yer  alıyordu  bir  dil  profesörü ile  birlikte.  Selma  Lagerlöf  de  Kadınlara  Oy Hakkı  Derneği'nin  ülke  çapındaki  konuşmacılarındandı.  Saygın  konumu  nedeniyle  bu  harekete  desteği  değer  görüyordu.  Haziran 1911'de  Stockholm'de  yapılan  Uluslar  arası Sufrajet  Kongresi'nde  de  bir  konuşma  yapmış¬ 


Selma  Lagerlöf,  Nobel  Edebiyat  Ödülü  nü  kazanan  ilk  kadın  yazar  olmanın  yanı  sıra  İsveç  in  de  ilk Nobel  ödüllü  yazarı  sıfatına  sahiptir.  Efsane  ve  masallara  dayanan  yapıtlarıyla  tanınmaktadır. 
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Fitne  Eken  Fesat  BiçerLi 

Kendisini  dünyanın  hakimi  sanan  ve  o  yanılsamayla  yaşayanlar  orada  mı?  İştar'ın  laneti  üzerinize ola!  Kralların  hastalığına  yakalanasınız,  tuvalete döşek  atasınız  inşallah!  Hegemonik  duygularınızın  gazında boğulasınız,  egemenlik  güdülerinizin  sancısıyla  gün  yüzünü klozette  karşılayasınız! 

"Yok  böyle  kimse"  diyorsanız  "burada"  o  vakit  hiç  bir  şeyi üstünüzüne  almanıza  gerek  yok.  Benim  bedduam,  dünyaya hükmetme  arzusuyla  yanıp  tutuşan  ve  de  iktidar  olma  ihtimalinin  kibiriyle  saldıranlara... 

Eh,  herkes  kendisini  bildiğine  göre  sorun  yok.  Gerçi  ben, 'sorun  yok'  diyorum  ama,  geçenlerde  bir  grup  kadın  olarak  bir araya  geldik.  Bir  araya  gelmişken  biraz  kadınlık  sorunlarımızı tartışmalım  dedik.  Yaşadığımız  sorunları  pirtî  pirtî  sorguladık. 
Sorguladıkça  pirtîklerimiz  uçuştu,  uçan  her  bir  pirtîğin  üzerine uzun  uzun  konuştuk. 

Konuştukça  gerilim  arttı,  artan  gerilim  ile  bunaldık.  Daraldık ve  de  nefessiz  kaldık.  Her  bir  anlatım  korku  filmi  derecesinde tat  verdi.  Adrenalin  tavan  yaptı.  Saçlarımız  adeta  barajdan yeni  gelmiş  elektiriğin  etkisinde  kalmış,  çılgınca  büyümek  isteyen  bir  çalıyı  andırıyordu. 

Bir  an  aklıma  geldi;  "erkekler  bizim  kadar  yarattıkları  sorunları tartışıyor  mu  acaba?"  Benimkisi  bir  soru,  önemli  olan  yanıttır. 
"Yine  geldi-gitti,  alakayı  bize  bağladı..."  diyen  erkek  vatandaşlar olabilir.  Çok  haklısınız,  size  hak  vermemek  ne  mümkün?!? 

Şimdi  de  asma  yaprağına  sarılan  pirincin  başına  gelenlere  bir bakalım.  Bakalım  bakmasına  da  söyler  misiniz  neden  her  kadın sorununun  altından  erkekler  çıkıyor?  Evet,  cevap  verin... 
Hakikatten  neden  dünyayı  bu  kadar  karıştırıyorsunuz?  Karış  karış da  bölüşmüşsünüz,  insanın  kıçını  koyacak  yer  bırakmamışsınız. 
Üstüne  üstlük  hala  egemenlik  taslıyorsunuz. 

Her  nedense  tartıştığımız  tüm  sorunların  altından  bir  erkeğin egemenlikli  yaklaşımı  çıkıyor.  Ne  kadar  enterasan  değil  mi?!? 
Nerede  bir  kadın  ve  aile  sorunu  olsa  altından  erkeğin  gerçekleşmeyen  taliblerinin  çıkması  bir  tesadüf  mü?  Neden  kadının  talepleri  gerçekleşmeyince  bu  kadar  sorun  olmuyor  da,  bir  erkeğin talepleri  karşılık  bulmayınca  ya  şiddet,  ya  kan,  ya  da  ölüm  çıkıyor?  Bunlar  birer  'rastlantı'  mı? 

Eskiden  derlerdi  ki,  "hangi  taşı  kaldırsan  altından  bir  kadın çıkar!"  Şimdi  her  vahşetin  arkasından  bir  erkeğin  çıkmasına verilecek  cevabı  olan  var  mı?  Peki  yıllarca  böyle  kandırılmışlık insanda  nasıl  bir  duygu  uyandırıyor?  Biraz  kurcalayalım  (!?!) 
ne  deresiniz? 

Dikkatinizi  çekerim,  burada  soruları  ben  sorarım,  soru  sormak benim  işim.  Cevaplar  ise  tüm  kamuoyuna  açıktır. 

İnanması  güç  ve  garip  olabilir  ama  eşi  görülmemiş,  bir  müca¬ 


delenin  ürünüsünüz.  Kendinizi şaşıralı  beri  yönünüzü  de  şaşırmışsınız.  Kiminle  mücadele  edeceğinizi, kimin  yanında  duracağınızı  da  karıştırmışsınız.  O  yüzden  eliniz  işte,  gözünüz  fenalıkta.  Umduğunuzu  bulamayınca  ayarı  bozulmuş  dokunmantik  bilgisayarlar  gibi  denge sorunu  yaşıyorsunuz.  Yeniden  kursalar  sizi  'error'  göstergesinden öteye  gidemezsiniz.  Ve  her  kaynağına  inmeye  çalıştığımız  sorunun  altından  siz  çıkıyorsunuz.  Tuhaf;  taş  devrinde  de  her  taşın  altından  siz  çıkıyordunuz,  enfermasyon  devrinde de  her  yükleme  hatasının  altında  siz  varsınız  (!?!) 

Gerçi  ağacı  kesip,  baltaya  da  siz  sap  yapmıştınız.  O  yüzden kadını  insanlık  adına  suçlu  ilan  etmeniz  ve  kadını  da  buna  inandırmanız  niye  garip  olsun  ki?  Benimki  de  iş  işte...  Oooo,  bakıyorum  da  gözünüzden  kaçmıyor.  Tamam  kabul  ediyorum,  şaşkınım!  Bizi  bile  inandırmışsınız,  'kadın  kuyruğunu  sallamazsa'  hikayesine...  Fakat  söylemedi  demeyin;  uyandığımızdan  beri  hangi taşı  kaldırsak  altından  siz  çıkıyorsunuz  haberiniz  ola...  Yani  artık yemezler!  Ortada  bir  toplumsal  sorun  varsa  önce  size  bakacağız. 
Sizden  başlayarak  sorunları  çözeceğiz.  Mümkünse  kendimizi  pirtî pirtî  sorguladığımız  gibi  sorgulayacağız  ve  uçuşan  her  pirtînizi rüzgara  vereceğiz  ki,  çabuk  kurtulak... 

Tartışmamızda  kadın  arkadaşlardan  biri  erkeğin  kadına  karşı nasıl  bir  savaş  verdiğiniden  söz  ediyor.  Sonrada  ekliyor:  "erkek seninle  savaşır.  Yenmeyince  saygı  duyduğunu  söyler"  diyor. 

Kadının  o  sonsuz  inancına  yapılan  hakarete  mi  yanayayım, erkeğin  son  anda  bile  olsa  'bir  umut'  diye  yaptığı  son  hamleye mi  güleyim  anlamayamadım.  Yok,  en  iyisi  ben  ikisine  de  oturup  ağlayayım. 

Soruyorum;  erkeğin  kadına  saygısı  nerede  başlar?  Bu  beni  çok düşündürüyor.  Sanırım  yanıtını  hemen  alamayacağım.  Ama devam  edeyim;  bu  erkek  yenildiği  için  ve  bu  yenilgiyi  kabul  ettiği için  mi  saygı  duymaya  başladı?  Bilgili  olduğumuz  için  mi  ya  da güçlü  olduğumuz  için  mi...  Gerçekten  bir  erkek,  bir  kadına  neden saygı  duyduğunu  itiraf  edebilecek  mecburiyete  gelir?  Bunu  söylemek  için  erkeği  hakikatten  mecbur  kılan  ne?  'Fesat'  diyeceksiniz  ama,  fitne  ekene  sormak  lazım  (!?!) 

Bu  erkek  vatandaş  tek  kelimeyle  sıkışmış!  Çıkmazlarda...  Yolun sonunda  hatta.  Bir  ihtimal,  son  bir  çalım,  son  bir  çelme...  O  yüzden  "saygı  duyuyorum"  demek  son  hamleyi  yapma  çabasıdır. 
Tuzaktır.  O  kadar  mücadele  sonuç  vermemiş,  bir  de  bu  yolu deneyeyim  demektir.  Tam  bir  devlet  politikası!  "Çatışmayla olmadıysa,  biraz  uyuşturalım...  Mümkünse  bölelim,  öyle  yönetelim.  Sadece  bölmekte  yeterli  gelebilir."  Olur  canım,  sen  böyle  bildiğin  gibi  devam  et.  Pirtîklerini  havada  uçuşurken  görünce  şaşırma,  çünkü  şimdi  rüzgar  onları  alıp  gidecek...  Eeee  ne  demişler; fitne  eken,  fesat  biçer!.. 


Sağdan  Sola: 

1-  Yüreğinin  Götürdüğü  Yere  Git£, 
Tek  Bir  Ses  İçin£,  gibi  kitaplara  imza atmış  İtalyan  yazar,  2-  us  /  vekale¬ ten  karşıtı,  3-  mimar  yardımcısı  / Kürtçe’de  ateş  /  gösteri  yapan  kişi, 
4-  miralay  /  dua  sonrası  söylenen söz  /  isyankar,  5-  altın’ın  simgesi  / Kafkasya’da  yaşayan  bir  halk  / değersiz,  kötü,  6-  Tuncel  soyadlı 
HDK  eşsözcüsü  /  Elazığ’ın  bir  ilçesi,  7-  yılan  /  keçi  yavrusu,  8-  konusu  çiçek,  meyve  gibi  şeyler  ya  da cansız  varlıklar  olan  resim  /  iridyum’un  simgesi,  9-  Kürtçe’de  eş 
(kadın)  /  karakter  /  Bask  kökenli marksist  leninist  bir  örgüt  /  nikel’in simgesi,  10-  İran'ın  güneybatısında yaşayan  halk  /  sınır  /  nefesli  bir çalgı,  11-  ruh  /Berlin  Müzesi’nde büstü  bulunan  Mısır’ın  en  güçlü kraliçelerinden  biri,  12-  beyaz  / matem  /  üzüm  gibi,  birçoğu  bir  sap üzerinde  bir  arada  bulunan  meyve, 
13-  16  ülkenin  üyesi olduğu  Kuzey  Atlantik 
Antlaşması  Teşkilatı  / ticaret  malı  /  doğum  yaptıran  kadın,  14-  Çek para  birimi  /  tahıl  ölçeği  / ön  çalışma,  15-  bir  sayı  / ben  /  bir  toprak  çeşidi  / bir  bağlaç. 


Yukarıdan  Aşağıya: 

1 -Evlere,  çeşmeden  su 
taşımayı  iş  edinmiş  olan kimse  /  13  yaşında  yazdığı  günlüklerle  Nazi  zulmünü  tüm  dünyaya duyuran  çocuk,  2-  bilgiçlik  taslayan  kimse  /  avuç içi  /  bir  oyun  kağıdı,  3- 
Bingöl'ün  Yayladere  ilçesinde  bulunan,  tepesi 


her  zaman  karlı  görünen  bir  dağ  / kalıpta  pişen  bir  tür  meyveli  pasta  / bin  kilogramlık  ağırlık  birimi,  4- 
Yunan  alfabesinin  birinci  harfi  /  bir¬ biri  içinde  çözülmeyen  iki  sıvının karışımı,  5-  dünyanın  uydusu  /  danslı,  içkili  eğlence  yeri  /  sodyum’un simgesi,  6-  olumsuzluk  eki  /  haç biçimindeki  darağacı  /  samaryum’un  simgesi,  7-  baston  /  fena değil"  anlamında  kullanılan  bir  söz  / nispet  /  yankı,  8-  teras  /  Kürtçe’de teslimiyet,  9-  kırmızı  /  yöntem  / aktif,  hareketli,  10-  işlenmiş  koyun derisi  /  başlangıcı  belli  olmayan zaman  /  ilave,  11-  bir  Mısır  tanrısı  / alafranga  karşıtı,  12-  Kürtçe’de 
£kaçış£  /  geniş  toprakları  olan,  sözü geçen,  varlıklı  kimse  /  pozitif  /  bir uzvumuz,  13-  talihi  yaver  gitmeyen, başı  beladan  kurtulmayan  /  iyilik, ihsan,  14-  ilham  /  ayak  direme  / böğürtlen,  15-  Avrupa’da  bir  Kürt kadın  kurumu  /  olağandan  daha hacimli  /  mesaj. 
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Kemik  yapısını değiştiriyor 


M! 


»  eme  kanserinin  vücuda  yayılabilmek için  kemik  yapısını  değiştirdiği  belir-I  lendi. 

Sheffield  Üniversitesinden  bilim  insanları, tümörlerin  daha  rahat  büyüyebilmek  için  kemik yapısını  topraktan  beslenirmişçesine  kullandığını  belirtiyor. 

Nature  dergisinde  yayımlanan  araştırmada, kemikleri  kanserli  tümörünün  kötü  etkilerinden korumanın  mümkün  olduğu;  böylece  kanserin yayılmasının  önlenebileceği  ileri  sürülüyor. 

Vücudun  diğer  yerlerine  de  yayılan  meme kanserlerinin  %  85'i  eninde  sonunda  kemiğe ulaşıyor.  Kemik  kanserinin  tedavisi,  meme  kanserine  nazaran  çok  daha  güç  ve  daha  ölümcül olabiliyor. 

Bilim  insanları  ikincil  kansere  yakalanan  hastalarda  daha  yüksek  düzeyde  LOX  enzimi  bulunduğunu  saptadı.  LOX  enzimi  kanserli  tümörlerce  üretiliyor  ve  kana  karışıyor. 

Fareler  üzerinde  yapılan  bir  dizi  deneyde,  LOX enziminin  bu  süreci  aksattığı  ve  kemikte  doku bozukluğu  ile  deliklere  yol  açtığı  gözlendi. 


LOX  üretimini  engellemek  için  kullanılan  ilaçların  ise  kanserin  yayılmasını önlediği  görüldü. 

Meme  Kanseri  Kampanyasında  görev  yapan Katherine  Woods,  "LOX  enziminin  oynadığı rolün  ortaya  çıkarılmasıyla,  meme  kanserinin kemiğe  sıçramasını  durduracak  araştırmalarda ve  tedavi  yollarında  yepyeni  bir  yol  açılmış  oluyor.  Bu  araştırma  bisfosfonatların  ikincil  meme kanserini  yayılmadan  durdurabilediği  yolunda giderek  artan  verileri  de  destekliyor.  Meme kanserinin  kemiğe  sıçraması  çok  zorlu  sonuçlar yaratıyor.  Pek  çok  kadın  kemik  ağrıları  çekiyor, kemiklerinde  kırıklar,  çatlaklar  oluşuyor  ve önlerinde  kalan  yaşam  süresini  yakınlarıyla geçirecek  yerde,  karmaşık  ameliyatlar  olmaları gerekiyor"  diyor. 

Uzmanlar  bu  bulguların  kalın  bağırsak  kanseri  için  de  geçerli  olabileceğini  kaydediyor. 


ilil 


Kadınlar  daha  çok  obez  oluyor 


Dünyada  yaklaşık  2  milyar  insan obez.  Çağın  hastalığı  obezite,  tüm dünyada  kanser  vakalarının  artmasına  da  neden  oluyor.  Dünya  üzerinde görülen  kanserlerin  en  az  500  bininin nedeni  de  obezite. 

Çağın  hastalığı  obezite  bir  salgın  gibi yayılmaya  devam  ediyor.  Obezitenin insan  sağlığına  verdiği  zararlar  ise  saymakla  bitmiyor.  Dünyada  kanser  vakalarını  artmasının  nedenini  de  yine  obezite olduğu  belirtiliyor. 

Dünya  Sağlık  Örgütü'nün  (DSÖ)  2005 
yılında  obezite  tehlikesini  görüp  "Gelecek 
10  yıl  içerisinde  gerekli  önlemler  alınmazsa 
obezite  salgın  gibi  dünya  genelinde  artacaktır"  uyarısında  bulunuyor. 

Obezite,  vücut  sistemleri  ve  psiko-sosyal durum  üzerinde  yarattığı  olumsuz  etkiler nedeniyle  pek  çok  sağlık  problemine neden  oluyor.  Uluslararası  tıp  dergisi 


Lancet,  dünya  üzerinde  görülen  kanserlerin  en  az  500  bininin  doğrudan  sebebinin obezite  olduğunun  bilgisine  yer  verdi. 

Obezite  doğrudan  ve  dolaylı  olarak  kanserin  çok  önemli  nedenlerinden  biridir. 
Dünyada  obez  nüfusun  son  10  hatta  son  40 
yıl  içerisindeki  artışına  bakıldığında,  insanlık  açısından  çok  önemli  bir  epidemi  ve mücadele  edilmesi  gereken  bir  nokta  olduğu  görülebilir. 

Gerek  sağlıklı  beslenme  gerekse  fiziksel aktivitenin  arttırılması,  obezite  gibi  kanserle  mücadelede  de  vazgeçilmez  faktördür.  Yeterli  sebze  ve  meyve  tüketimi  ve günlük  tuz  tüketiminin  azaltılması  kanserin  önlenmesinde  etkili  oluyor.  Verilere göre,  kadınlar  erkeklere  oranla  daha  fazla obez  olmaya  meyilli.  Dünyada  obeziteyle doğrudan  ilişkili  500  bin  kanser  olgusunun  yaklaşık  370  bini  kadınlarda,  130  bini erkeklerde  gelişiyor. 


Pratik  Öneriler 


□  Kullandığınız  tahta  kaşıklar  bir  süre  sonra kahverengine  dönüşürler.  Tahta  kaşıkları,  kullanmadan  önce  duru  suda  iyice  ıslatıp  kullanın. 

n  Mutfağınızdaki  muşambaların üzerine  salça  damladıysa,  bir  miktar  asetonu  bir  bezin  üzerine döküp,  muşambalarınızı bununla  silin. 

□  Musluğunuzu temizlemek  için  bez yerine  eski  bir  naylon çorabı  tercih  edin. 

Sonuç  size  çok  faydalı görünecektir. 

□  Ütünüz  leke bırakıyorsa,  ütünüzün altını  tuz  ve  sirkeyle silerseniz  leke  tutmasını  ve 

niz  çamaşıra  yapışmasını  önlemiş  olursunuz. 


Büyük  bir  tencereye  yeterince  su ,  tuz  ve çok  az  sıvı  yağ  koyarak  kaynatın. 

Kaynayan  suyunuza  makarnalarınızı ekleyin.  Karıştırarak  hafif  diri  kalacak şekilde  pişirin.Sarımsaklarınızı  dövüp yoğurdunuza  ekleyin.  Mayonezi  de ilave  edip  karıştırın. 
Geniş  bir  salata  servis  tabağına  makarnalarınızı  alın.  Dere  otumuzu  incecik kıyın  ve  makarnanın  üzerine  dökün. 
Kornişon  turşuları  küçük  doğrayıp  ilave edin.Havuçlarınızı  rendeleyin,  bezelye  ve mısırları  da  katıp  hepsini  karıştırın. 
En  son  sarımsaklı  yoğurdunuzu  ekleyin. 

Afiyet  olsun 


Mide ekşimesinin nedenleri 


Mide  ekşimesi  mide  asitlerinin  yemek borusuna  geri  dönmesinden  kaynaklanan,  genellikle  karın  bölgesinde,  zaman  zaman da  göğüs  bölgesinde  hissedilen  yanma  hissidir. 

Mide  ekşimesi  nedir? 

Mide  sindirime  başlamak  için  yiyecekleri,  asitleri  ve  ve  enzimleri  birbirine  karıştırır.  Midede asitlerin  tahrişe  neden  olmasını  engelleyen  birçok  koruyucu  hücre  vardır.  Yemek  borusu  ise aynı  koruyucu  mekanizmaya  sahip  değildir.  İşte bu  mide  asitleri  ve  sindirim  sıvıları  yemek  borusuna  doğru  yukarı  çıkarsa  yanmaya  ve  hasara neden  olurlar.  Bu  duruma  mide  ekşimesi  denir. 

Mide  ekşimesi  nedenleri 

Mide  ekşimesine  temelde  mide  asitlerinin yemek  borusuna  geri  dönmesi  neden  olur. 
Fakat  buna  neden  olan  farklı  faktörler  de  vardır. 

Tükettiğimiz  bazı  yiyecek  ve  içecekler  mide asitlerinin  salgısını  artırarak  mide  ekşimesine sebep  olabilir.  Bazı  reçetesiz  ilaçlar  da  mide  ekşimesini  tetikleyebilmektedir. 

Diğer  tetikleyiciler  ise  şunlardır:  Alkol,  kafein, aspirin,  kola  gibi  gazlı  içecekler,  asidik  sıvılar (greyfurt,  portakal,  ananas),  asidik  yiyecekler (domates,  greyfurt,  portakal),  çikolata. 

Ayrıca  şu  etkenler  de 

mide  ekşimesine  neden  olabilir: 

Sigara  ve  yüksek  yağ  içerikli  tüketim  mide  ile yemek  borusu  arasındaki  kasları  etkileyerek midede  gevşemeye  neden  olur.  Bunun  sonucunda  da  mide  asitleri  yemek  borusuna  doğru kolayca  geri  döner. 

Hamilelik  de  karın  boşluğunda  baskıya  neden olarak  mide  ile  yemek  borusu  arasındaki  kaslar¬ da  gevşemeye  neden  olup  mide  asitlerinin 


yukarıya  çıkmasına  neden  olur. 

Obezite  de  aynı  etkileri  göstererek  mide  ekşimesine  yol  açar. 

Skleroderma  ve  sarkoidoz  gibi  hastalıklar mide  ekşimesini  tetikler. 

Mide  ekşimesi  belirtileri 

Göğüs  bölgesinde  yanma  ile  birlikte  boğazın arka  kısmında  ekşimsi  bir  tat  ya  da  boğazda sıkışma  hissi. 

Mide  ekşimesi  belirtileri  nefes  darlığı  ile  birleşirse  ve  kollara  ya  da  boyuna  yayılırsa,  sersemlik veya  soğuk  terleme  görülürse  hastaya  mutlaka doktor  tedavisi  şarttır. 

Mide  ekşimesi  tedavisi 

Mide  ekşimesi  hayat  tarzı  değişiklikleriyle  ve ilaçlarla  (reçeteli  ve  reçetesiz)  tedavi  edilebilir. 


Nadiren  cerrahi prosedürler  de şiddetli  ve  kronik mide  ekşimesi  için mevcuttur.  Mide m  ekşimesine  iyi  gelen  yön- 

W  temler  şunlardır: 

V  Kilo  verme  ve  ideal  kilo:  Fazla  kilo 

mide  üzerindeki  baskıyı  artırarak  asitlerin yemek  borusuna  dönmesine  zemin  hazırlar. 
Bu  yüzden,  eğer  fazla  kilolarınız  varsa,  mide ekşimesini  azaltmak  için  kilo  vermelisiniz. 

Sigarayı  bırakmak:  Sigara  mide  ile  yemek borusu  arasındaki  kasların  düzenli  çalışmasını engeller. 

Yemek  kontrolü:  Yukarıda  da  belirtilen  mide ekşimesini  tetikleyen  yiyeceklerden  kaçının. 
Mide  ekşimesini  daha  kötü  hale  getirebilecek yemekleri  değiştirmek  için  yanınızda  farklı  alternatifler  sunan  bir  yemek  dergisi  bulundurun. 
Sakız  çiğnemek:  Sakız  çiğnemek  tükürük  salgısını  artırır.  Tükürük  de  midede  toplanan  asitlerin temizlenmesini  sağlar.  Asitlerin  temizlenmesiyle mide  ekşimesi  azalır  veya  tamamen  yok  olur. 

Maden  suyu:  Maden  suyu  sanılanın  aksine bazik  yapıda  olduğu  için,  midedeki  asitleri  nötralize  eder,  yani  etkisiz  hâle  getirir. 

Meyan  kökü  çayı:  Meyan  kökü  mideye  doğal olarak  iyi  gelir.  Ama  fazla  tüketmemeye  özen gösterin,  çünkü  tansiyonu  artırıcı  etkisi  vardır. 
Yemeklerden  önce  bir  bardak  içebilirsiniz. 

Yatarken  başı  yükseltmek:  Gece  uyurken mide  ekşimesi  probleminiz  varsa  başınızın  seviyesini  daha  yüksek  yastık  kullanarak  yükseltebilirsiniz. 

Asit  üretimini  azaltan  ilaçlar:  Bu  ilaçlar  bloke ettikleri  reseptörün  (H-2  blokörler)  adıyla  anılırlar.  Reçeteli  ve  reçetesiz  olarak  satılmaktadır.  Bu 


ilaçların  belirtileri  giderme  süresi  antiasitlere göre  daha  uzundur  aynı  zamanda  daha  uzun sürede  etkilerini  gösterirler.  Değişik  dozlarda reçeteli  ve  reçetesiz  olarak  satılırlar. 

Asit  üretimini  bloke  eden  ilaçlar:  Proton pompası  olarak  da  adlandırılırlar  ve  asit  üretimini  engellerler.  Daha  sonra  da  zarar  görmüş yemek  borusunun  iyileşmesine  yardımcı  olurlar. 

Mide  ekşimesi  ameliyatı:  Ameliyat  aşağıdaki hastalar  için  bir  seçenektir. 

1- Yoğun  ilaç  terapisinin  mide  ekşimesini gidermede  yeterli  sonuç  vermediği  hastalar 

2- Tahrip  olan  yemek  borusunun  ses  kısıklığına,  hırıltılı  solunuma  ve  zatürreye  neden  olan hastalar 

Mide  ekşimesi  için  ilerleyen  durumda  reflüye neden  olursa  değişik  cerrahi  müdahaleler  yapılabilir.  Fundoplikasyonda  mide  girişindeki  alt özofagus  sfinkteri  (LES)  alt  yemek  borusunun yerini  alması  için  yeni  bir  fizyolojik  kapakçık oluşturulur  ve  yemek  borusunun  etrafına  sarılır. 

Hamilelikte  mide  ekşimesi:  Hamilelikte  LES (mide  ile  yemek  borusu  arasındaki  kaslar)  zayıflar  ve  bebeğin  doğumundan  sonra  bu  sorun ortadan  kalkar.  Hamilelik  aynı  zamanda  karın boşluğundaki  organları  etkiler  ve  büyüyen fetüsten  dolayı  artan  karın  basıncı  mide  ekşimesine  neden  olur. 

Hamile  kadınların  yaklaşık  %  45'inde  mide ekşimesi  görülebilmektedir. 

Fakat  büyüyen  fetüs  üzerinde  kullanılabilecek mide  ekşimesi  ilaçlarının  güvenliği  hakkında  net çalışmalar  bulunmamaktadır.  Bu  nedenle  hamileler  için  alınacak  tek  önlem  hayat  tarzında  mide ekşimesini  tetikleyecek  davranış  ve  tüketimler¬ de  bulunmamak  olabilir. 
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Bir  Nisan  ayıydı. 

Birkaç  gündür  hava  sıcaklığı  çok  artmıştı. 
Gökyüzü  ise  üzerine  örtü  çekmişçesine  hareket halindeki  bulutlarla  kaplanıyordu. 
Rüzgârlardansa  eser  yoktu.  Sanki  kısık  bir  yel  ıslığı  dahi  işitilmesin  diye,  doğayı  terk  edivermişti tüm  rüzgârlar.  Ama  öyle  olmadığı  kesindi.  Belki de,  bir  yerlere  savrulmuş  ve  orada  takılı  kalmıştır diye  düşününce  hafif  bir  bahar  tebessümü  yerleşti  yüzüne.  "Ya  da  kendi  zamanını  bekliyordur, kim  bilir"  demeyi  de  ihmal  etmedi  içinden. 

Aslında,  gece  karanlığında  kendine  sonsuz güvenen,  adımlarını  ışıkların  altındaymış  gibi atan,  insanlığın  acılarını  da,  sevinçlerini  de  sonsuz  istekle  taşıyan  o  gerilla  kadını,  Avrel'i,  bir geceliğine  de  olsa  zorlamak  istemedi.  Işıksa  hep onunlaydı  zaten.  O  farkında  mıydı  bunun  bilemiyorum,  fakat  her  yanını  sarmalamıştı  hüzmeler.  Aslında,  özgürlüğe  ilk  adımı  attığından  beri ışık  onu  hep  takip  etmiş  ve  hayat  felsefesinin kaynağı  olmuştu.  Bu  yüzden  ışığın  farkında olmaması  imkânsızdı. 


Nisan  damlası... 


•  Jinda  ASMEN* 


"Kendine,  evet  yağmur  yağacak"  dedi.  Buna sonsuz  inanıyordu. 

Yeryüzü  ile  gökyüzü  arasında  oluşan  yağmur kokusu  bir  fısıltı  gibi  çöküvermişti  üzerine.  Çok keskin  bir  şekilde  alıyordu  kokuyu.  İlk  çocukken bir  Nisan  ayında  o  bu  kokuyu  almış,  tanımış,  hissetmiş  ve  kendisi  için  anlam  kazanmıştı.  O  andan itibaren  de  almaya  hep  devam  etti.  Ama  artık  bir Nisan  ayı  değil,  hayatının  her  Nisan  ayında  doya doya  içine  çekerdi  yağmur  kokusunu.  Hele  bir  de toprakla  birleşince  ne  de  güzel  kokardı.  O  kadar çok  seviyordu  ki,  hayran  kalırdı  yağmura.  Öyle ya,  yağmur  kokusu  onda  anlam  kazandığından beri,  Nisan  ayının  ilk  yağmurları  hep  çocukluğunun  kokusu  olmuştu.  Bundan  dolayı,  hasret  giderircesine  öyle  bir  içine  çekerek  sindirirdi  ki  kokuyu,  doymak  bilmezdi. 

Nisan... 

Hele  bir  de  inandığı  insanın  ve  kendisinin  doğduğu  ay  olması  nedeniyle  daha  bir  anlamlıydı hayatında. 

Ayrıca,  dağların  yüreğine  ilk  bu  ayda  kendisini adaması  daha  bir  güzelleştirmişti  Nisan  ayını. 

Bu  güzelliği  taşıyabileceği  en  iyi  şeyin  kendine bu  ayın  ismini  koymak  olduğunu  düşündüğünden  adını 

Avrel  yapmıştı. 

Avrel  için  Nisan  birçok  şeyin  bileşkesi  ve  en  çok hissettiği  aydı. 

Tabii  ki,  doğanın  da  en  canlı  aylarındandı.  Bu ayla  birlikte  toprak  farklı  bir  canlılığa  kavuşurken, her  şey  daha  bir  yeşil  olur  ya,  bu  yüzden  de  çok severdi.  Yani,  kendisi  için  Nisan  ayını  sevme sebeplerinin  toplamı  çoktu. 

Ay  ise  arada  bir  yüzünü  gösterip  kaybolsa  da çoktan  atmıştı  kendini  bulutlar  ardına.  Aya,  "bu gece  de  kalsaydın  ne  olurdu  sanki"  diye  sitem etmeden  de  duramadı  Avrel.  Aklına  zor  anları gelmedi  değil.  Bir  çatışmadayken  arkadaşların¬ 


dan  koptuğu  o  an  geldi  aklına.  Ayın  mavi  ışığı, doğru  yönü  bulabilmesi  için  ne  de  destek  olmuştu.  Ayrıca,  sarkacı  da  bir  yeri  işaret  eder  gibiydi kendisine.  Hiç  unutamamıştı  o  anları.  Yine,  bir tim  arkadaşı  ile  mesafeli  bir  şekilde  erzak  görevi dönüşünde  bir  askerin  "az  ilerde  sanki  bir  hareketlilik  gördüm"  demesiyle  irkilmişlerdi. 

Tam  fark  edileceklerken  o  an  ay  ışığının  kendisini  başka  bir  dağın  arkasına  bırakması  da  bir olmuştu.  Hemen  oracıkta,  otların  arasına  nefesleri  kesilircesine  sessizce  gizlenmiş,  her  an  başlayacak  bir  çatışma  için  hazır  konum  almışlardı. 
Askerlerse  net  olmadıkları  ve  korktukları  için kısa  bir  sessizlik  ve  dar  bir  kontrolden  sonra  birbirleriyle  alaylı  konuşmalarla  tekrardan  yollarına  devam  etmişlerdi.  Böylece  tehlikeyi  atlatmışlardı.  Arkadaşlarına  göre  şans,  Avrel'e  göre  ay karanlığının  sessizliği  kurtarmıştı  onları.  Bu  yüzden  kızamıyordu  ay  ışığına.  Her  ne  kadar  bazı zamanlar  kendilerini  zor  durumlarda  bırakmış olsa  da,  doğanın  bu  görkemli  nimetine  nasıl darılabilirdi.  Seviyordu  ay  ışığını.  Hem  de  çok. 
Nasıl  oluyor  da,  asker  grubunu  önce  kendileri fark  edememiş  diye  de  her  biri  kendisine  karşı çok  öfkelenmişti. 

Bu  düşüncelerle  Avrel  grupla  birlikte  yürüme¬ ye  devam  ediyordu. 

Geniş  ve  taşlı  araziyi  kendilerine  patika  bilerek  yol  alıyor,  arkalarında  iz  bırakmadan  yürü¬ 


yorlardı.  Küçük  bir  akarsu  yatağına  ulaşmışken kısa  bir  ara  vermeye  karar  verdiler.  Hemen hemen  aralıksız  yürümüşlerdi. 


Öyle  ki,  yollar  insanı  kendine  çekerdi.  Önünde  kıvrılan  yolun  diğer  ucunda  neler  saklı. 
Hangi  yollar  nasıl  başlar  ve  biter  merakındasındır.  Bu  yollardan  kimler  hangi  amaçlarla  geçmiş diye,  düşünürken  attığın  her  adımla  yürümek sonsuz  bir  ana  dönüşmekti.  Geçtiğin  tüm  yollar sana  tatlı  bir  yorgunluk  bırakırken  her  toprak parçası  senin  yürüyüş  hazinendir. 


Bir  haftadır  yürüyüş  halinde  olmalarına  rağmen  biraz  uykusuzluğun  dışında  kendini  pek yorgun  hissetmiyordu  Avrel.  Yanında  ara  verdikleri  küçük  akarsuyun  sesi,  ona  genç  bir  kızın hayalleriyle  konuşması  gibi  geliyordu.  Sakin, fısıltılı,  biraz  da  yaramaz.  Oldukça  da  hoşuna gitmişti.  Usanmadan  dinleye  bilirdi  bu  sesi. 
Avuçlarıyla  bir-iki  kez  su  içti,  ellerinin  ıslaklığını saçlarına  sürdü,  gömleğinin  koluyla  da  ağzını kuruladı  ve  arkadaşlarının  neşeli  sohbetleri  ara¬ 


sında  oturmak  için  çantasını  ve  silahını  bıraktığı yere  gitti.  Her  zaman  yaptığı  gibi  içinde  ihtiyaçlarını  giderecek  bir-iki  şeyin  bulunduğu  çantasının  önüne  oturdu  ve  ayaklarını  öne  uzattı.  Kısa da  olsa  çok  seviyordu  bu  anı.  Belki  tüm  yorgunluğunu  bu  kısa  tatlılaşan  anla  paylaşa  bildiği  için çok  seviyordu.  Eskimiş  ve  yırtılmış  atletinden yaptığı  küçük  mendiliyle  yüzünü  silmeyi  de unutmadı.  Gerillaya  katılınca  en  çok  dikkatini çeken  şeylerden  biri  de  hiçbir  şeyin  ziyan  edilmemesiydi.  Kullanılabildiği  kadar  kullanılıyor, sonrasındaysa  ihtiyaca  göre  birçok  şeye  dönüştürülerek  değerlendiriliyordu  eşyalar.  O  da bunu  yapmayı  çok  iyi  öğrenmişti. 

Her  biri  bir  yere  oturmuş  ortak  bir  sohbet havası  oluşturmuşlardı.  Kimileri  sigaralarını  içiyor,  kimileriyse  şeker  ve  limon  tuzundan  şerbet yapıp  arkadaşlarına  ikram  ediyordu.  Avrel  çantasına  sırtını  yasladı,  başına  ise  arkadan  ellerini destek  yaptı.  Bu  arada  ikram  edilen  şerbeti  içip teşekkür  etti.  On,  on  beş  dakika  sonra  tekrardan yola  koyulacaklardı.  Bu  seferlik  arkadaşlarıyla sohbet  etme  yerine 

yanındaki  arkadaşına  "ben  gözlerimi  kapatıyorum"  deyip  sessizce  dinlenmeyi  tercih  etti  Avrel. 

Küçük  akarsuyun  nazlı  nazlı  akan  sesi  hala kulağındaydı.  Sadece  bir  günlük  tehlikeli  yolları kalmıştı.  «Devam  edecek 

*Bu  öykü i,  22.  Hüseyin  Çelebi  Edebiyat  Öykü  ve  Şiir Yarışmasında  öykü  dalında  birinciliğe  layık  görülmüştür : 


AYLIK* 

□  2  EURO 


ÜYELİK  FORMU 


12  AYLIK* 

□  20  EURO 


TARİH: 


ABONE: 


İsim:  .. 
Adres: 


Tel  no: . 

Banka  adı: 
Hesap  No: 
Biz: . 


İMZA: 


YAPAN: 


NEVVAYA  JIN 

Coevordenstraat  366  2541  SW 
S  ’GRAVENHAGE/Nederland 
Tel:  0031  707504724 
Cep:  0031  683837241 

Konto  Sahibi:  Stg  Onderzoeks  Centrum  v. 

Hollanda  İçi  Banka  İsmi:  ING 
Hollanda  İçi  Konto  No:  8525445 
Hollanda  IBAN:  NL54  INGB0008525445 

Hollanda  Dışı  Konto  No: 
IBAN:  NL54  INGB0008525445  BIC:  INGBNL2A 

Abonelerimiz  için  e-mail:  newayajin.abone@yahoo.com 


